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biedt ieder-
een een klus!

Marien de Frel, 
Lisanne Boer en 
Jacco Bosman

Op de voorkant: 
Rineke bakt samen met Martijn op 
het Beleefhuis een taart!

Onze sector verkeert echt in zwaar 
weer. De kosten vallen in 2023 hoger 
uit dan verwacht door onder meer 
inflatie, stijgende energieprijzen 
en hogere kosten van ingehuurd 
personeel, zie ook de bijgevoegde 
brief. U kunt zich er waarschijnlijk 
alles bij voorstellen. Mogen we een 
dringend en ernstig beroep doen 
op uw donatie en op uw inzet? Al 
wandelt u maar eens per maand een 
uurtje met één van onze cliënten, 
dan maakt u al verschil. Verbinding 
is wederkerig. U zult er veel voor 
terugkrijgen! Scan om via iDeal uw 
eindejaarsgift over te maken! 

Veel leesplezier 
toegewenst.

Bram Prins
Raad van Bestuur

In verbinding 
met de 
maatschappij

19
25

stapinbijadullam.nl

Vrijwilligerswerk: een verrijking 
voor jezelf én de cliënt!

als vrijwilliger
Op De Eliëzerhof, Molenheim 
en Polderheim

Waardenvolle zorg

stapinbijadullam.nl
   kijk ook eens op

Adullam
Stap in

bij

2



OverdenkingDs. H. Lassche, Katwijk

In haar lofzang roemt Maria de Heere. Haar ziel maakt 
Hem groot. Want Hij heeft haar lage staat aangezien. 
Grote dingen heeft God aan haar gedaan. Maria prijst 
de heiligheid van Zijn Naam. Dan meldt Maria ’s Heeren 
barmhartigheid. Deze strekt zich niet alleen tot haar uit. 
Zijn barmhartigheid gaat over allen die Hem vrezen, uit 
alle volken van de aarde. Zijn verbondstrouw blijkt in 
rijke mate. Want de beloofde Messias komt. Het jubel-
jaar van Gods heil is aangebroken.

Barmhartigheid
God is barmhartig. Zijn ingewanden rommelen over de 
arme en ellendige zondaar. Hij is vervuld met medelij-
den jegens een doemwaardig mens. Zondaars wil Hij zalig 
maken. Onpeilbaar diepe liefde tot het verlorene bewoog 
Hem Zijn Zoon te zenden. Door Zijn lijden en dood verwierf 
de Heere Jezus het leven. God bewijst Zijn barmhartigheid 
aan hen die van nature Hem niet zoeken. Maar Hij zoekt het 
weggedrevene, tilt het op, draagt en redt het heerlijk.

Als de Heere niet barmhartig was, zou Hij nimmer Zijn Zoon 
gezonden hebben. Hij zou nooit enig mens hebben behou-
den. Toch doet Hij het! Hij bewijst Zijn liefde. Zondaars die 
Hij roept, ervaren deze liefde. Zijn Geest verbreekt hun hart. 
Hij maakt hen bedroefd over de zonde. Zij smeken de Heere 
om ontferming. Op Zijn tijd laat Hij hen delen in Zijn verge-
vende liefde. Hij neemt hun schuld weg. Zijn barmhartig-
heid wordt erkend.

Trouw
Eenmaal sloot de Heere Zijn verbond met Abraham en Zijn 
zaad. Hij beloofde met hem te zijn tot in eeuwigheid. Ook 
bij de Sinaï spreekt God van Zijn barmhartigheid: ‘En Ik doe 
barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefheb-
ben en Mijn geboden onderhouden’ (Ex. 20:6). De Psalmen 
getuigen eveneens van Gods verbondstrouw. Bijvoorbeeld 
Ps. 100:5: ‘Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid 
is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht 
tot geslacht.’ Gods trouw staat tegenover onze zonde, 

vijandschap en goddeloosheid.
Gods trouw blijkt in het bijzonder in de zending van Zijn 
Zoon. Maria jubelt in het huis van Zacharias en Elisabeth, 
vanwege Gods grote daden. Zij meldt dat Gods barmhartig-
heid zich uitbreidt tot het heidendom. De geboren Koning 
der Joden zal Regeerder van de gehele aarde zijn. De  
Heere laat het heil verkondigen tot aan de uiterste einden 
der aarde.

Onwetenden en heidenen horen de boodschap van de 
komst van de Zaligmaker. Hun verduisterde verstand wordt 
verlicht. Zij die onbekwaam zijn worden bevrijd van schuld. 
Heidenen worden in Israël ingelijfd. Jood en heiden ver-
meldt ’s Heeren lof.

Vrees
Gods barmhartigheid strekt zich uit over hen die Hem vre-
zen. Zacharias vreesde toen Hij de engel zag (Luk. 1:12) en 
Maria werd bij het zien van Hem ontroerd (Luk. 1:29). Schrik 
is een reactie die voortkomt uit de zondeval. Slaafse vrees 
doet een mens beven. Door Gods genade is er een kinder-
lijke vrees. Gods kind ontvangt liefde tot de hemelse Vader. 
Slaafse vrees doet een mens bij God vandaan vluchten. 
Kinderlijke vreze doet tot Hem gaan, zij het schuchter.

God bewijst Zijn barmhartigheid aan Zijn volk. Ontdekt 
door de Heilige Geest beven zij. Maar door Zijn liefderijke 
ontferming drijft Hij de slaafse vrees uit. Liefde en kinder-
lijke vrees komen in de plaats ervan. Zij vrezen de Heere en 
wandelen door de liefde.

Haat en vijandschap wordt door de ongelovige geuit 
jegens Gods kind. Verdrukking is zijn deel. Toch stelt hij zijn 
betrouwen op de Heere. Hij kent zijn zuchten. O, Hij komt 
hem haastig te hulp, vertroost en versterkt het geloof. Nooit 
begeeft Hij Zijn volk. Op Zijn goedertierenheid doet Hij hen 
hopen. ‘Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn 
goedertierenheid geweldig over degenen die Hem vrezen’ 
(Ps. 103:11).

Van geslacht tot geslacht
En Zijn barmhartigheid is van geslacht 
tot geslacht over degenen die Hem vrezen. Lukas 1:50

3Adullam Contact   |   



- Ovpenen

4

Nijverheidstraat 21 • Leerdam  (0345) 61 01 55 
www.gbs.nl

Ons rekeningnummer is: NL96 RABO 0129 4451 18
t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting.

Samen met verschillende kerken en hulporganisaties verspreiden 
wij gratis Bijbels in vele landen van de wereld. 

Ook steunen wij diverse vertaal- en revisieprojecten: vertaling van 
de Bijbel in het Chinees, de revisie van de Spaanse Bijbel

(Reina-Valeravertaling) en het Hebreeuwse Nieuwe Testament
(Delitzschvertaling).

gbs.nl/steun-ons-werk/geef-een-gift/

Gods Woord
wereldwijd verspreid

Uw gift
is van harte

welkom!

Hartelijk dank!

HELP JIJ ONS OM 

KIND TE ZIJN?

KOM IN ACTIE!

Maak het leven en de 
ontwikkeling van een 
kind met een beperking 
in Jemima mogelijk. 
Er worden bijna 60 
kinderen en bewoners 
in Jemima opgevangen.

JEMIMA.NL

KIND TE ZIJN?

JEMIMA.NL

Meer informatie?     www.svvhed.org 

NL35 ABNA 0548 9879 20

Word vriend en
steun de Stichting!

Help Duitsland aan Bijbelse theologie!

De Duitsers kennen 
hun ‘eigen’ Heidelberger 
niet meer 



Verbinding geeft waarde aan onze zorg

Bram Prins, Raad van Bestuur Adullam Actueel

Als mensen hebben we verbinding nodig met andere 
mensen. Dat lezen we al in Genesis 2 vers 23 waar 
Adam verwonderd zei: ‘Deze is ditmaal been van 
mijn benen en vlees van mijn vlees; men zal haar 
Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is’.  

Het laat zich nog niet zo makke-
lijk zeggen wat ‘in verbinding 
zijn’ is, met wie we het ervaren 

en wanneer. Verbinding wordt erva-
ren als je er mag zijn, jezelf kunt zijn, 
je gewaardeerd weet zoals je bent. 
In verbinding zit ook iets van weder-
kerigheid, anders ben je niet echt in 
verbinding.

Ik vind dat dit betekenis heeft voor de 
zorg bij Adullam! We zijn gelijkwaardig 
in het menszijn, of we nu begeleider 
of bewoner bij Adullam zijn. We zijn 
allemaal een schepsel van God met 
onze talenten en onze beperkingen. 
Het betekent geen ‘zij/wij’, maar een 
samen optrekken en er voor elkaar  
zijn en onvoorwaardelijke steun bie-
den, ook als het moeilijk is of als het 
minder gaat.

Verbinding staat in relatie tot de kern 
van de waardencirkel van Adullam: 
de geopende Bijbel met daarin de 
Bijbelse opdracht; God lief te hebben 
boven alles en onze naaste als onszelf. 
Dan gaat het over genade, over God 
lief te hebben boven alles en daar-
uit volgt ook het lief hebben van de 
naaste, de tweede tafel van de wet. 
Het doet me denken aan die geschie-
denis in Markus 2 over de vier vrien-
den die de geraakte brachten aan de 

voeten van de Heere Jezus. Ze boden 
hulp in het dragen van het bed, maar 
er was ook een rijkere, een diepere, 
een geestelijke band. Er staat in 
Markus 2 vers 5: ‘En Jezus hun geloof 
ziende’, zowel van de geraakte als van 
de vrienden. Zullen de geraakte en 
de vier vrienden in verbondenheid 
niet hebben gezongen: ‘In God ver-
blijd, aan Hem gewijd van ’s HEEREN 
wegen?’  
Er mag binnen Adullam veel verbin-
ding zijn. Enkele mooie voorbeelden 
wil ik je niet onthouden. De boottocht 
met comité Urk op het IJsselmeer met 
de locaties Streekheim, Horstheim en 
de Eliëzerhof, de gezamenlijke maal-
tijd en ’s avonds de psalmzangavond 
en meditatie in de kerk. De harte-
lijke verbondenheid werd geproefd. 
De comitéavond op Veldheim met 
een prachtige opkomst van comi-
téleden die zich geweldig inzetten 
voor Adullam. Goed om zo bij elkaar 
te zijn. Waar ik iets mocht vertel-
len over de toekomstplannen van 
Adullam. Het is mooi je hierin gedra-
gen te weten door de achterban. 
De begeleiders van Adullam die 
onvoorwaardelijke ondersteuning 
bieden, die aandacht en vertrou-
wen geven, iedere dag weer. Of 
wat ik pas zag op de Eliëzerhof in 
Nunspeet, waar de mensen van de 

houtbewerkingsgroep gezamenlijk 
werkten aan een mooi product. Een 
gezamenlijke activiteit kan prachtig 
verbinden aan een gezamenlijk doel.
Het is de tijd van Advent, de verwach-
ting van de komst van Christus in het 
vlees. In het Paradijs is door de mens 
de gemeenschap met God verbroken 
en is er een grote kloof ontstaan tus-
sen God en mens. De Heere Jezus is 
gekomen om Zijn volk zalig te maken 
van hun zonden. Hij is gekomen om 
de kloof te dichten en verzoening aan 
te brengen. Kan je met het hart mee 
zingen met Zacharias?

God had hun, tot hun troost, gemeld,
Hoe Zijn genâ ons redden zou
Van onzer haat’ren wreed geweld;
Nu blijkt Zijn onverwrikb’re trouw;
Nu toont Hij Zijn barmhartigheid,
Vanouds den vaad’ren toegezeid;
En dat Hij wil gedenken
Aan ’t heilverbond, aan dien gestaafden eed,
Dien Hij weleer aan Abram deed,
Aan Zijn verbond, dat van geen wank’len weet.

- Ovpenen
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Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam | T +31 (0)20 - 4896500
info@vandamvandamverkade.com | www.vandamvandamverkade.com

ervaren specialisten | sterke vastgoedportefeuille | persoonlijke aanpak

Weloverwogen in
vermogen

Als u op zoek bent naar de ideale combinatie van veiligheid,
flexibiliteit, goed rendement en crisisbestendigheid wordt het tijd

nader kennis te maken. Vraag daartoe onze vrijblijvende informatie
aan. Wie weet kunnen we snel een match vormen en u toevoegen aan
onze sterk groeiende tevreden klantenkring. Ook in het nieuwe jaar

bieden wij een vast gegarandeerd rendement van 3,5% - 5.0%.
We hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel en als er iets is,
kunnen klanten een sein geven en ''lossen we af of lossen we op''.

Uw vermogen verdient veiligheid,
flexibiliteit en een gegarandeerd

rendement van 3,5%



ToeZicht

Verbindt u zich ook aan Adullam?

Marinus van Woudenbergh, Raad van Toezicht

Verbinding aangaan
Binnen het Adullam Schutse Begeleidings Model (ASBM) 
wordt bij de waarde ‘verbinding’ onder andere genoemd: 
‘wij hebben andere mensen nodig om te groeien; om 
mens te zijn.’ Het is mede om die reden dat Adullam zo 
veel waarde hecht aan medewerkers die de identiteit van 
Adullam onderschrijven en uitdragen. Met de vergrijzing 
en de daarmee samenhangende toenemende zorgvraag, 
blijft de personele invulling een continue aandachtspunt. 
Diverse rapporten laten echter zien dat ondanks de toe-
nemende vraag, het aanbod van personeel achterblijft. 
Daarom opnieuw een oproep om te overwegen de verbin-
ding aan te gaan met Adullam en een bijdrage te leveren 
aan de organisatie, in welke vorm dan ook.

Verbinding in de praktijk
Een eerste locatiebezoek staat voor mij, op het 
moment van schrijven, nog in de planning. Als 
inwoner van Krimpen aan den IJssel is de ver-
binding zichtbaar in de jaarlijkse verkoping die 
een begrip is in de Krimpenerwaard en, los van 
de financiële opbrengsten, ook een verbindend 
karakter heeft. 
Op de school waar onze dochter naar toe gaat, 
huisvest sinds enige tijd ook het ‘distribu-
tiecentrum’ van ‘Speciaal-van-mij’. Het 
is mooi om te zien hoe dit op gaat in 
de school. Ook hier is zichtbaar dat 
Adullam de verbinding aan gaat 
met de maatschappij en dat er naar 
gestreefd wordt dat cliënten het 
‘gewone leven’ ervaren.

De noodzakelijke verbinding
Maar, beste lezer, verbinding zoals hiervoor beschreven is 
goed en wenselijk. Echter zijn dergelijke zaken niets waard 
aan het einde van ons leven. We leren toch van Paulus dat 
wij niets in de wereld gebracht hebben en dat wij daar ook 
niets uit kunnen dragen (1 Timotheüs 6:7). Paulus schrijft 
daarom ook ‘jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, 
liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd den goede 
strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, tot 
hetwelk gij ook geroepen zijt…’ (vs. 11-12). Ook de Heere 
Jezus zelf zegt in de boeteprediking in Lukas 13 dat, indien 
wij ons niet bekeren wij door Gods rechtvaardige straf om 
zullen komen. Daarom, wanneer wij met Christus sterven, 
zo zegt opnieuw Paulus, zo geloven wij dat wij ook met 
Christus zullen leven. Een dergelijk leven in verbinding 
met Christus, dat is verbinding waar het echt om gaat en 

wat in leven en in sterven noodzakelijk is.

Kennismaking
Graag maak ik ook van de gelegenheid gebruik 
om mijzelf voor te stellen, aangezien ik recent ben 
aangenomen als lid van de Raad van Toezicht. Als 
verpleegkundig specialist ben ik werkzaam bin-

nen de cardiologie van een algemeen ziekenhuis, 
vanuit die functie is de portefeuillle ‘Zorg 

en Kwaliteit van zorg’ mij toebedeeld. Ik 
woon in Krimpen aan den IJssel, ik ben 
getrouwd en wij hebben twee doch-
ters mogen ontvangen. Ik zie uit naar 
een prettige samenwerking en ade-
quate invulling van mijn aandachts-
gebied binnen de Raad van Toezicht.

Verbinding is het centrale thema in dit Adullam Contact. In een samenleving waarin 
de polarisatie toe lijkt te nemen en de doelgroep van Adullam steeds minder 
aandacht en waardering krijgt, is verbinding zoeken cruciaal. Verbinding binnen 
Adullam, binnen de reformatorische gezindte, maar waar mogelijk ook daar buiten.

Adullam Contact   |   7



Tekst: Beppie van de Beek-Pellegrom. Beeld: Eigen beelden 

   “Je kende altijd wel 
iemand die bij Adullam 
   woonde of werkte”

Van oudsher organiseerde het – op 
dit moment – twaalfkoppige comité 
Kampen-IJsselmuiden-Grafhorst al 
een verkoping in de regio. Wichert van 
’t Hul kan zich die nog goed herinne-
ren, hij is inmiddels twintig jaar actief 
voor de stichting. Rianne van Pijkeren, 
die ook aansluit bij het gesprek, zo’n 
tien jaar. “Sinds corona doen we de 
verkopingen niet meer, maar zijn we 
overgegaan op kortlopende acties. 
We merkten dat het steeds lastiger 
te organiseren viel en ook dat de 
omzet terugliep. Daar kwam bij dat 
we het hele jaar druk waren met 
die ene dag. Nu proberen we met 
kortlopende acties mensen tot een 
aankoop te krijgen. En op die manier 
is het voor ons als comitéleden ook 
beheersbaar.” Wichert stemt in: “Jij 

deed altijd het speelgoedgedeelte, 
toch?” Rianne schiet in de lach: “Nou 
en of. Samen met comitélid Jacolien 

was ik verantwoordelijk voor de in- en 
verkoop van speelgoed op de verko-
ping. Dat betekende dat we het héle 
jaar door op zoek waren naar koopjes. 
Je wilt kwaliteit verkopen, maar ook 
een goede marge hebben. Dus dat 
betekende dat mijn zolder het hele 
jaar door werd vol gezet met allerlei 
koopjes die we, bijvoorbeeld na de 
Kerstdagen, scherp inkochten voor de 
verkoping. Op den duur was dat geen 
doen meer.” 

Ieder doet wat
“De acties die we sinds corona heb-
ben opgepakt, zijn meer gericht op één 
product,” vertelt Wichert. “We hebben 
onlangs een bolchrysantenactie gehad, 
een worstenactie en een vlaaienactie. 
Daarvoor maken we dan flyers en die 
verspreiden we met de kerkbodes van 

Comité Kampen-IJsselmuiden-Grafhorst in beeld

Over de vraag of ze mee willen werken aan een artikel, moet even 
nagedacht worden. Want de comitéleden van Adullam-comité 
Kampen-IJsselmuiden-Grafhorst zijn net zo bescheiden als actief. 
Maar tijdens een gesprekje komt dan toch het verleden én heden 
op tafel. Want dit comité, dat in de jaren ‘80 werd opgericht, kent 
al een lange geschiedenis. Van volle zolders voor een verkoop, tot 
kortlopende acties en fietstochten. Leden Rianne van Pijkeren en 
Wichert van ’t Hul vertellen. “Hier in de regio is Adullam gewoon 
een begrip, de stichting hoort er helemaal bij.”

B“Bij alles wat we 

ophaalden aan omzet, 

dacht ik aan Francina. 

Voor mijn gevoel deed ik 

het voor haar"

Rianne van Pijkeren

Een tussenstop tijdens de laatste fietstocht. 
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Comité Kampen-IJsselmuiden-Grafhorst 

kerken in de regio. Dat is meestal mijn 
ding. Anderen zorgen voor een goede 
inkoop, weer anderen regelen het ver-
delen en afhalen. Op dit moment zijn 
we bezig met een actie die we laten 
lopen via de website van het comité 
Genemuiden. Zij hebben een website, 
wij niet. Wij hebben daarentegen weer 
een ander bereik, met Kampen erbij. 
Zo helpen we elkaar over en weer en 
kunnen we elkaar versterken.  Ook de 
bolchrysantenactie liep via het comité 
Genemuiden. Dat verliep heel goed!” 

Rookworst met een plus
Tenslotte dienen ze toch allen het-
zelfde doel: een mooi geldbedrag 
ophalen voor Adullam. De tweejaar-
lijkse fietstocht die het comité orga-

niseert, brengt ook altijd een leuke 
som op, vertelt Wichert. Rianne: 
“Daar ben je ook relatief weinig 
tijd aan kwijt. Je fietst een paar 
avonden de route, zorgt voor stop-
punten met wat lekkers en verder 
fietsen mensen zelf de route. Het 
is ook altijd een enorm leuke dag, 
want zo houd je wel het contact met 
de achterban. Dat is wel iets wat ik 
mis, omdat de verkoping er nu niet 
meer is.” Wichert: “Dat klopt. Want 
met al die kortlopende acties merk 
je ook, mensen kopen niet alleen een 
rookworst. Ze kopen die rookworst 
omdat hij voor Adullam is, ze willen 
bewust Adullam ondersteunen. Dat 

bindt ook samen, als je elkaar spreekt 
en weer eens ontmoet. We hebben 
hier een heel trouwe achterban die 
Adullam echt een warm hart toe-

draagt. Dat maakt het voor 
mij ook leuk om dit werk 
erbij te doen. En de ene 
keer gaat daar meer tijd 
in zitten dan een andere 
keer.” Als voorbeeld noemt 
Wichert een Zeeuwse 
bolusactie van voorheen. 
“Daarvoor stapte ik dan ’s 
morgens in de auto, reed 
naar Zeeland, bezocht 

tussendoor snel even mijn schoon-
ouders en reed dan weer terug. Bij de 
kerk werden de bolussen dan ’s avonds 
overgepakt en de bestellingen klaar-
gemaakt. Zaterdagochtend bezorgden 
we ze dan, zodat de mensen bij de kof-
fie verse Zeeuwse bolussen hadden.  
Dat was heel leuk, maar na zo’n dag 
naar Zeeland was ik er dan ook moe 
van. Toch bracht het een mooi bedrag 
op, later hebben anderen ook eens 
gereden.”

Francina 
Volgens Rianne “leeft" Adullam in 

deze regio erg. Als kind ging ik al met 
kerstkaarten van Adullam langs de 
deur. En je kende altijd wel iemand 
die bij Adullam woonde of werkte. 
Zelf ben ik in het comité gekomen 
via mijn oom, die ook lid was. En bij 
alles wat we ophaalden aan omzet, 
dacht ik dan aan de zus van mijn 
vriendin, Francina, die bij Adullam 
woonde. Ze leeft niet meer, maar 
iedereen kende haar. Voor mijn 
gevoel deed ik het altijd voor haar. 
Want met het bedrag dat comités 
ophalen worden toch extra dingen 
gedaan of aangeschaft. Dat gun je 
bewoners en deelnemers echt!”

V“Voor een bolusactie reed ik 

op een dag heen en weer naar 

Zeeland. ’s Avonds verpakten we 

ze dan bij de kerk in Kampen"

Wichert van ‘t Hul

V.l.n.r. Arjan Aarten, Rianne van Pijkeren, 
Riek van Vliet, Arjanne Koers, dhr. J. Bart 
(voorzitter) en Wichert van ‘t Hul. 

Na een stevige tocht is het goed toeven onder de bomen.

Adullam Contact   |   9



Tekst: Anne Rebel-Lodder. Beeld: Adullam

“Vanuit onze ASBM-zorgvisie (Adullam 
Schutse Begeleidings Model) begelei-
den wij cliënten met wonen, leren en 
werken. Omdat EMB-cliënten soms zo 
beperkt zijn dat ze niet heel veel kun-
nen, zijn belevingsgerichte activiteiten 
een middel om hen toch zoveel moge-
lijk het gewone leven te laten ervaren. 
Het gaat hierbij om de eenvoud en de 
structuur van activiteiten. Die activi-
teiten geven onze cliënten houvast 
en veiligheid door de dag heen. We 
merken dat het aanbieden en herha-
len van eenvoudige activiteiten, van-
uit een vertrouwde, veilige omgeving, 

hen goed doet. Dat zie je 
soms aan hun gebaren, 
gezichtsuitdrukkingen of 
dat ze dingen herkennen 
uit het programma,” zegt 
Arendje.
“Dat kan al op een heel 
eenvoudige manier door 
samen soep te koken. Door 
middel van het roeren in 
de soep, doen ze mee. Er 
komen geuren vrij, dat rui-
ken ze. De soep draait in de pan, dat 
zien ze. Ze hebben een lepel in hun 
hand, dat voelen ze. Dat kan hen al 
zingeving geven en een gevoel van 
voldoening,” vertelt Arendje. 

Hoe ervaren EMB-cliënten het 
gewone leven
Arendje: “De Mast is in 2021 ontstaan 
omdat er behoefte was aan een speci-
aal aanbod voor ernstig meervoudig 
beperkte cliënten. De vraag die we 
ons gesteld hebben, is: hoe kunnen 

deze cliënten het gewone leven erva-
ren met hun ernstige beperking? Dat 
is niet altijd even voor de hand lig-
gend. We hebben deze groep toen 
gevormd waarin we zorg op maat bie-
den, met activiteiten die aansluiten bij 
deze EMB-groep. Nergens anders vind 
je zo’n aanbod van belevingsgerichte 
activiteiten, gericht op het gewone 
leven en passend bij Gods Woord.” 

Knetterzeep
Arendje: “We zoeken altijd naar 
activiteiten die onze EMB-cliënten 
blij maken of die hen actief maken. 
Momenteel snijden we op maandag-
ochtend groenten en wandelen we 
’s middags met wandelvrijwilligers. 

“Zinvol dagprogramma geeft houvast”
Op dagactiviteitencentrum De Mast (Muiderheim) ervaren ernstig meervoudig 
beperkte cliënten op zintuigprikkelende manier het gewone leven.

Zoekt u voor een ernstig meervoudig beperkt kind of familielid een zinvolle dagbesteding waar 
begeleiders zorg en begeleiding bieden vanuit Gods Woord? Er is plaats voor nieuwe cliënten.  
Cliënten van 18 jaar en ouder, die al eerder het KDC hebben bezocht, zijn ook welkom.

Er is plek voor nieuwe cliënten

“Wij proberen onze ernstig 
meervoudig beperkte 
(EMB) cliënten het gewone 
leven te laten ervaren 
met belevingsgerichte, 
zintuigprikkelende 
activiteiten,” vertelt 
Arendje Fuite, begeleider 
op dagbesteding De Mast 
(Muiderheim). Momenteel 
is hier plek voor één of 
meerdere nieuwe cliënten. 

D“Door te roeren in de 

soep, doen ze mee” 

Arendje Fuite

Huifbedrijden is een bijzonder ontspannende 
activiteit voor de deelnemers.
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Op dinsdag gebruiken we pittenzak-
ken om het gevoel in gezicht, handen, 
armen, rug en benen te activeren. ‘s 
Woensdags koken we soep en hebben 
we een creatieve middag. Op don-
derdag komt de fysiotherapeut voor 
gym, gaan de cliënten om beurten 
zwemmen, krijgen de cliënten een 
voetenbad of doen ze een bewegings-
activiteit zoals met de bal overgooien 
of pittenzakjes door een ring gooien. 
Met knetterzeep doen we soms een 

handmassage. Donderdagmiddag 
maken we muziek met voorwerpen en 
gebaren. Vrijdagochtend is standaard 
bakochtend, vrijdagmiddag gaan de 
cliënten beurtelings huifbed rijden.” 

Warme wind voelen
Altijd werken de begeleiders op De 
Mast vanuit een thema, zoals ‘zomer’. 
“Dan laten we de cliënten nep zand 
voelen, met een föhn laten we hen 
warmte op het lichaam ervaren. Dat 

vinden ze heerlijk. Aan sommigen kun 
je dat goed merken. Ja, we zijn creatief 
in het bedenken van een weekpro-
gramma,” zegt Arendje.

Plek op Muiderheim

En dat is nog niet zo heel lang weer 
het geval, want qua gezondheid 
had Jan-Klaas onlangs een mindere 

periode. “Jan-Klaas kan niet praten, 
dus het was zoeken naar wat er aan 
de hand was. Samen met de bege-
leiders hebben we gekeken naar 
mogelijke oorzaken van zijn veran-
derende gedrag. Hij ging toen ook 
net op Kroonheim logeren in plaats 
van in Staphorst, dus we konden 
niet direct weten dat het om iets 
lichamelijks ging. Maar alle lof voor 
de begeleiders. Ze hebben er veel 
tijd en energie in gestoken om te 
achterhalen wat hem dwars kon zit-
ten. Uiteindelijk bleek het een prik-
kelbare darm te zijn en hebben we 
zijn voeding aangepast. Gelukkig is 
Jan-Klaas weer de oude, niet meer 
agressief, maar over het algemeen 
vrolijk. Hij kan nu ook weer meer 
genieten van de dagbesteding.” 
“Wij zijn ontzettend tevreden over 
de zorg zoals deze aangeboden 

wordt op De Mast. De begeleiders 
kijken vanuit de ASBM-zorgvisie 
naar wat Jan-Klaas nodig heeft en 
daar stemmen ze hun zorg op af. Zo 
hebben ze bijvoorbeeld een aparte 
hoek voor hem ingericht waar hij 
zich even terug kan trekken als hij 
de groep te druk vindt. Dan zetten 
ze een cd aan met psalmen, want 
Jan-Klaas houdt van rustige muziek. 
Daarna kan hij weer mee doen. Ze 
weten wanneer Jan-Klaas een rust-

moment nodig heeft.”
“Ook vinden we het fijn dat Jan-
Klaas naar een identiteitsgebonden 
instelling kan gaan. Zorg vanuit 
Gods Woord die aansluit bij hoe het 
er thuis aan toe gaat, dat vinden wij 
belangrijk voor hem. En het is pre-
cies zoals thuis. Dat is voor hem  
het beste.”

“Als Jan-Klaas neuriet, dan weten we dat het goed gaat” 

Bijna drie jaar maakt Jan-Klaas de Weerd (33) al weer gebruik van 
de dagbesteding op De Mast. “Hij gaat elke dag. En hij heeft het 
goed naar zijn zin hier, dat merk ik aan zijn gedrag. Ik kan zien aan 
zijn gezichtsuitdrukking of hij lekker in zijn vel zit. En als hij neuriet, 
dan weet ik helemaal zeker dat het goed gaat,” vertelt zijn moeder.

A“Alle lof voor de 

begeleiding” 

moeder De Weerd

M“Met knetterzeep een 

handmassage”  

Arendje Fuite

Op Muiderheim krijgen de deelnemers 
regelmatig een voetenbad. Jan-Klaas 

vindt het heerlijk, dat kun je zo zien.

Adullam Contact   |   11



Meer info?

leider

doener

verbinder

Waardenvolle 

zorg

Bel Krijn op 06 51 55 99 18

werkenbijadullam.nl

Polderheim, Alblasserdam

Als meewerkend teamleider
ben jij de verbindende factor binnen 
het team, zodat onze bewoners de zorg 
krijgen die ze nodig hebben!
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   Maakt u  
Happiness      
      gelukkig?

Uw decembergift 
wordt verdubbeld!
Scan de QR-code en doneer!

Haar naam betekent geluk. Maar 
daar is weinig van te merken in het 
leven van dit meisje. Als jongste van 
negen kinderen, was ze al op zes-
jarige leeftijd wees.

Dankzij uw gift krijgen kinderen  
als Happiness onderwijs, horen  
ze over de Heere Jezus, en hebben 
zij een toekomst. Gelukkig!

Doneer  
4  kinder-
bijbels voor 

€20

www.stephanos.nl

Uw gift is welkom op  
NL74 RABO 0335 3074 50 of  
via de QR code. Of word  
sponsor via stephanos.nl/ikhelp

Westerhaard in Woudenberg is dé specialist in alle soorten haarden. Onze aanpak? 

Persoonlijk! We kijken bij u thuis welke haard past in uw woning. Om vervolgens in onze 

showroom een eerlijk advies te geven. De montage wordt uitgevoerd door Westerhaard 

medewerkers. Zo heeft u van  eerste oriëntatie tot perfecte montage één aanspreekpunt.

 HOUTHAARDEN  GASHAARDEN  ELEKTRISCHE HAARDEN

Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.westerhaard.nl

Warm welkom thuis

Achterkerkstraat 14 · 3901 DS  Veenendaal 
Tel: 0318 - 51 07 31 · info@vanwijkfietsen.nl

www.vanwijkfietsen.nl

NÓÓIT MEER
ZADELPIJN?
Kom langs
en doe de
Bike Totaal
Zadelmeting!

BT van wijk zadelmeting 164x233mm.indd   1BT van wijk zadelmeting 164x233mm.indd   1 24-02-2022   16:2424-02-2022   16:24



Hallo allemaal, ik ben Jacco Bosman en ik werk drie dagen in de week op 
de Maasheim Dagbesteding in de Loods. Ook werk ik nog een dag bij een 
hovenier en een dag in de houtbewerking. Ik heb het erg naar mijn zin bij 
de Loods. Op maandag gaan we naar de Kringloods in ‘s Gravendeel om 
oude spullen weg te brengen naar het afvalstation. Dit vind ik heel leuk 
werk. Ook vind ik het leuk om te demonteren. Kleine en grote apparaten 
uit elkaar halen en alle spullen goed sorteren. Vrijdag om de week onder-
houden we de schooltuin van het Hoornbeeck College in Rotterdam. Ze 
zijn altijd blij om ons weer te zien. Ik werk al vijf jaar op de Loods en ik 
heb altijd zin om naar mijn werk te 
gaan. Ik heb leuke collega’s en kan 
met iedereen goed opschieten. In de 
pauze fiets ik graag met de groep en 
de leiding op de duofiets met aan-
hanger of spelen we een spelletje in 
de kantine. Ik vond het leuk om wat 
over mijzelf te kunnen vertellen.
 
Mijn adres is: 
Jacco Bosman
't Wiel 21
3171 BJ  Poortugaal

Dag, ik ben Marien de Frel (26 jaar) en ik kom 
uit Krimpen aan den IJssel. Elke werkdag stap 
ik vrolijk op mijn fiets naar de dependance van 
Wilgenheim in Krimpen aan den IJssel. Als ik 
iemand tegenkom, kan ik het gewoon niet laten 
om altijd een grapje te maken. Of ze het nou 
leuk vinden of niet, ik heb er in ieder geval altijd 
veel pret om. Wil je weten wat ik voor werk doe? 
Pakketjes inpakken voor Speciaal van mij, labels 
uitsnijden, was vouwen, snoep, thee of nootjes 
inpakken, zakjes dicht sealen, bestellingen 
wegbrengen naar PostNL en speelgoed voor 
school schoonmaken. Mijn programma is goed 
gevuld zoals je ziet. In de pauze puzzel ik graag, lees 
ik het Tiptoi-boek of fiets ik op het fietslabyrint. Als 
u/jij bestelt bij www.speciaalvanmij.nl, pak ik met 
veel plezier uw bestelling in. Wie weet tot ziens!

P.S. Vergeet niet uw kaart of brief voldoende te frankeren!

Marien de Frel

Jacco Bosman

Mijn adres is:
Marien de Frel
Heemraadhof 19
2922 CK, Krimpen 
aan den IJssel

Ha allemaal! Mijn naam is Lisanne Boer 
en ik ben 21 jaar. Met veel plezier werk 
ik drie dagen per week bij Teamasters 
in Alblasserdam. We werken hier vanuit 
locatie Wilgenheim. De bus brengt ons 
’s ochtends altijd gelijk naar Teamasters 
en haalt ons hier ook weer op. 

Bij Teamasters pakken we losse thee 
in. We doen veel verschillende dingen, 
zoals: doosjes lijmen, doosjes vullen, 
theezakjes tellen en soms thee afwe-
gen. We werken met een haarnetje op 
en bij sommige taken ook met hand-
schoenen aan. Ik vind het leuk om hier 
te werken, omdat ik thee heel lekker 
vind en het leuk vind om dit in te pak-
ken. Soms zie ik de doosjes weleens in 
de winkel staan, dat is extra leuk!

Verder houd ik erg van gezelligheid, 
kletsen, kleuren en knutselen. Thuis 
hebben we wat dieren waar ik ook 
altijd van geniet.

Ik maak thuis weleens de brievenbus 
leeg en kijk dan altijd of er wat voor mij 
bij zit… 

Mijn adres is:
Lisanne Boer
Oosteinde 3 
3366 BE  Wijngaarden

Lisanne Boer

Aandacht voor...Tekst: Jannie de Graaf/Albert van Elp

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?
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Wethouder J. Elskamp van Sociaal Domein uit Nunspeet 
hield een toespraak over de betekenis van het werk dat de 
deelnemers voor en met de samenleving doen. De ope-
ningshandeling werd verricht door alle deelnemers die een 
grote sleutel vast hielden om de deur te openen. Daarna 
kon het werkcentrum bezichtigd worden. Alle deelnemers 
leverden hun bijdrage aan de voorbereiding of de uitvoe-
ring van de opening.

’s Avonds was er een open avond waarbij belangstellenden 
een wandelroute konden volgen door het werkcentrum 
om de nieuwbouw te bezichtigen. Alle belangstellenden 
werden getrakteerd op lepelgebakjes uit eigen bakkerij. De 
deelnemers hadden aansprekende presentjes gemaakt die 
mensen na afloop als herinnering mee naar huis kregen. 

Enthousiast
“De bezoekers waren enthousiast. We hebben al van ouders 
gehoord dat ze zich oriënteren op de mogelijkheid van 
stage lopen van hun kind. Ons pand is bijna drie keer zo 
groot dan wat we hadden, alles is nieuw en duurzaam en 
er zijn veel mogelijkheden 
tot werken. Bij de aanmel-
ding van nieuwe deelnemers 
zullen we altijd kijken of het 
huidige werkaanbod aan-
sluit of dat uitbreiding van de 
werkzaamheden mogelijk en 
noodzakelijk is. Daarmee bie-
den we maatwerk voor alle 
deelnemers en spelen we in 

op de verschillende interesses. En we zitten midden in een 
woonwijk, midden in de maatschappij! Daar wordt ieder-
een wel enthousiast van,” vertelt Heleen. 

ASBM
Sinds 9 oktober van dit jaar maken de deelnemers al 
gebruik van de nieuwe Eliëzerhof. Heleen: “Onze deelne-
mers kunnen hier nog meer ontwikkelen in hun werkzaam-
heden. Omdat er meer ruimte is, hebben we ook meer 
mogelijkheden tot specialisatie. De deelnemers hoeven 
minder te switchen tussen de werkgroepen. De één legt 
zich toe op inpakwerk, de ander op houtbewerking, de vol-
gende op winkelbediening, het maken van producten voor 
de webshop of bakkerijwerk. Kortom, we kunnen werk op 
maat aanbieden, passend bij ieders talenten en mogelijk-
heden volgens onze ASBM (Adullam Schutse Begeleidings 
Model) -zorgvisie.

Professioneel
Duurzaam is het pand ook. Bussen kunnen buiten opla-
den, er is voldoende plek voor parkeren en het halen en 
brengen van cliënten. Het pand is voorzien van een groot 
magazijn met een roldeur, zodat goederen nog makkelij-
ker geleverd en opgehaald kunnen worden. Het geeft De 
Eliëzerhof een professionele uitstraling. Heleen: “We heb-
ben plek voor meer deelnemers. Van harte welkom om 
een kijkje te nemen en je te oriënteren of het genoemde 
werkaanbod aansluit bij jouw ambities!”

Tekst: Anne Rebel-Lodder. Beeld: Adullam Opening Eliëzerhof 

De nieuwe Eliëzerhof biedt 
iedereen een klus!
Donderdag 9 november werd het lang 
voorbereide moment werkelijkheid: de officiële 
opening van het nieuwe werkcentrum De 
Eliëzerhof in Nunspeet. Een moment waar 
deelnemers en werknemers lang naar uit hebben 
gekeken. “Er is meer ruimte en meer rust. 
Hierdoor kunnen wij onze deelnemers ook meer 
mogelijkheden bieden in het werkaanbod,” zegt 
locatiemanager Heleen Wisse.

M“Minder switchen 

tussen werkgroepen 

maar wel een 

bredere variatie in 

werkzaamheden"

Heleen Wisse

De openingshandeling werd verricht door alle deelnemers die een 
grote sleutel vast hielden om de deur te openen.
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’s Middags begon het officiële programma met inloop om 
15.00 uur. Locatiemanager Johan Riezebos heette iedereen 
welkom, bewoner Jan Moerkerken las een Bijbelgedeelte, 
Raad van Bestuur Bram Prins besprak de inhoud van het 
Bijbelgedeelte en ging voor in gebed. Daarna zongen de 
aanwezigen psalmen met elkaar. Toen konden de twee  
cliënten Hanna Beens en Marijn van Beek het lint doorknip-
pen en kon het werkgebouw bekeken worden door ouders, 
wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers, vrijwilligers en 
belangstellenden. 

Rust voor cliënten
“Het nieuwe woongebouw hebben we niet opengesteld, 
daar hebben we alleen foto’s van gepresenteerd. Dat was 

een bewuste keuze om het voor de cliënten zo rustig en 
veilig mogelijk te houden. Dat heeft goed uitwerkt,” vertelt 
Gerlinda.
In het nieuwe werkgebouw presenteerden alle werkgroe-
pen zich met foto’s, met een Powerpoint presentatie of op 
een andere manier. Gerlinda: 
“We hoorden reacties van: 
‘Oh, ik wist niet dat jullie dit 
allemaal deden! Er was echt 
veel belangstelling voor al 
ons werk. Voor onze cliënten 
die erbij waren was dat heel 
mooi.” 
Om 18.00 uur vertrokken de 
genodigden zodat het avond-
programma van de cliënten 
die het feest alleen de middag zouden bijwonen, in alle rust 
kon starten. Eten, douchen, koffie en naar bed. “Dat was 
voor hen rustiger en dat ging prima.”

In verbinding met omgeving
“Andere bewoners hebben we laten kiezen of ze er ’s 
avonds ook bij wilden zijn, want toen zouden er weer 
andere belangstellenden komen. Een aantal wilde dat wel. 
Bewust hadden we ook de mensen uit de lokale omgeving 
uitgenodigd, zij ervaren soms een drempel om bij ons het 
terrein op te komen. Nu was die mogelijkheid er laagdrem-
pelig en er werd goed gebruik van gemaakt. Ook zij waren 
enthousiast over alles wat Kroonheim aan werk en wonen 
te bieden heeft. Kortom, het was een geslaagde opening,” 
zegt Gerlinda.

Tekst: Anne Rebel-Lodder. Beeld: Renske van Laar Heropening Kroonheim 

Officiële heropening 
Kroonheim
Twee nieuwe gebouwen werden gebouwd, een 
nieuw woongebouw en het nieuwe werkgebouw ‘t 
Koetshuis. Maar vanwege alle corona-maatregelen 
konden ze niet officieel geopend worden. Op  
6 september, een prachtige, warme nazomerdag, 
was het wèl zo ver. “Het was een heel mooie dag 
met een goede sfeer. Ik hoor alleen maar positieve 
verhalen. De onderlinge verbondenheid was goed 
merkbaar,” blikt Gerlinda Wagtho tevreden terug. 
Samen met Heléne Bronkhorst en anderen zat ze in 
het team om de opening goed te laten verlopen.

W“We konden al onze 

werkzaamheden 

laten zien"

Gerlinda Wagtho

Het was prachtig weer en ook ’s avonds kon je nog goed buiten zijn.

Hanna Beens en Marijn van Beek verrichten de openingshandeling.
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Stationsweg Oost 277 033 - 720 00 72
3931 ER Woudenberg www.velthuizenkeukens.nl

In oktober 2022 kreeg de familie Van Dijk de sleutel van hun 
droomhuis. Althans, dat moest het gaan worden. Want dat er 
werk aan de winkel was, stond als een paal boven water. Eén 
ding was zeker: er moest een blauwe keuken komen. Dit is 
uiteindelijjk gecombineerd met houtlook in de koffienis. Deze 
naturelle tint komt weer terug in de wandbekleding en ook 
bij het wandmeubel in het zitgedeelte. Door het fantastische 
kleurenpalet van de keuken in combinatie met de rest van 
het interieur heeft de woning een unieke en heel persoonlijke 
uitstraling gekregen.

MEER ZIEN VAN DEZE KEUKEN?
VELTHUIZENKEUKENS.NL/VANDIJK
OF SCAN DE QR-CODE

Binnenkijken bij de familie 
            Van Dijk uit Maartensdijk

       Op zoek naar meer inspiratie?
Vraag ons nieuwe magazine aan!



Ik ben ...
Hallo allemaal, ik ben Jannie Oosterwijk. Ik 
woon al meer dan 12,5 jaar op Polderheim in 
Alblasserdam. Overdag ben ik altijd op de 
huiskamergroep. Daar vouw ik graag de was, 
vooral de handdoeken en washandjes. Ook 
strijk ik weleens de theedoeken.
Ondanks dat ik nog maar weinig zie, 
borduur ik nog graag kussens! Ik ben 
een enorme doorzetter en ben bijna 
altijd bezig. Ook verstuur ik elke week 
kaarten naar de jarigen in mijn 
familie. Ik leef altijd erg met 
iedereen mee!

Groeten van 
Jannie

Adullam Contact   |   17
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dbkeukengroep.nl/beloftes

Ruim 2130 beoordelingen
Qasa.nl | november 2022

9,6

GOES

RIJSSEN

NUNSPEET
HAARLEM

KESTEREN

SINT-ANNALAND

UTRECHT

BERKEL EN RODENRIJS

DIRECT DE 
BESTE PRIJS
Afdingen is niet nodig

De stuntprijzen vliegen u om de oren, als u op zoek gaat 

naar een nieuwe keuken. Maar wilt u echt de goedkoopste 

keuken? U heeft er tenslotte niets aan als de kwaliteit van 

uw keuken en de service na een paar jaar tegenvalt. Wij 

bieden topkwaliteit tegen een eerlijke prijs. Als landelijke 

aanbieder kopen wij groot en scherp in. Wij geven u 

direct de beste prijs, waardoor afdingen niet nodig is. U 

krijgt de prijs waarvan we zeker weten: meer hoeft niet, 

minder kan niet.



Samenwerking met Lunterse BoerTekst: Anne Rebel. Beeld: Diversen

In verbinding met de maatschappij
Papiervlaggetjes maken voor Hotel - Restaurant De Lunterse Boer

In één van de vorige Adullam 
Contactbladen stond een tijdje terug 
in de rubriek ‘Vraag en Aanbod’ een 
artikel over gepersonaliseerde, papie-
ren vlaggetjes die op het Atelier op 
Kroonheim gemaakt worden. Ko 
Bostelaar, eigenaar van De Lunterse 
Boer, komt dit via zijn schoonmoe-
der – die weer een broer heeft wonen 
op Kroonheim - onder ogen. “Is dat 
niet wat voor jou?” vraagt zijn schoon-
moeder. Op dat moment laat Ko zijn 
vlaggetjes met logo nog bedrukken 
bij een ander bedrijf, maar hij is daar 
niet tevreden over. Hij vraagt aan het 
Atelier op Kroonheim of er voor De 
Lunterse Boer ook vlaggetjes gemaakt 
kunnen worden. "Wat ontzettend leuk! 
Dat gaan we doen,” reageert begelei-
der Gerlinda Wagtho enthousiast. 
Gerlinda: “Onze deelnemers werken 
graag. Zij zijn er gevoelig voor dat  
hun producten ook echt worden 

gebruikt. Hierdoor voelen ze zich  
nuttig. Nou, iedereen wil toch voor 
een restaurant werken? Op die vraag 
zijn we natuurlijk ingegaan.” De eerste 
bestelling in mei ging om 1000  
vlaggenprikkertjes, dus de deel-
nemers konden aan de bak.

Adullam deelnemers  
werken veel netter
Ko is bijzonder tevreden over het 
resultaat. “Deze vlaggetjes zijn nog 

mooier en netter dan die ik eerst 
elders (machinaal) liet maken. Ik kan 
zien dat deze cliënten heel secuur 
werken. Dus dit pakt wel heel mooi 
uit. Ik ben dubbel blij omdat ik mooi-
ere vlaggetjes heb en omdat de deel-
nemers blij zijn. Op Kroonheim kan ik 
mijn wensen aangeven en alles wordt 
zorgvuldig intern afgestemd. Ik ga hier 
graag mee verder.”

Gerlinda: “Volgens onze ASBM 
(Adullam Schutse Begeleidings Model) 
zorgvisie zoeken we zoveel mogelijk 
naar werk dat past bij de cliënt. Dan 
komen zij tot bloei, dat zie je maar 
weer aan hoe tevreden De Lunterse 
Boer is over de vlaggetjes.” 

Opbloeien door ASBM
“Voor elke deelnemer van het Atelier 
geldt, dat ze graag creatief bezig zijn. 

O"Onze deelnemers 

werken graag”

Gerlinda Wagtho

Wie De Lunterse Boer kent, weet dat dit een prachtig 
gelegen horecagelegenheid is in de Lunterse bossen. 
En wie er ooit eens geluncht heeft, kan zich de rustieke 
broodbollen en de broodjes hamburger vast goed 
herinneren. Met papieren vlaggetje! Wist u ook dat deze op 
Adullam-locatie Kroonheim gemaakt worden? Dat zit zo.

Het team van het Atelier op bezoek bij Hotel-Restaurant De Lunterse Boer.
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Maak vooraf kennis met 
je kraamverzorgster!

Bertine



Dus knippen en plakken sluit goed 
aan, maar daar binnen kun je nog wel 
verder differentiëren. De ene cliënt 
maakt alles vanaf het begin tot het 
eind zelf. Voor de andere cliënten split-
sen we de taken. Dus er is iemand die 
knipt. Er is iemand die de plakkertjes 
op het vlaggetje plakt. Weer een ander 
verwijdert de plakkertjes en plaatst 
een stokje tussen de vlag. De laatste in 
het proces telt er 100 uit en verpakt ze. 
Net wat past bij een cliënt.” 

“Ze vinden het allemaal erg leuk om 
te doen. We werken er veel aan, soms 
dagelijks, maar er zijn natuurlijk meer 
bestellingen van andere producten. 

Dus we kijken ook altijd naar het 
totaal,” vertelt Gerlinda.

Op de koffie
“Pas zijn we in juli op uitnodiging bij 
De Lunterse Boer wezen koffie drin-
ken. Dat was reuzeleuk. De deelne-
mers waren trots dat zij uitgenodigd 
werden. En nog steeds 
‘teren’ we op dit bezoek. 
Als het een dag wat min-
der gaat, dan zeggen we: 
‘Weet je nog van toen 
we bij De Lunterse Boer 
waren? Toen hebben we 
zo gezellig koffie gedron-
ken. Nou, daar zitten 
nu allemaal mensen te 
smullen van een broodje 
hamburger of andere 
broodjes met jouw prik-
kertje. En dat motiveert 
dan weer om door te 
gaan. En dat moet ook 
wel,” lacht Gerlinda, “want 
daarna kregen we een 
bestelling van 3000 prik-
kertjes. Reken maar eens 
uit hoe lang we daar mee 

bezig zijn. Leuk hè. We hopen dat er 
meer bedrijven enthousiast worden 
van onze activiteiten. Wellicht kunnen 
we voor anderen ook wat betekenen. 
Wij zijn er klaar voor!”

W"Nog mooier en 

netter dan de 

vlaggetjes die ik 

elders liet maken”

Ko Bostelaar, 
De Lunterse Boer

En zo komt het er dan uit te zien. 
Om je tanden in te zetten!

Mede dankzij het geduld 
en de netheid van Corne 

Kempeneers zijn de 
papiervlaggetjes netter 

verzorgd dan toen De 
Lunterse Boer ze elders 

liet maken.

Met een plakker worden de 
papiervlaggetjes rondom een 
stokje bevestigd.

Samenwerking met Lunterse Boer
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Tekst: Corrie Boogaard. Beeld: Familie Visser

’t Is even zoeken… de navigatie stopt 
voorbij Zwartsluis bij een tijdelijk vrij-
staand houten chalet met alleen een 
grote koeienstal en natuurboerderij 
als buur. Geen straatnaam, geen huis-
nummer, geen naambordje, wel een 
gietijzeren deurbel. Toch maar een 
rukje aan de klepel?  En ja hoor, even 
later worden we hartelijk begroet door 
de moeder van Anna. 

Anna is ‘gewoon’ Anna
Moeder Visser vertelt dat Anna 
heel lang een vrolijke, lieve baby is 
geweest. De ‘mijlpalen’ in de ontwik-
keling van een kind, zoals: kruipen, 
lopen, brabbelen, praten, komen bij 
Anna heel laat op gang. En de ‘peuter-
puberteit’ oftewel de koppigheidsfase, 
slaat Anna over. Via de huisarts wor-
den haar ouders doorverwezen naar 
het WKZ in Utrecht voor verder onder-
zoek. Er blijkt sprake te zijn van een 
aangeboren ontwikkelingsstoornis.

Anna is vooral gebaat bij rust en vei-
ligheid. Het is belangrijk om haar voor 

te bereiden op 
dingen die gaan 
gebeuren. Ze heeft 
vooral moeite 
met ‘overgangen’, 
zoals van buiten 
naar binnen, maar ook bij het aan- en 
uitkleden. Anna is door haar hoge 
sensitiviteit gauw overprikkeld, bij-
voorbeeld bij bezoek, op verjaardagen 
en bij onverwachte gebeurtenissen.

Als Anna overprikkeld raakt, uit ze dit 
door hard te huilen, aan haren te trek-
ken of door te schoppen en te slaan. 
Het helpt dan vaak om dichtbij haar 
te zijn, een boekje te ‘lezen’ en vooral 
dieren geven haar de nodige rust. 

Anna heeft veel behoefte aan licha-
melijk contact. Op deze manier maakt 
ze zelf ook heel gemakkelijk contact 
met ‘vreemden’: spontaan en ontwa-
penend! “En verder is Anna gewoon 
Anna,” geeft haar moeder aan. “Ze mag 
zijn wie ze is!”

Eva
Eva heeft inmiddels haar middag-
slaapje gedaan en komt parmantig de 
kamer binnenwandelen.  Haar moeder 
vertelt dat Anna de eerste week na de 
geboorte van Eva helemaal verwon-
derd was. De ‘verwondering’ was als 
het ware van haar gezichtje af te lezen.

Op dit moment functioneert Anna op 
ongeveer dezelfde leeftijd als haar 
zusje. Ze spelen veel samen. Anna’s 
moeder heeft de indruk dat Eva al 

Over het Zwartewater schijnt die 
oktobermiddag, op weg naar Huize Visser, een 
waterig zonnetje. Wat een lange rit moet hun 
dochtertje maken naar het kinderdagcentrum 
in Zwolle! “We hebben het er graag voor over, 
want we zijn zo blij dat De Klimop er is voor 
Anna en voor ons,” geven ouders later in het 
gesprek aan, “vooral vanwege de christelijke 
identiteit.” 

Op het KDC oefenen ze met schoolvoorbereidende activiteiten 
zoals op een stoel blijven zitten.

S"Sfeer voelt 

als thuis”

moeder Visser

“Bijbelse boodschap 
       klinkt op De Klimop”
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Van het thuisfront… 

door heeft dat Anna anders is. Ze is 
bijvoorbeeld heel zorg- en behulp-
zaam voor Anna.

Klimop
Als Anna bijna vier jaar is, krijgen haar 
ouders van het WKZ het advies om 
een Medisch KinderDagverblijf (MKD) 
te gaan zoeken. Via het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) komen ze bij het 
Kinderdagcentrum van Adullam in 
Zwolle terecht. Daar voelen Anna en 
haar ouders zich meteen ‘thuis’, vooral 
vanwege de sfeer en de identiteit. De 
aanmelding bij De Klimop wordt in 
gang gezet.
Vader en moeder Visser zijn blij en ver-
wonderd dat Anna hier een plekje kan 
krijgen. Anna leert veel op het KDC, 
bijvoorbeeld door bakactiviteiten, 
tafel dekken en buiten spelen. Naast 
deze activiteiten wordt er ook gewerkt 
aan voorbereidende aspecten voor 
school, zoals op een stoel blijven zit-
ten, luisteren en vragen leren stellen. 

Echt ‘klimop’ dus voor Anna en haar 
ouders!

Dat er op De Klimop ook fysiothe-
rapie en logopedie wordt geboden, 
vinden Anna’s ouders echt top! Over 
de samenwerking met de begeleiders 
zijn ze heel lovend: “Je voelt dat ze 
om Anna geven. Ze zien ‘alles’, denken 
mee en doen aan ons voorstellen ter 
verbetering. Zo vormen we  – bege-
leiders en ouders – een echt team,” 
aldus moeder. Anna’s vader en moe-
der waarderen de begeleiding ook als 
het gaat om aansluiten bij de behoef-
ten van Anna, zoals in die week dat er 
veel verjaardagen waren, waardoor 
Anna overprikkeld raakte. “Fijn te mer-
ken dat Anna dan de dag erna op De 
Klimop een rustig programma krijgt 
aangeboden.”

Van waarde
Het meest waardevol vinden Anna’s 
ouders de Bijbelse boodschap die 
tijdens de dagopeningen en de 

verschillende ‘vieringen’ wordt meege-
geven. Ze merken dat dit echt wat met 
Anna doet. Zoals die keer dat vader 
zich liet ontvallen dat hij niet weet hoe 
iets moet. Anna maakte toen meteen 

het gebaar van bidden. En, tijdens de 
kerstviering op De Klimop van vorig 
jaar leerden de kinderen verschillende 
gebaren, onder andere die van ‘kribbe’ 
met gekruiste armen. Nu, bijna een 
jaar later, maakt Anna nog dagelijks 
dit gebaar. Wat waardevol om te mer-
ken dat Anna deze dingen kan leren! 

Het gezin Visser met Anna en Eva.

Bakactiviteiten zijn een standaard 
onderdeel van het programma.

Als zusje Eva wordt geboren, is Anna zo 
verwonderd.

A"Anna is gebaat bij 

rust en veiligheid”

moeder Visser
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Domotica

Het wonen en
werken van morgen 
 
Panden verrijken met zonnepanelen,  

in de techniek van systemen duiken  

en programma’s voor slimmere  

woningen schrijven. 

Zonnepanelen

Ontdek het zelf!
085 0712080  |  doman-comfort.nl  |  info@doman-comfort.nl
Ferrarilaan 6a, 3261NC Oud-Beijerland  |  De Spil 16, 3774 SE Kootwijkerbroek

Energie, domotica en comfort.  

Dat is Doman: slimme oplossingen 

voor de wereld van morgen!

Van Ree. 
Waarde gaat 
over meer 
dan geld.

0343-41 59 40  ■  WWW.VANREEACCOUNTANTS.NL

 ALBL ASSERDAM   ALPHEN A AN DEN RI JN   BARNEVELD   GELDERMALSEN   LEERSUM   NIEUWEGEIN   Z WOLLE

Vernieuwend
dienstverlening gericht op ontwikkeling

Helder
open en directe communicatie

Wij bieden advies op maat voor maatschappelijke organisaties, onderwijs, mkb en medici. Samen kijken we naar het 

verhaal achter de cijfers. Want waarde gaat over meer dan geld. Daar praten wij graag met u over door. Neem gerust 

contact met ons op. Onze 7 kleinschalige vestigingen zijn bereikbaar via 0343-41 59 40 en info@vanreeacc.nl

Bruisend
enthousiast en pro-actief advies
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ASBM in de praktijk 

Verbinding met cliënten is een belang-
rijke waarde van waaruit we werken binnen 
Adullam. Maar, als je niet kunt praten zoals 
sommige EMB-(ernstig meervoudig beperkte) 
cliënten op Veldheim, hoe geef je dan vorm aan 
verbinding? We stellen de vraag aan Margreet 
Oskam, teamleider op Veldheim in Ede. 

“Ook met EMB-cliënten is het mogelijk om 
in verbinding te komen. Als de deelnemers 
’s ochtends aankomen, dan loop ik naar hen 
toe. Ik noem hun naam. Ik raak hen even 
aan. En dan loop ik niet direct naar een 
andere deelnemer, maar ik wacht op een 
reactie, totdat het geland is. Je moet er echt 
de tijd voor nemen. Dan kun je wel degelijk 
contact krijgen,” vertelt Margreet. 

“Wat we bijvoorbeeld bij elke cliënt merken, is, dat er tij-
dens het zingen van psalmen verbinding ontstaat. Hoe 
beperkt iemand ook is, we merken dat het bij iedereen een 
reactie ontlokt. Of de deelnemers worden rustig, of juist 

alert, psalmen zingen doet bij elke deelnemer wat. Dat is 
niet zo verwonderlijk natuurlijk, want ze hebben van jongs 
af aan al psalmen gehoord. Het is ontzettend mooi om te 
zien dat ze zo op psalmen reageren,” vertelt Margreet.

Contact met ouders essentieel
“Bij EMB-cliënten is het contact met ouders van wezen-
lijk belang, juist omdat EMB-cliënten zelf niet praten. Hier 
steken wij veel tijd en aandacht in. Met elke ouder is er 
dagelijks contact over het welbevinden van hun zoon of 

dochter. En dat beperkt zich niet alleen 
tot het halen van doelen, maar ook hoe 
de cliënt in zijn/haar vel zit, hoe het met 
hem/haar gaat.” 
“Ook via de app is er contact. 
Regelmatig stuur ik een foto als we met 
een activiteit bezig zijn. Van ouders 
krijg ik ook wel eens foto’s terug van het 

thuisfront. Je moet samen zorg dragen voor de deelnemers 
en je neemt het telkens van elkaar over. Dus dan is dat con-
tact ontzettend belangrijk.”
De EMB-groep bestaat uit tien cliënten die meerdere dagen 
of dagelijks komen. Sommigen komen al vanaf hun 2e jaar 
en zijn dus al 22 jaar cliënt bij Adullam. “Deze ouders en de 

gezinnen kennen we erg goed. Je beleeft 
de hoogte- en dieptepunten met elkaar 
mee. Dat draagt bij aan het leveren van 
goede zorg,” vertelt Margreet.

Blij zijn met wat kan
Margreet: “Een belangrijke voorwaarde 
in de zorg voor de EMB-cliënten is, dat 
je ze goed kent. Soms kan daar wel een 

Tekst: Anne Rebel-Lodder. Beeld: Diversen

Als je niet kunt praten, dan is er 
geen verbinding. Of toch wel? 
ASBM in de praktijk bij EMB-cliënten op Veldheim

P"Psalmen 

zingen verbindt”

Margreet Oskam 

Cees ligt hier op een massagemat met 
snoezellichtjes boven hem. Snoezelen vinden de 
meesten erg ontspannend.
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Waardenvolle 

zorg

Ben jij een 

begeleider met 

ambitie?

Muiderheim zoekt een 

meewerkend 
teamleider!

Of bel Annie via 06 37 18 40 01

Meer info: werkenbijadullam.nl
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Buurtlaan West 103, 3905 JN  Veenendaal
T 0318 51 14 14  |  E info@hendriksentegels.nl
I www.hendriksentegels.nl

DÉ SPECIALIST 
IN TEGELS & VLOEREN

KERAMISCH PARKET, WAND- EN VLOERTEGELS 
PVC EN LAMINAAT • UITGEBREIDE SHOWROOM

Met de mogelijkheid tot het plaatsen van vloeren

 Rhenen  |  Barneveld vlkadviseurs.nl

 FAMILIEBEDRIJVEN 

 BELASTINGEN

 FINANCIEEL

 PERSONEEL/HRM

 SALARIS

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend 
Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra 
klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is 
niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. 
Wij weten dat maar al te goed.

“Familiebedrijvigheid is
 ons DNA”



half jaar overheen gaan. Maar je moet echt de tijd nemen 
om te leren wat ze willen aangeven met hun gedrag. Wat 
hun blik of handgebaar kan betekenen. Een vast team van 
medewerkers in deze zorg is essentieel. En je moet iets heb-
ben met zorg natuurlijk. Deze mensen zijn vaak inconti-
nent, hebben soms ook sondevoeding, dus je moet wel een 
bepaald type persoon zijn. Maar we maken mee, dat jonge-
ren hier stage komen lopen met het idee van:  
‘Dat wil ik niet’, en dat ook zij enthousiast worden. Kijk, je 
kunt voor deze mensen ontzettend veel betekenen. Jij bent 
het oog en de hand van deze mensen. Wat jij doet op een 
dag, bepaalt of zij een fijne dag hebben. Dat geeft veel 
voldoening.” 
“En probleemgedrag? Dat is hier weinig. We doen leuke 
activiteiten, de ouders zijn tevreden en het gaat goed met 
de deelnemers, mooi toch? Je moet van hen geen grote 
dingen verwachten. Het in stand houden van de dingen die 
ze kunnen, dat is al goed. “

Productief of goed in je vel?
De zorg aan de EMB-cliënten wordt verleend vanuit de 
ASBM (Adullam Schutse Begeleidings Model)-zorgvisie. 
“Vanuit ASBM kijken we continue naar de behoeftes van 
elke cliënt. Op deze groep van EMB-cliënten gaat dat eigen-
lijk al vanzelf omdat ze zelf niet kunnen praten. We zijn de 
hele dag gefocust op hoe ze in hun vel zitten.” 
“Soms vinden we het nog wel lastig om de visie van een 
zinvolle dag-invulling vorm te geven bij EMB-cliënten. Ze 
zijn zo beperkt in hun kunnen. Moeten deze cliënten altijd 
productief zijn? Of is het ook goed om er gewoon te zijn en 

te zorgen dat het goed gaat met hen? Daar ligt nog wel een 
spanningsveld.” 

“Toch zijn we nog behoorlijk actief hier. We bakken bijvoor-
beeld samen, dat is iets dat je echt samen met de cliën-
ten kunt doen. Dan pakken we iemands hand, we kneden 
samen het deeg, we nemen samen de mixer in onze hand 
zodat we samen ook het trillen van de mixer voelen. En aan 
het einde van de rit hebben we dan een appeltaart en heb-
ben zij ervaren hoe het 
is om te bakken. Je ziet 
ze genieten! Dat is mooi. 
Net zoals dat we samen 
muziek maken, snoezel-
activiteiten doen of gaan 
wandelen.”

Samen 100
“Ook binnen Veldheim zoeken we verbinding door samen 
dingen te doen. Regelmatig nodigen we deelnemers van 
andere groepen uit bij ons. Dan mogen ze bijvoorbeeld 
cliënten die dat zelf niet kunnen, helpen met fruit geven. 
Of we vragen hen of ze met ons mee willen om te wande-
len. Er zijn altijd wel mensen nodig om rolstoelen te duwen. 
Dan voelen onze gast-deelnemers zich heel nuttig en dat 
vinden ze leuk. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

ASBM in de praktijk 

B"Contact met 

ouders essentieel”

Margreet Oskam 

Daniël kookt.

Richard speelt met badschuim. En dat er zoveel (!) schuim is, komt 
omdat het voetenbadje aanstaat met water en sop. Iedereen vindt 
het heerlijk om met sop te spelen, er aan te voelen of te ruiken.
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Vraag & Aanbod

Regelmatig zijn we op zoek naar 
meubels, speelgoed, grondstoffen, 
ingrediënten en knutselmateriaal voor 
onze cliënten. Ook bieden onze cliënten 
zelf producten aan. In deze rubriek 
lichten we er een aantal uit. Hebt u iets 
wat u graag een goede bestemming wilt 
geven? Of kunt u iets gebruiken? Onze 
cliënten horen het graag! 

Tekst: Redactie. Beeld: Diversen

Wilt u een oproep 
plaatsen in deze 

rubriek? E-mail naar 
evenbuurten@adullamzorg.nl

Dringende oproep!
Ben(t) of ken(t) u/jij iemand die het leuk vindt om één keer per 

maand de HANDEN UIT DE MOUWEN  te steken met twaalf 

andere vrijwilligers? Deze vrijwilligers maken één avond in de 

maand een groep op Maasheim schoon. Tussendoor gezellig 

een kletspraatje maken en na het schoonmaken met elkaar wat 

drinken met wat lekkers van de bakkerij erbij. Lijkt het u/jou 

leuk om vrijwilliger bij ons te worden? Of wilt u/wil je vrijblijvend 

een avond meehelpen om te kijken of het wat voor u/jou is? Evt. 

met een zus of vriendin? Stuur dan een e-mail naar Lisette Pons: 

epons@adullamzorg.nl of bel naar 06 28 74 46 75.

Orgel gezocht
De bewoners van de Brink, Streekheim, zingen graag bij het 

orgel. Het orgel dat ze nu hebben, heeft door ouderdom diverse 

gebreken. Mocht u een GOED WERKEND ORGEL beschikbaar 

weten, dan houden zij zich aanbevolen! Graag met 2 klavieren 

en volledig pedaal. Bellen kunt u naar 088 238 57 13, vraag naar 

Janneke Noordzij. Of e-mailen naar jnoordzij@adullamzorg.nl.

Lego gezocht
Voor de deelnemers van Veldheim zijn we op 

zoek naar LEGO. Heeft u soms lego in huis dat 

niet meer gebruikt wordt en waar u een 

bestemming voor zoekt? De deelnemers 

kunnen het sorteren, er pakketjes van maken 

en uiteindelijk verkopen in de winkel van 

Veldheim of op de verkoping. En natuurlijk is 

de opbrengst voor Adullam! U mag het gerust 

afgeven op Veldheim. Lukt dat niet, dan kunt u 

e-mailen naar hjvandoleweerd@adullamzorg.nl. 

Huib van Doleweerd kijkt dan of 

er iets geregeld kan worden.

Vraag && aanbod

Oude kaarten
Heeft u nog OUDE KAARTEN waar u niets meer mee doet, dan kunt u ze inleveren bij:Johanna Wesselink

Ds. E. Franssenlaan 9-0413772 TX Barneveld

Wie of welke groep zou een MUURVLAK, 
STEVIG VLOERKUSSEN en SPIEGEL (links) 
kunnen gebruiken? Zie foto. Op de Meerkade 
van Maasheim wordt dit niet meer gebruikt. Het 
is van Barry Emons, de kleur is mint groen met blauw en de afmeting is 117x142 
cm. Het wordt vooral gebruikt in een snoezelruimte, maar het is bijvoorbeeld 
ook geschikt voor een hoek in een groep of woonkamer. Bij interesse graag een 
e-mail sturen naar meerkademaasheim@adullamzorg.nl t.a.v. Joanne den Besten.    

Aanbod
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Naast giften ontvangt Adullam nalatenschappen en legaten. Van 
ouders, familieleden of andere donateurs die Adullam een warm 
hart toedragen en in een testament vastleggen dat een bedrag 
toekomt aan Adullam. Waarom zijn nalatenschappen en legaten 
belangrijk voor Adullam en hoe regelt u dit?  

“Nalatenschappen en 
 legaten helpen ons om
 nieuwbouw te realiseren”

“Soms gebruiken we nalatenschappen 
en legaten voor extra zorg of iden-
titeitsgebonden zorg. Maar meestal 
wenden we dit aan voor nieuwbouw 
of om af te lossen op leningen. Zo 
kunnen we onze rentelasten drukken 
en de zorg betaalbaar houden,” vertelt 
Jan van Velthuizen, fondsenwerver bij 
Adullam. 

Geld voor nieuwbouw
“De nood die in de eerste jaren zo 
gevoeld werd, is ook nu nog actueel. 
Ondanks de groei van Adullam kun-
nen we niet iedere cliënt die dit nodig 
heeft een plekje geven. Dit zorgt soms 
voor schrijnende situaties. Het geld 
vanuit nalatenschappen en lega-
ten kunnen we goed gebruiken voor 
nieuwbouwprojecten, zodat er voor 
mensen die op wachtlijsten staan en 
die dringend zorg nodig hebben, ook 
plek is.” 

“Een voorbeeld is Alblasserdam waar 
de wachtlijst inmiddels behoorlijk is 
opgelopen. Om hier te kunnen star-
ten met bouwen, is ruim 13 miljoen 
euro nodig. Hoe minder we hoeven 

te lenen, des te 
beter. We stellen het 
daarom op prijs als 
mensen geïnteres-
seerd zijn om na te 
laten aan Adullam. 
Dat moet je wel 
vooraf regelen in een 
testament. Regel je 
niks, dan wordt het 
vermogen verdeeld 
zoals wettelijk vast-
gelegd en gaat het 
naar de (soms verre) 
familie.”

Harten neigen
Als fondsenwerver 
zorgt Jan voor de 
afwikkeling van de 
nalatenschappen en de legaten. Van 
sommige mensen weet hij ook dat ze 
Adullam hebben opgenomen in hun 
testament. “Het maakt ons altijd weer 
stil om een nalatenschap of een legaat 
te mogen ontvangen. En zeker als het 
op een bijzonder moment komt, zoals 
in september dit jaar toen er rode cij-
fers dreigden door een verdubbeling 

Tekst: Anne Rebel-Lodder. Beeld: Diversen

E“Een nalatenschap 

of een legaat maakt 

ons altijd weer stil”

Jan van Velthuizen

Uw nalatenschap of legaat maakt ook in de toekomst 
identiteitsgebonden zorg mogelijk.
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“Nalatenschappen en 
 legaten helpen ons om
 nieuwbouw te realiseren”

aan kosten van ingehuurd personeel. 
Wat zijn de wegen van de Heere won-
derlijk. Natuurlijk, wij moeten onze 
verantwoordelijkheid nemen. Maar 
Hij zorgt, dat werd weer bewaarheid. 
Wat maakt je dat ontzettend stil,” ver-
telt Jan. Zie hiervoor ook het artikel in 
(Steun) op pagina 44.

Het belang om het 
vooraf te regelen
“Het voordeel om een 
legaat of nalatenschap 
vooraf te regelen is, dat 
er na het overlijden geen 
gedoe komt binnen de 
familie. Het belang voor 
Adullam is simpel: is er 
geen testament, dan kan 
Adullam ook niet ver-
meld staan. En er is ook 
een belastingvoordeel. 
Als je alles nalaat aan een 
goed doel met ANBI-status 
wordt er geen erfbelasting 
betaald.” 

“Mensen die aan Adullam 
willen nalaten, kunnen ons 

op twee manieren financieel goed 
doen na hun overlijden. Ze kunnen 
Adullam benoemen als erfgenaam, 
dan gaat het complete vermogen 
naar onze organisatie. Ze kunnen ook 
een legaat bestemmen. In dat geval 
benoemen ze een bedrag, en na hun 
overlijden gaat dit geld naar Adullam. 
In beide gevallen is het nodig om een 

testament bij een notaris op te maken. 
Deze, of een executeur, zorgt voor de 
afwikkeling van een testament,” zegt 
Jan.

Bereid uw huis
Als er niets geregeld is, dan staan na 
het overlijden de erfgenamen samen 
voor de taak om alles rondom een 
nalatenschap te regelen. Er kan ook 
iemand aangewezen zijn die alles 
regelt, een executeur. Dit moet vastge-
legd worden in een testament. 

Executeur de heer Ruijgrok heeft al 
diverse nalatenschappen en legaten 
afgewikkeld voor Adullam en heeft 
ruim 40 jaar ervaring met erfrecht en 
nalatenschappen. Hij kan u adviseren 
over het opstellen van een testament 
en u juridisch, financieel, administra-
tief en praktisch begeleiden en ont-
zorgen. De ondertekening van het 
testament vindt plaats bij de notaris.

Ruijgrok: “Het is Bijbels om na te 
denken over hoe na je overlijden de 
nalatenschap moet worden ver-
deeld. De tekst uit Jesaja 38: ‘Geef 
bevel aan uw huis want gij zult ster-
ven’ is niet alleen geestelijk bedoeld, 
maar betreft ook stoffelijke zaken. 
In Hebreeën 9 wordt de testament-
maker en het testament genoemd: 
‘het testament is vast in de doden’. 
Een duidelijke erkenning van het 
mogen hebben van een testament! 
Zeker op ouders van een kind met 
een beperking rust de zorg om hun 
zaken bij leven en bij overlijden goed 
te regelen, zodat ook in de toekomst 
voor hun kind gezorgd kan worden. 
Zoveel als mogelijk moet hierbij het 
doel zijn om te ontzorgen van vraag-
stukken die kunnen ontstaan rondom 
het kind met een beperking. Stel dit 

ook niet uit tot later. Het kind kan het 
immers (meestal) niet zelf regelen! Het 
zal ouders zeker rust geven.”,

Overweeg om na te laten
Voelt u zich sterk verbonden met 
Adullam? We hopen dat u overweegt 
om een gift te doen of Adullam op te 
nemen in uw testament. Met uw nala-
tenschap of een legaat maakt u het 
mogelijk om ook in de toekomst iden-
titeitsgebonden zorg en begeleiding 
te bieden aan mensen met een licha-
melijke en verstandelijke beperking.

Nalatenschappen

R“Regel zaken 

bij leven”

Huib Ruijgrok

Uw nalatenschap of legaat maakt ook in de toekomst 
identiteitsgebonden zorg mogelijk.

U kunt Adullam onder de volgende 
naam opnemen in uw testament: 
Stichting Zorg Adullam, statutair 
gevestigd te Barneveld, Theaterplein 
5. Ingeschreven onder nummer 
41053643 in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel. Neemt 
u gerust contact op met Jan van 
Velthuizen via zijn rechtstreekse 
telefoonnummer: 088 238 55 06, 
mobiel: 06 11 42 34 52 of e-mail: 
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl. 
Ook kunt u bij hem de brochure 
‘Nalaten aan Adullam’ opvragen, 
dit kan ook via de website 
www.adullamzorg.nl/nalaten.
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0318 - 526641W  www.phvanderleer.nl
E  info@phvanderleer.nl

Peter van der Leer

M

 

06 - 46376232

 

24 uur per dag bereikbaar

Wij verzorgen alleen begrafenissen

Mogelijkheid tot thuis opbaren

Geluidsverzorging bij het graf 
(mogelijkheid tot stream via internet 

Vraag een gratis wilsverklaring 
“Mijn laatste wensen” aan!

•

•

•

•

Voor een stijlvolle begrafenis 

Persoonlijk en betrokken

De Dijk 30
3911 SN Rhenen (Achterberg)

en een geluidsopname) 

Totaalinstallateur van de Veluwe

Het moet 
gewoon
werken.

www.speltbv.nl

• Gas- en waterinstallaties
• Elektrotechnische installaties
• Centrale verwarming
• Sanitaire installaties
• Dakbedekkingen
• Zink- en koperwerken
• Ventilatie
• Warmtepompen
• Zonne-energie
• Huishoudelijke apparaten
• Onderhoud

Staverdenseweg 41 Elspeet



In deze rubriek vertelt een zorgvrager van Adullam over zijn of haar hobby. Hobby's

“Ik laat zelf foto’s afdrukken 
 op een Diamond Painting doek”

Ik ben Aart-Jan Clements, 39 jaar. Ik woon bij 
Molenheim in Alblasserdam en werk bij Ambachtse 
Bedrijven in Hendrik-Ido-Ambacht. De ene keer ga 
ik op de fiets naar mijn werk, de andere keer met 
mijn eigen auto.

Mijn hobby’s
Ik ben een man met veel hobby’s: computeren, 
orgel spelen, Diamond Painting en nog veel meer. 

Ook hoop ik binnenkort met een nieuwe hobby te 
beginnen namelijk Spirograph. Ik ben benieuwd 
hoe ik dat ga vinden.
 
Terdege-puzzel
Vanaf 2005 ben ik begonnen om de puzzel in de 
Terdege te maken en die stuur ik op per briefkaart. 
Er zijn verschillende varianten van de puzzels: de 
één makkelijk, de andere moeilijker. Ik heb er al 

verschillende prijzen mee gewonnen. De 
laatste keer heb ik gekozen voor een boek 
van Thomas Boston.
 
Koken
Bijna elke vrijdag kook ik voor de woon-
groep. Dit kan ik zelfstandig, ik heb dit 
zelfs een keer gedaan voor elf personen. 
Op woensdag kook ik mijn favoriete 
recepten voor mijn eigen groep, zoals een 
broodje shoarma.
 
Diamond Painting
Een andere bezigheid van mij is Diamond 
Painting. Ik kies een foto uit en laat deze 
via een site afdrukken. De foto wordt op 
doek geleverd, samen met de steentjes 
(vierkantjes of rondjes). Op het doek staan 
de legenda en de codes van de kleuren. Op 
de zakjes staan de codes ook, deze zoek 
ik uit en sorteer ik in bakjes. Dan plak ik 
deze met een pen met wax op het doek. 
Een precies werk, want het is goed kijken 
en uitzoeken, maar het geeft een geweldig 
eindresultaat.
 
Dit was iets over mijn hobby’s.
Hartelijke groet, Aart-Jan
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In de Lens
Evert (De 10 
Domeinen) plakt in 
zijn vrije tijd nog even 
de band van zijn fiets. 

Leonard (De 
10 Domeinen) 

maakt graag 
foto’s van de 

natuur.

Fietsvrijwilliger Thijs 

Tuin (rechts) komt 

regelmatig naar 
Streekheim om te 

fietsen met Gerrit. 

Dat is genieten 
voor beide.

4 mannen 
van De 10 
Domeinen eten 

op een mooie 
zomeravond 
gezellig een 
ijsje in het dorp.

Geereke Snellen komt 

haar baby showen op 

de groep (Kroonheim). 

Geertje voelt zich trots 

met de baby op schoot.

Tekst: Ellie de Bruin – Veenvliet
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In de lens

Laura 
(links) en 

Marian van 
Streekheim zijn 
in hun vrije tijd 

op een boerderij om 
de jonge hondjes even 

op schoot te hebben. 

Riekelt van 
de Edelhof 
(Kroonheim) 
gaat ’s avonds 
graag mee om 
een rondje te 
fietsen.

Marc leest in zijn vrije tijd 
een boekje in de huiskamer 

van De 10 Domeinen. 

Greet en Hans 

van de Kasteelhof 

(Kroonheim) 

samen op de fiets.

Na gesmuld te hebben van heerlijk ijs 

bij boerderij de Hoeksche Zuivel, even 

poseren voor een foto voor de Watermolen 

(Maasheim).
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Ha jongens en meisjes!

Tekst: Lenie Klop Voor de jeugd

Helaas gaat puzzeljuf Klop stoppen met haar werk voor het Adullam Contact. 
Wie zou het leuk vinden om deze rubriek op vrijwillige basis te verzorgen? 
Stuur je motivatie naar redactie@adullamzorg.nl. Je ontvangt altijd een reactie. 

Wat leuk dat jullie weer zo enthousiast aan de slag zijn gegaan! Hartelijk bedankt 
daarvoor. Nu heb je weer een nieuwe pagina voor je liggen en kun je daar weer mee 
aan de slag. Deze keer gaat het over verbinding. Jullie weten vast wel wat dat is… 
Je voelt je verbonden met de mensen van wie je houdt. Je bent verbonden met een 
instelling zoals Adullam, op welke manier dan ook en ook wij zijn op die manier aan 
elkaar verbonden. En toch ga ik die verbinding een beetje los maken… Dit is name-
lijk de laatste puzzelpagina die ik gemaakt heb. Dat is best een beetje raar… want ik 
heb het met veel plezier gedaan. Omdat ik door privé omstandigheden erg weinig tijd 
meer heb om steeds een nieuwe pagina voor 
jullie te maken, ga ik het overlaten aan 
iemand anders. Wie dat is, is nog even 
een verrassing. Maar jullie gaan vast 
enthousiast door met het maken van de 
puzzels. Ik wil jullie héél hartelijk bedan-
ken voor de mooie inzendingen en de 
leuke briefjes die ik kreeg en wens jullie 
van harte Gods onmisbare zegen toe. De 
puzzel mag je de volgende keer vóór D.V. 
16 februari sturen met vermelding van 
je naam, adres en leeftijd naar: 

Gerdine de Goffau
Stichting Zorg Adullam
Theaterplein 5 
3772 KX Barneveld

Je mag ook een foto maken en 
deze vóór 16 februari 2024 mailen naar 
gadegoffau@adullamzorg.nl.

Succes!!
Hartelijke groet, 
Puzzeljuf Klop 

De prijswinnaars van de vorige keer zijn:
Madelein den Besten Hardinxveld-Giessendam

Xander de Jong
Bergambacht

Thirza Muilwijk
Wijk en Aalburg

Oproep:
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Tekst:  R. Taverne - Koch

Het is de laatste dag voor de 
Kerstdagen. De dagen wanneer 
de geboorte van haar Heere 
Jezus herdacht zal worden. Ja, 
zij kent de Heere Jezus als haar 
Zaligmaker. Zij heeft Hem door 
het geloof aangenomen tot 
wijsheid, rechtvaardigmaking, 
heiligmaking en eeuwige 
verlossing. Zij is Gods kind.
 
Ze is een ijverige huisvrouw en 
zorgdragende moeder voor 
haar beide kinderen. Haar man 
droeg trouw de last door de 
zondenval: In het zweet uws 
aanschijns zult gij uw brood 
eten.
 
Haar nood is hoog gestegen. 
Alsof de duivel de koning is. 
Alsof de Heere Zijn vriendelijk 
aangezicht geheel van 
haar weggenomen heeft. 
Haar man is enige weken 

geleden gestorven. Ze heeft 
daardoor veel onkosten en 
twee schuldeisers kan zij nog 
niet betalen. Eén van haar 
schuldeisers dreigt haar. Hij wil 
haar en haar kinderen in ellende 
brengen als zij de rekening niet 
op tijd betaalt. Zij heeft hem per 
brief gevraagd medelijden met 
haar te hebben. Maar hij heeft 
haar teruggeschreven dat hij 
voor de Kerstdagen persoonlijk 
zijn geld komt opeisen. De 
weduwe treurt hierover. Maar zij 
treurt niet zonder hoop, hoewel 
ze geen uitkomst ziet.
 
De laatste dag voor de 
Kerstdagen is aangebroken. 
Ja, de vorige dagen heeft zij 
veel tranen geschreid en diep 
gezucht. Nu zit zij bedroefd 
maar toch vol vertrouwen 
op haar Heere, achter haar 
toonbank.

Hij is een Vader 

der wezen en 

een Rechter 

der weduwen (Psalm 

68:6). Deze woorden 

draagt weduwe 

Hagen in haar hart als 

zij haar bidvertrekje 

verlaat. Ze heeft haar 

nood aan de Heere 

opgedragen. Zij maakt 

zich verder klaar om 

haar plaatsje achter 

de toonbank in te 

nemen.
 

De Rechter 
der weduwen
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Kerstverhaal

 Daar komt de eerste 
schuldeiser binnen. Hij is een 
ruwe, maar toch goedhartige 
man. Hij raakt geroerd door 
de tranen van de weduwe. 
Terwijl zij in gesprek zijn, komt 
de andere schuldeiser binnen. 
Die haar heeft bedreigd in 
grote ellende te brengen.

 Oh, zie eens: De mannen 
kennen elkaar. Ze praten een 
tijdlang over van alles. Het zijn 
onderwerpen waar weduwe 
Hagen geen belangstelling 
voor heeft. Ondertussen 
heft ze haar hart op tot God. 
Ze weet dat de mannen 
haar in groot ongeluk 
kunnen brengen. Maar ze 
weet ook dat zij geen stap 
gaan kunnen, die hen niet 
toegelaten wordt.
 
Eindelijk keren zij zich tot haar 
en beide mannen doen wat 
God wil. Lees maar verder: 
Met ruwe woorden vraagt 
de eerste man zijn rekening. 
En dan? Kijk eens…! Hij pakt 
zijn pen en schrijft ‘Voldaan’ 
(betaald) op de rekening! 

Hij daagt zijn vriend uit. 
Die vraagt haar ook om zijn 
rekening en doet hetzelfde! 
Weduwe Hagen is haar 
schuld kwijt. Met tranen van 
ontroering bedankt ze beide 
mannen.
 
Het is avond geworden. De 
kinderen liggen op bed. 
Weduwe Hagen is met haar 
Heere alleen. In gedachten 
dwaalt zij over de velden van 

Éfratha en bij de kribbe in 
Bethlehem. Zij geniet grote 
vrede in haar hart. Met haar 
hart bezingt zij Gods grote 
weldaden. Wat kan er ook 
voor Hem te wonderlijk zijn? 
Ja, overdenkt zij, God is ons 
een Toevlucht en Sterkte; 
Hij is krachtiglijk bevonden 
een Hulp in benauwdheden 
(Psalm 46:2). Hij redt ons uit 
alle nood en dood.

Helaas gaat puzzeljuf Klop 
stoppen met haar werk voor het 
Adullam Contact. 

Wie zou het leuk vinden om 
deze rubriek op vrijwillige basis 
te verzorgen? Stuur je motivatie 
naar redactie@adullamzorg.nl.  
Je ontvangt altijd een reactie. 

Oproep:
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Graag de garage erin en vooral het accent op 7zitter.nl

Geeft Goede Garantie 
Zoekt u een betrouwbare gebruikte auto? We hebben keuze 
uit ruim 100 jonge gebruikte auto’s en lichte bestelwagens.
Het ook mogelijk een auto naar wens te importeren.
Wij garanderen kwaliteit en een gunstige prijs.

Auto’s met meerdere zitplaatsen
We hebben onder het label 7zitter.nl een ruime voorraad auto’s met
meer dan 6 zitplaatsen. U bent welkom om te kijken en vergelijken! 
Als alternatief is inbouw van onze UniklapBank mogelijk.

Welkom in onze werkplaats voor: APK-keuringen |  Onderhoud |  Reparatie |  Storingsdiagnose
Gratis vervangend vervoer |  Accessoires |  Uitlijnen |  Lease |  Schadeherstel |  ADAS kalibratie

Klompersteeg 19    |    Veenendaal    |    0318 - 51 5400    |    7 zitter.nl    |    garagegeurtsen.nl

Garage G. Geurtsen en 7 zitter.nl zijn beide onderdeel van Geurtsen Groep

S T I J L V O L

WONEN
Van harte welkom  
in onze showroom!  

Ontdek onzenieuwe collectiehoekbanken 50
J A A R1 9 7 2                            2 0 2 2

W W W .VA N W O L F S W I N K E L W O N E N . N L
I N F O @ VA N W O L F S W I N K E L W O N E N . N L

V A L K S E W E G  5 7   /   B A R N E V E L D
T E L E F O O N  ( 0 3 4 2 )  4 1 3  2 7 9

42



Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

“Ik gun de cliënten  
extra aandacht” 

Leanne Beens - woonbegeleider, evb’er en ambassadeur 

Vier jaar ben ik al in dienst. Met mijn stage erbij opge-
teld loop ik nu vijf jaar bij Adullam. Ik heb namelijk het 
laatste jaar van mijn opleiding het Gildeleren gedaan en 
daarna ben ik blijven hangen op dezelfde groep. Toen 
ik mijn diploma had behaald, kwam er een vacature 
vrij voor niveau 4 en toen ben ik begonnen als per-
soonlijk begeleider op de Wielewaal (oudbouw) van de 
Prinsenhof op Kroonheim. 
Al vrij snel ging ik mee om gastlessen te geven over het 
Gildeleren en op den duur breidde dit verder uit met 
ambassadeurstaken. Wat ik heel leuk vind is, om mijn 
enthousiasme over het werken in de zorg voor mensen 
met een beperking, over te dragen aan anderen. 
Mijn werk geeft me voldoening. Als ik ‘s ochtends vroeg 
bij een cliënt op de kamer kom en deze heel enthousiast 
de dag begint met ‘Goedemorgen Leanne! Lekker gesla-
pen?’ Dan is mijn ochtendhumeur gelijk verdwenen en 
ga ik enthousiast aan het werk. 
Waar ik zelf ook veel voldoening uit kan halen, als ik 
terugblik op de afgelopen vijf jaar, hoeveel tijd het je 
kan kosten om een relatie op te bouwen. En als ik dan 
zie waar ik nu sta! Ik ken de cliënten nu zo goed en ik 
weet precies wat ze nodig hebben. Je kunt na die vijf 
jaar ook veel met ze bereiken, mede door de goede 
relatie.
In vijf jaar tijd is er ook veel veranderd. We kregen een 
nieuwe woongroep, veel onvrijwillige zorg werd afge-
bouwd. Dat is best intensief in het begin. Maar als ik nu 
terugkijk, dan ben ik blij dat onze bewoners meer vrij-
heid hebben gekregen waar dat mogelijk was. 

Gerard van de Lagemaat - vrijwilliger

“Toen ik van baan veranderde en wegging bij De 
10 Domeinen, is mijn liefde voor de cliënten echter 
gebleven. Ik gun hen graag wat extra aandacht, 
daarom ben ik nu vrijwilliger. Ik doe van alles op De 
10 Domeinen. Het belangrijkste is wel pannenkoe-
ken bakken. Voor tien bewoners en de begeleiding 
is dat een hele klus en daar heeft de leiding eigen-
lijk geen tijd voor. Eén van de bewoners vindt het 
leuk om te helpen en ideeën aan te dragen. Het is 
echt leuk om hem hierin mee te nemen en te zien 
groeien. 
Als ik naar Kroonheim ga, gaat mijn dochter Marthe 
(5 jaar) graag mee. Zij speelt en doet gezellig mee 
met de cliënten. Het contact met cliënten en oud-
collega’s vind ik meer dan waardevol. Elke keer als 
ik er ben, leer ik nog weer nieuwe dingen.
Soms wordt er wat bedacht op de groep en word ik 
gebeld met een vraag of ik tijd heb, voor het één of 
ander. We gaan wel eens naar een concert en afge-
lopen zomer zijn we met een oud-collega uit varen 
gegaan, vanaf Urk. Dit was helemaal geweldig. Ook 
het Zingen in de Zomer ’s avonds. Moe en voldaan 
kwamen we terug!
Ik zou iedereen aanraden om vrijwilliger te wor-
den. Het levert je veel mooie ervaringen op. En 
als het soms even wat minder gaat, dan is er zeker 
gelegenheid om er over te praten met de leiding. 
Kortom, het is zeer verrijkend!”

Aan het woord

“Leuk om anderen 
enthousiast te maken voor 

deze speciale zorg” 
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Steun
   Adullam

Het is eind augustus als we met 
de zorgmanagers en adviseurs 
nadenken over het in balans 
brengen van de inkomsten en 
uitgaven van Adullam. Volgens  
de laatste cijfers stevent Adullam  
op een verlies af van ongeveer  
€ 800.000,-. Reden genoeg om hier 
serieus mee aan de slag te gaan. 

Waardoor dit mogelijke verlies komt? 
Met name de kosten voor ingehuurd 
personeel zijn hoger dan we zou-
den willen, vanwege een tekort aan 
zorgmedewerkers. Daarnaast stijgen 
de prijzen voor voeding en energie. 
Vervoerskosten nemen toe, we zijn van 
overheidswege verplicht om te inves-
teren in duurzaamheid en we moeten 
onze zorg innoveren. Kortom, onze 
verwachte uitgaven stijgen harder 
dan onze inkomsten. Op het Centraal 
Bureau is op een maandag een brain-
storm gepland om te inventariseren 
waar we acties kunnen nemen om hier 
een bijdrage aan te leveren. 

Op diezelfde maandag komt er een 
bericht binnen van een notaris, dat 
Adullam een voorschot uit een nalaten-
schap ontvangt van € 750.000,-. Kunt 

u voorstellen wat zo’n bericht doet? 
Dankbaarheid vervult ons hart. Mogen 
we het zo zeggen: “God wil Adullam op 
deze manier nog in stand houden.”

Een collega merkt op: “Eer zij roe-
pen, zo zal ik antwoorden.” Helemaal 
terecht, want een testament is al jaren 
geleden opgesteld, en het overlijden 
van betreffende persoon is al maanden 
geleden. Maar het is in Gods voorzie-
nigheid dat dit zo, op dit moment en in 
deze situatie bij Adullam binnenkomt.

Het is niet zo dat Adullam met nala-
tenschappen de gaten in de begroting 
dicht (u leest elders in dit blad over de 
bestedingen van nalatenschappen). 
Ook is de ontvangst van deze nalaten-
schap geen reden om de inkomsten en 
uitgaven niet in balans te krijgen. Dat 
is onze verantwoordelijkheid en daar 
wordt ook aan gewerkt. Temeer daar 
Adullam bezig is met de voorbereidin-
gen om in Alblasserdam nieuwbouw 
te realiseren. Hiervoor dient een lening 
te worden afgesloten bij de bank, en 
dan is het zaak om de bedrijfsvoering 
op orde te hebben en te houden. Voor 
dit jaar, maar ook voor de toekomende 
jaren, D.V. 

Het is ook daarom dat we in vrijmoe-
digheid een beroep op u blijven doen. 
En denkt u dan niet dat kleinere gif-
ten niet meetellen! Want de nieuw-
bouw in Alblasserdam doen we niet 
voor Adullam, maar voor de mensen 
met een beperking die op de wacht-
lijst staan. De nood is daar in som-
mige gevallen net zo groot als ruim 40 
jaar geleden toen Adullam begon. De 
bijgaande brief met giftvraag voor de 
identiteit van Adullam is daarom warm 
aanbevolen!

Jan van Velthuizen
fondsenwerver

“Eer zij roepen, 
zo zal ik antwoorden”

Activiteiten
U vindt meer details en de 
actuele stand van zaken altijd 
op: www.adullamzorg.nl/
activiteitenkalender

D.V. VRIJDAG 29 DECEMBER 2023

Comité Puttershoek; winterfair; van 14:30 
uur tot 19:30 uur; Maasheim, Groeneweg 
10 in Puttershoek. 

D.V. ZATERDAG 17 FEBRUARI 2024

Psalmzangavond Elspeet, van 19:00 
uur tot 20:30 uur; meditatie door ds. A. 
Verschuure, organist Arthur de Jong en 

bovenstemgroepen Barneveld en Elspeet; 
in de Hersteld Hervormde Kerk aan de 
Vierhouterweg 45 te Elspeet.

D.V. VRIJDAG 1 MAART  2024

Zendingskrans Avondvlijt; verkoping; 
van 12:00 uur tot 19:00 uur; Koster Special 
Gifts, Achterbergsestraatweg 180 in 
Achterberg.

Samen met Albert Russcher  
tijdens de heropening van Kroonheim
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Steun Adullam

Vanaf oktober dit jaar mag ik samen met Jan van 
Velthuizen de fondsenwerving binnen Adullam vorm-
geven. Mijn naam is Besselyn de Rooij. Na een mooie 
en leerzame tijd bij een andere zorgorganisatie, heb ik 
nu de overstap naar Adullam gemaakt. Het feit dat er 
organisaties zoals Adullam zijn, moeten we koesteren. 
Iedere dag gaat de Bijbel open. Deelnemers voelen zich 
thuis op de plek waar ze binnen Adullam wonen, leren 
of werken. Dat is bijzonder, maar ook kostbaar. Graag 
zet ik me samen met u in voor het behouden hiervan.

Comités
Inmiddels heb ik al met diverse comitéleden kennisge-
maakt. Wat een tijd wordt er belangeloos gestoken in 
het werven van fondsen voor mensen met een beper-
king. Ik hoop in de toekomst met elk comité kennis te 
maken. Er staan genoeg activiteiten op de agenda die 
een bezoekje waard zijn. 

Wilt u ook iets organiseren, maar is er geen comité in 
uw buurt? Bel of mail me dan. Samen kunnen we kijken 
wat de mogelijkheden zijn.

Bedrijven
Binnen Adullam zijn er diverse samenwerkingen met 
bedrijven. Daarbij kunt u denken aan bedrijven die 
werk uitbesteden. Deelnemers op de werklocaties 

pakken bijvoorbeeld producten in. Ook ontvangen we 
regelmatig giften van ondernemers. Fijn dat we ook 
bij ondernemers in beeld zijn.

We zien dat identiteitsgebonden zorg duurder wordt. 
Personeel is steeds lastiger te vinden en de inhuur van 
dure zzp’ers is noodzakelijk. Ook het verduurzamen van 
onze locaties is een kostbare aangelegenheid. Samen 
met onze vrienden willen we hier de schouders 
onder zetten. Door onze bedrijfsvriendenkring uit te 
breiden, kunnen we er voor zorgen dat Adullam plaats 
kan blijven bieden aan mensen met een beperking. 
Wilt u ook onderdeel worden van onze vriendenkring? 
Graag vertel ik u meer over de impact die u als onder-
nemer kunt maken.
 
Dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van Hem en 
van Zijn zegen. 

Besselyn de Rooij
E bderooij@adullamzorg.nl
T 06 27 87 15 64
Of maak een connectie  
via LinkedIn 
www.linkedin.com/in/
besselynderooij/

Bent u particulier en wilt u meer weten over schenken, nalaten of wilt u zelf 
een actie organiseren, dan kunt u contact opnemen met Jan van Velthuizen. 
Ook voor kerken en fondsen/stichtingen is Jan het aanspreekpunt.
E jvanvelthuizen@adullamzorg.nl   T 06 11 42 34 52

Besselyn richt zich op de contacten met comités.  
Ook onderhoudt zij de contacten met ondernemers die het werk van 
Adullam willen steunen.
E bderooij@adullamzorg.nl    T 06 27 87 15 64

De afgelopen jaren was 
Jan van Velthuizen voor 
u een bekend gezicht 
als het om fondsenwer-
ving gaat. Nu ons team 
is uitgebreid, hebben 
we ervoor gekozen dat 
beide collega’s een eigen 
taakveld hebben.

Team fondsenwerving

Een nieuw gezicht bij Adullam Fondsenwerving
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Steun Adullam

Zie ook www.adullamzorg.nl/comitenieuws voor de 
opbrengsten van het comité in uw regio.

Giftenverantwoording 1e t/m 3e kwartaal 2023

Giften van 
bedrijven

Giften uit 
nalatenschappen

Totaal Steun Adullam 

1E T/M 3E KWARTAAL 2022

€ 1.369.511

BERGROOT JAARDOEL 2023 

€ 1.583.500
1E T/M 3E KWARTAAL 2023

€ 1.275.893

Giften van 
particulieren

Giften van instellingen en 
fondsen

In het derde kwartaal zijn de volgende giften uit nalatenschappen ontvangen:  
A. H. € 20.000,-; J.K. € 45.361,32; A. de V. € 45.000,-; A.M. B. € 5.343,10.

Giften van 
kerken

Ontvangen via comités en 
verkooppunten

1E T/M 3E KWARTAAL 2023

€ 401.756

1E T/M 3E KWARTAAL 2023

€ 46.926
1E T/M 3E KWARTAAL 2023

€ 367.046

1E T/M 3E KWARTAAL 2023

€ 91.417
1E T/M 3E KWARTAAL 2023

€ 267.448

1E T/M 3E KWARTAAL 2023

€ 82.967
1E T/M 3E KWARTAAL 2022

€ 419.237

1E T/M 3E KWARTAAL 2023 

€ 58.796
1E T/M 3E KWARTAAL 2022 

€ 270.931

1E T/M 3E KWARTAAL 2022

€ 78.127
1E T/M 3E KWARTAAL 2022

€ 432.760

1E T/M 3E KWARTAAL 2022 

€ 86.647

BEGROOT 2023

€ 100.000

BEGROOT 2023

€ 60.000
BEGROOT 2023

€ 530.100

BEGROOT 2023

€ 165.000
BEGROOT 2023

€ 480.000

BEGROOT 2023

€ 230.100

Overige baten: begroot 2023 € 18.300, 1e t/m 3e kwartaal 2023: € 18.333,  
1e t/m 3e kwartaal 2022 € 23.013

Actief en creatief 
in Staphorst

Op zaterdag 16 september organiseerde 
comité Staphorst haar jaarlijkse verkoping. 
Elk jaar is dat weer een hele organisatie. 
De opbrengst is € 21.000,-! Heel veel dank 
namens het comité, aan iedereen die hier-
aan zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 
Tijdens de verkoping waren er leuke activitei-
ten. Bijvoorbeeld spijkerslaan. Ook heeft het 
comité een kleurwedstrijd gehouden. Op de 
foto de winnaars van deze activiteiten. Ze ont-
vingen hun prijs van de werkmannen van de 
demontagegroep.
Comité Staphorst, hartelijk dank voor de 
organisatie!

Op 30 september jl. was er een psalmzangavond voor 
Adullam en De Schutse in de Cunerakerk in Rhenen. Arthur 
de Jong bespeelde het orgel en ds. J. van Laar uit Barneveld 
sprak uit Psalm 84. Met ruim 600 mensen werd het mooie 
bedrag van € 2.800,- gecollecteerd.
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Plaats Comité Contactpersoon / bestellen Bestellen 
vóór D.V. 

Afhalen op D.V. 

Barneveld Barneveld Bestellen op: adullamzorg.nl/
oliebollenactiebarneveld

Vr. 22 dec. 
om 23.59 uur

Afhalen op zat. 30 dec. tussen 10.00 - 12.00 uur 
bij 't Achterdorp, Koterweg 1A, Barneveld

Doornspijk Doornspijk Fam. B. Akster, T 06 25 51 66 11, 
b.akster@solcon.nl  (Ook losse verkoop bij 
kringloop De Vuurdoorn, of ook zonder 
te bestellen kunt u hier terecht, maar dan: 
op=op!)

Za. 30 dec. Vr. 29 december 10.00 -16.00 uur bij kringloop 
De Vuurdoorn, Zuiderzeestraatweg West 69  
Za. 30 december 9.00-16.00 uur idem. Voor deze dag 
kunt u bestellen t/m uiterlijk vr. 29 dec 12.00 uur. 
Afhalen tussen 10.00-13.30 uur op bovenstaand 
adres. Dit is tegenover onze “oude standplaats”!

Ede Ede Mees van Roekel 
bestellingen@adullamcomiteede.nl of 
via bestelformulieren

Za. 23 dec. Za. 30 dec. afhalen bij vaste locaties 

Elburg Doornspijk Fam. Akster
T 06 25 51 66 11 
b.akster@solcon.nl

n.v.t. Bij de Jumbo aan de Zwolseweg do. 28 en 
vr. 29 december 9.00 -16.00 uur, za. 30 december 
van 8.00 -17.00 uur

Hardinxveld-
Giessendam, 
Sliedrecht

Hardinxveld-
Giessendam

Bij voorkeur via  
https://hardinxveld.adullamzorg.nl  -> 
Oliebollenactie 

Maar telefonisch mag ook:
Mevr. C. van Wingerden
T 0184 61 31 91 
Mevr. Struijk 
T 0184 42 16 40

Vr. 29 dec. Za. 30 dec. afhalen tussen 09.00 - 12.00 uur op de 
volgende locaties: 
•   Beneden-Hardinxveld, Rivierdijk 636 

(bouwmaatschappij Merwestreek)
•   Beneden-Hardinxveld, Parallelweg 14 (verkooppunt 

'De Bakfiets')
•   Boven-Hardinxveld, kerkgebouw HHK, Nassaustraat 4
•   Sliedrecht, Adullamwinkeltje, Stationsweg 77
Als afhalen niet lukt: we bezorgen ook in Hardinxveld 
en Sliedrecht"

Hendrik-Ido-
Ambacht

Hendrik-Ido-
Ambacht

Fam. A. de Waard, T 06 29 31 68 44 
ariedewaard@kliksafe.nl

Za. 23 dec. Vr. 29 december (tijd in overleg)

Oosterwolde Doornspijk Fam. Akster
T 06 25 51 66 11 
b.akster@solcon.nl

Vr. 29 dec. 
12:00 uur

Alleen bestellingen ophalen op za. 30 dec. tussen 
13:00 - 14:30 uur

Puttershoek, 
Hoeksche 
Waard

Puttershoek Bestellen via www.maasheim.nl of  
T 0186 62 55 74. Zolang de voorraad strekt 
ook zonder bestellen te koop tijdens de 
winterfair.

Do. 28 dec.   Afhalen tijdens de winterfair (kom gezellig 
even kijken!) op vr. 29 dec. tussen 14.30 - 19.30 uur

Uddel, 
Garderen en 
omgeving

Uddel / 
Garderen

Bij voorkeur via mail: adullamgarderen@
hotmail.com of anders via Marian Vos 
T 06 50 92 89 16 of Alie van Lagen 
T 06 51 87 17 78. Vermeld duidelijk uw 
naam, adres en telefoonnummer!

Wo. 27 dec. Bestellingen zullen bezorgd worden op vrijdag 
29 december. Houd ook de comitépagina op de 
Adullamsite in de gaten

Werkendam Werkendam Fam. J. Vreeken: T 0183 50 44 21
fam. C. Smitsman: T 0183 50 39 22

Do. 28 dec. 
tot 12.00 uur

Za. 30 dec. van  9.30 - 11.30 uur

Woudenberg, 
Scherpenzeel

Woudenberg Christine van Vlastuin,  
adullamwoudenberg@hotmail.com,
 T 06 10 12 57 94. Oliebollen gebakken door: 
Jan Banket en Bakker Achterberg. Bel of mail 
voor prijzen. Ook oliebollenmeel pakketten te 
verkrijgen om thuis te bakken!

Do. 28 dec.   Za. 30 dec. 9.30 - 10.30 uur

Als u uw bestelling per mail doorgeeft, vul dan als onderwerp ‘oliebol’ in en vermeld 
altijd uw adres, telefoonnummer en waar u uw bestelling wilt afhalen. Kunt u uw 
bestelling niet ophalen, informeer dan naar de mogelijkheden om de bestelling te 
laten bezorgen. 

Oliebollenactie 2023Diverse comités bieden oliebollen, appelbeignets 
of andere producten aan. Hieronder ziet u waar u 
terecht kunt voor uw eindejaarsbestelling:
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Van oliebol tot Bijbelverhaal
Een bijzondere kop boven dit gedeelte. Toch wil ik u 
meenemen in de ‘keten van dienstbaarheid’, zoals dat 
in de praktijk bij Adullam voorkomt. 

Het jaar is bijna voorbij. De voorbereidingen voor het bak-
ken van oliebollen zijn inmiddels in volle gang. Het lokale 
Adullam-comité heeft de tientallen vrijwilligers opnieuw 
gemotiveerd om in de laatste week van het jaar oliebol-
len te bakken. Een jaarlijks ritueel, waar velen naar uitzien. 
Bakmeel, olie, ingrediënten, het moet allemaal worden 
ingekocht. De oproep in kerkbladen en het lokale week-
blad om de oliebollen op tijd te bestellen, wordt geschre-
ven en opgestuurd. Schouder aan schouder wordt er 
gewerkt; bakken, inpakken en verkopen. Voldaan gaan 
vrijwilligers aan het einde van de oudejaarsdag naar huis. 
Na de jaarwisseling wordt de balans opgemaakt en wordt 
de winst overgemaakt naar Adullam. Voor het goede doel!

Wekelijks maakt één van de vrijwilligers een tochtje met 
zijn auto naar het Centraal Bureau. Hij rijdt van de kust 
naar het midden van het land. Met veel plezier verwerkt 
hij alle donaties van particulieren en comités. Ook de 
opbrengst van de oliebollen verwerkt hij. Hij glimlacht en 
is dankbaar wanneer de bedragen binnenstromen. 

De fondsenwerver heeft een jaarplan opgesteld met 
daarin een aantal aansprekende doelen. Het is altijd weer 
de kunst om vrijwilligers enthousiast te maken voor een 
bepaald project. Eén van de doelen is het ontwikkelen 
van een eigen Bijbelmethode. Er wordt nagedacht wie dit 
project gaat uitvoeren. Een aantal enthousiaste medewer-
kers zijn bereid om mee te werken en tenslotte is er een 
projectteam dat zich hiervoor gaat inzetten. De teksten 
worden ter controle voorgelegd aan enkele vrijwilligers 
met theologische kennis. Naast tekst moet de methode 
ook voorzien worden van tekeningen en platen, die aan-
sprekend en ondersteunend zijn bij de uitleg van de 
Bijbelgedeelten voor de cliënten. Medewerkers met 

juridische kennis helpen bij het opstellen van contracten 
met de tekenaars om de rechten goed te waarborgen. 
Allemaal kleine en grotere radertjes die aan het draaien 
zijn om het project tot een succes te maken. Een en al 
dienstbaarheid ten opzichte van de ander! Het begon met 
oliebollen… 

Ter ondersteuning van de begeleiders wordt door het 
taakveld ‘opleiding en ontwikkeling’ en in afstemming met 
het taakveld ICT een digitale leeromgeving ontwikkeld, 
waarmee men handvatten krijgt hoe de Bijbelmethode 
kan worden gebruikt. Eindelijk is het zover. De eerste fase 
is klaar. Medewerkers ontvangen de Bijbelmethode en 
starten hiermee. Cliënten luisteren vol aandacht. Er zijn 
verschillende niveaus ontwikkeld, zodat er voor elke cliënt 
passend Bijbels onderwijs mogelijk is.

Dienstbaarheid: we zijn verschuldigd elkaar perspectief te 
bieden, zo omschrijft de waardencirkel van Adullam. Elk 
radertje - elk mens, vrijwillig of niet - werkt heel praktisch 
aan (en vanuit!) de waarde ‘dienstbaarheid’ in dit voor-
beeld. Hoe mooi kan het zijn!

Geschreven door Bart van Kleef ter gelegenheid van zijn  
12½ -jarig dienstverband bij Adullam en met zijn toestem-
ming overgenomen. 

Tekst: Bart van Kleef
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Waardenvolle 

zorg

Meer info?

Bel Bram op 06 22 20 26 21

werkenbijadullam.nl

Centraal bureau, Barneveld

Jij tilt als manager HR
de organisatie en de medewerkers naar 

een hoger plan. Je rust onze collega’s 

toe in hun vak en de waarde(n) van onze 

identiteit, en laat hun talenten bloeien. En 

je inspireert hen zodat zij professioneel en 

vanuit Bijbelse waarden kunnen werken.

coach

strateeg

verbinder
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Bekijk onze interieuroplossingen op www.reedoo.nl
of kom naar onze winkel in Opheusden

Hamsestraat 38, 4043 LH  Opheusden  •  www.reedoo.nl

Haal inspiratie
uit het voorjaar!



Afdeling HR Welkom bij Adullam

7 Josephine de Jongh als begeleider 
8 Annemiek Beukhof als begeleider i.o. 
9 Sander Boeder als begeleider i.o. 
10 Errie Hazeleger als begeleider i.o. 
11 Laura van der Vliet als begeleider 

Maasheim
12 Marije van der Bas als begeleider

Horstheim
13 Gerbert Eikelboom als begeleider i.o. 
14 Ingrid Reuvers als begeleider i.o. 

Centraal Bureau 
1 Besselyn de Rooij-Smit als 

fondsenwerver/adviseur communicatie

Muiderheim
2 Willianne van de Pol als begeleider i.o. 
3 Gerrit van Slooten als begeleider i.o. 
4 Hanneke van der Weerd-Rijkse als 

begeleider 

Kroonheim
5 Annabel van Bruchem als begeleider 
6 Corlinda Huijbertsen als zorgassistent i.o. 

Streekheim
15 Jaron Bloemert als begeleider 

Veldheim
16 Joanne Reijm als begeleider 
17 Wim Zoeteweij als begeleider i.o.
18 Thea van de Beek-Diepenveen als 

begeleider

De Klimboom (Rehobothschool)
19 Noa van Essen als begeleider i.o. 

Regelmatig zijn wij nog 
op zoek naar nieuwe 
collega’s. Ben jij op zoek 
naar een baan in de zorg 
voor mensen met een 
beperking? Lees dan meer 
over de ervaringen van 
medewerkers en houd de 
vacatures in de gaten op 
werkenbijadullam.nl

Ook werken 
bij Adullam?

Op deze pagina stellen wij 
graag nieuwe collega’s aan 
u voor die bij Adullam zijn 
komen werken of binnenkort 
gaan werken. We hopen dat 
alle nieuwe medewerkers veel 
plezier mogen hebben bij het 
uitvoeren van het werk en 
wensen hen veel succes!

Nieuwe 
medewerkers

11 1312

10

15

8 9

3

6

1

7

4 52

14

16 17 18 19
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Tekst: Ellie de Bruin - Veenvliet

20 juli 2023
Janieke 
Sanders 

(Beekheim) 
en Martijn 

van de Berk

23 augustus 2023
Jantine de Heus (Centraal 
Bureau) en Gijsbert Tijssen

1 september 2023
Anna Dolderman 
(Muiderheim) en 
Martin Bosman

5 september 2023
Hillianne van Ommeren (De 
Klimboom) en Adwin Robbers15 september 2023

Corianne Schouten 
(Kroonheim) en Dirk Tippe

Wij zijn getrouwd! 12,5 jaar 
werkzaam 

bij Adullam

Hoera, Erik de Boer is 25 jaar bij 
Adullam. Daarom is er een recep-
tie met zijn familie en natuurlijk 
zijn groepsgenoten van de dag-

activiteiten en de woongroep. Wat 
een gezelligheid! Voor Erik zijn er 

cadeaus en iedereen geniet van een 
heerlijk foto taartje en patat.

25 jaar bij 
Adullam

Trudy Nagelhout – Meeuwsen, 
begeleider Kroonheim

Wilrie Multem, coördinator ICT 
Centraal Bureau

Jeanine van Milligen (rechts), 
teamleider Kroonheim

Klaas Beens, begeleider 
Muiderheim

Arieke Vos-Mouw, coördinator 
praktijkopleiders
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Even buurten

Albert van der Ham werkt 
12,5 jaar op Veldheim. Dit viert hij 
met begeleiders en deelnemers 
van de Bakkerij, de Catering en 
de Werkbij. Ook is er familie bij 
en verder de begeleiders van het 
gezinshuis waar Albert nu woont. 
In deze gezellige middag komt er 
aan de hand van een ABC van alles 
naar voren over Albert.

Reinier geniet ook deze dag 
weer van de wandeling met zijn 
groepsgenoten van de Klimop.

Op Maasheim kregen ze een nieuwe 
rolstoelschommel. Zie Arnold toch eens genieten.

Johanna (rechts, bewoner Beekheim/ 
interieurverzorgster Centraal Bureau) 

staat met een kraampje op de Adullam 
verkoping in Barneveld en heeft een 

prijsvraag. Janneke S. wint en ontvangt 
van Johanna een taart.

Vakantie
Dit fantastische team 
bezorgt de bewoners van 
de Roef, het Ruim en de 
Rede (Muiderheim) een 
onvergetelijke vakantieweek.

Een aantal medewerkers 
van Maasheim, Molenheim, 
Polderheim en Wilgenheim in 
actie tijdens de BHV-training op 
Maasheim. Leerzaam en gezellig!

12,5 jaar bij Adullam
Actie! 

Rolstoelschommelen

Uit wandelen!

Marjan (met rood shirt) heeft een naamgenootje! 
Haar zus en zwager zijn met de baby op bezoek 
(Kroonheim). Tijd voor een gezellige wandeling!

Trotse tante 
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Instelling Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Woonvoorziening  
Streekheim
Staphorst
T 088 238 57 00

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 088 238 56 50

Dependance 
Kinderboerderij Samenzóo 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance 
Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Kinderdagcentrum
De Klimop
Zwolle
T 088 238 56 55

Dependance 
Dagactiviteiten- 
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Instelling Kroonheim
Uddel
T 088 238 58 30

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel
T 088 238 58 30

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld
T 088 238 59 40

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede
T 088 238 59 00

Instelling Maasheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Dagactiviteitencentrum 
Maasheim 
Puttershoek 
T 088 238 60 50

Kinderdagcentrum 
De Boei
Puttershoek
T 088 238 61 00

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 10

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 00

Locatie-overzicht

Centraal Bureau
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl
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In memoriam

Edwin den Braber
(17 maart 1971 - 8 september 2023)

Vrijdagavond 8 september jl. is, op Gods tijd, Edwin door de Heere uit dit leven weggenomen. Hij is 52 jaar geworden. 
 
Vanaf 2017 is Edwin op Brugkade komen wonen, nadat hij de jaren ervoor eerst regelmatig logeerde op De 
Mantelienge en daarna kwam werken op Waardheim. 

We denken terug aan Edwin als een lieve en betrokken deelnemer. Hij deed zeer secuur zijn werk. Edwin was graag 
met hout aan het werk. Hij had oog voor anderen. Hij was een voorbeeld voor ons allemaal. Bij verjaardagen of 
huwelijken wenste Edwin je hardop toe: ‘Opent uwen mond, eist van Mij vrijmoedig.’ Bij feestelijke gelegenheden maar 
ook bij ziekte van bewoners bespeelde hij zijn panfluit. Ook genoot Edwin van orgel spelen.

Edwin had liefde voor Gods Woord en de psalmen hadden een grote plek in zijn hart. Zijn lievelingspsalm, die we vaak 
gezongen hebben, was Psalm 81:12. De rouwdienst en begrafenis vonden plaats op donderdag 14 september jl. in 
Krimpen aan den IJssel door ds. P. Mulder.  Het uitgangspunt voor dominee Mulder tijdens de rouwdienst was Jesaja 
40:1-11. De stem waarover gesproken wordt, roept vandaag nog. Edwin was als een bloem in het veld die afvalt. Dat 
geeft verdriet. Maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. In Zijn Naam wordt nog gepredikt bekering 
en vergeving der zonden. Hij is de goede Herder, Die Zijn leven stelt voor de schapen en de Zijnen opzoekt. Op de 
begraafplaats sprak dominee Mulder uit Romeinen 6:23. 

De Heere geve de ouders en verdere familie, kracht en ondersteuning om dit verlies te dragen, evenals de 
medebewoners en begeleiders van de Brugkade. Hij heilige deze roepstem aan ons aller hart.

Rieka de Frel, locatiemanager 
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Tenslotte

Binnen Stichting Zorg 
Adullam participeert een 
drietal kerkformaties: de Oud 
Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland, de Hersteld 
Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland buiten verband. 
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Anne Rebel-Lodder (voorzitter), 
Rosanne Baan, Jan van 
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T 088 238 55 26 
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Woudenbergh, Krimpen aan 
den IJssel en dhr. A. Mourik, 
Gouderak.
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Steun Adullam!
Steun Adullam! Vanaf een 
jaarlijkse bijdrage van  
€ 20,- ontvangt u dit kleurrijke 
contactblad viermaal per jaar 
thuis. Om de kosten te drukken, 
geven we de voorkeur aan een 
doorlopende machtiging. U kunt 

deze afsluiten via www.steun.
adullamzorg.nl/steun. Heeft u 
geen machtiging dan ontvangt 
u in het voorjaar een mailing 
met de vraag om een gift. U 
kunt ook zelf uw gift overmaken 
naar: NL29 INGB 0004 5368 67 
t.n.v. Stichting Zorg Adullam, 
Barneveld. 

Aanmeldingen, 
adreswijzigingen etc.:
Steun Adullam
Antwoordnr. 1272, 3770 WB 
Barneveld of mail naar: 
steun@adullamzorg.nl. Bellen 
mag ook: T 088 238 55 26 

Verspreiding
Heeft u vragen over de 
verspreiding van het  
Adullam Contact? E-mail naar  
steun@adullamzorg.nl. 

CBB
De CBB, Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden, 
geeft ons blad in gesproken 
vorm uit. Aanmelden bij: 
CBB, Postbus 131 
3850 AC Ermelo 
T 0341 56 54 99. 

Contactpersoon Werkgroep 
Fondsenwerving:
Besselyn de Rooij
steun@adullamzorg.nl

Adverteren:
Th. (Theo) van Brenk, 
T 088 238 59 04 
(locatie Veldheim) of mail naar: 
tvanbrenk@adullamzorg.nl

Oplage: 12.000
ISSN: 2213-3224

Verschijning: 
vier keer per jaar

Vormgeving: 
Spankracht Ontwerpers
Lunteren

Drukwerk: 
De Groot Drukkerij bv 
Goudriaan

Contactblad van Stichting Zorg Adullam

Steun het werk van onze Stichting!  

Stichting Zorg Adullam, Barneveld 
NL29 INGB 0004 5368 67 

Incasso-vooraankondiging: Heeft u met ons een 
incassocontract afgesloten, dan zal het bedrag rond  
de eerste dag van de maand van uw rekening 
afgeschreven worden. 

Testamentaire beschikkingen kunnen gemaakt  
worden aan: Stichting Zorg Adullam, statutair  
gevestigd te Barneveld, RSIN: 806 832 320.

Deze stichting is 
geregistreerd als ANBI.

Adullam is HKZ-gecertificeerd

Colofon

Vanaf januari willen we gaan stoppen met het demonteren van 
elektrische apparaten in de werkplaats op Veldheim. U kunt dan 
geen elektrische apparaten meer brengen. Voor de deelnemers 
hebben we andere activiteiten gevonden zoals hout kloven, het 
knopen van leirekken voor leibomen, aanmaakhout maken en het 
onderhoud van het Veldheim-terrein. 

Het Veldheim-team

Samenzóo in Staphorst
In juni jl. is de ingebruikgevings-overeenkomst die kinderboerderij 
Samenzóo heeft met de Gemeente Staphorst, met maar liefst 15 
jaar verlengd. Uiteraard zijn we hier erg blij mee! Tegelijkertijd 
zijn we ook bezig met de vergunning om de verouderde units te 
mogen vervangen voor goede en duurzame huisvesting. We hopen 
hiervoor in april/mei 2024 de vergunning te krijgen en vervolgens 
een gebouw met mooie werkruimten te kunnen gaan bouwen.

Adullam deelnemers werken al sinds 2006 op Samenzóo. 
Samenzóo is inmiddels een bekende, natuur-educatieve 
ontmoetingsomgeving binnen Staphorst, die zich sinds de start 
heeft ontwikkeld tot een aantrekkelijke, publieksvriendelijke 
kinderboerderij en die door z’n brede variëteit aan diersoorten 
en groene uitstraling, ook wel een mini-dierenpark (zoo) wordt 
genoemd. Samenzóo in Staphorst is zeker uw bezoek waard, zie: 
kinderboerderijstaphorst.nl

Beëindiging demontage 
elektrische apparaten op Veldheim

Locatie-update

Eerste impressie nieuwbouw
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ONBEGRENSD
IN LOGISTIEK

VerhuizingenTransport

Al ruim 100 jaar realiseren wij logistieke oplossingen. Degelijk, hardwerkend en veelzijdig.
Van verhuizingen op de Veluwe en daarbuiten tot transport in heel Europa. 

En ons zeer moderne distributiecentrum voorziet in elke opslagvraag. Welke oplossing zoekt u? 

Warehouse

Kijk op reenen.nl

WIJ ZOEKEN  

NIEUWE  

COLLEGA’S!


