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Veilig de 
maatschappij in

“Dit is 
iets om te 

 koesteren, 
zo mooi”

André Olthuis, 
Louwe de Boer 
en Corrie Bas

Op de voorkant: 
Arina van der Meer-Rietveld maakt 
samen met deelnemer Robert Boender 
kleuterspeelgoed schoon.

Sinds begin dit jaar maken 
Wilgenheim-deelnemers gebruik 
van ruimtes in de Admiraal De 
Ruyterschool in Krimpen aan den 
IJssel. Hier runnen zij de webshop 
van Adullam, www.speciaalvanmij.nl.
Ook doen ze allerlei nuttige 
werkzaamheden voor de school, 
zoals koffie rondbrengen en de was. 
Onze cliënten gaan de samenleving 
in! Hoe blijven we dan toch een 
veilige omgeving bieden? U leest 
alles over veiligheid, één van 
de kernwaardes van waaruit wij 
werken, in dit Adullam Contact. 
Veel leesplezier toegewenst.

A. Prins
Raad van 
Bestuur

“Aanrakingen op 
waarde schatten”18

26

Vrijwilligers gezocht!
Iedere woensdag werken we op de 
Veldschuur met de deelnemers van 

Muiderheim (Genemuiden). Onze werkzaam-
heden variëren van het zagen van takken 

tot het vegen van de paden en nog veel meer. 
Komt u ons helpen? Tijden en afwisseling 

van dagen zijn bespreekbaar.

Meer informatie en contact 

Johanna van den Berg 

(Muiderheim) 06 21 32 61 68 

Jos Erkens (de Veldschuur) 

06 45 52 91 80

Ook op onze overige locaties 

zoeken we vrijwilligers. 

Bekijk het actuele overzicht 

op www.werkenbijadullam.nl
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OverdenkingDs. Th.L. Zwartbol, Urk

Het zijn de woorden Gods bij monde van den profeet 
Amos. Het gaat hier dus over het horen van het woord 
des Heeren. Het is een woord hier tot het tienstam
menrijk gesproken. Maar het is ook een woord dat tot 
u en mij, tot jou, jongen en meisje komt. Het woord des 
Heeren! Niet van een mens, maar van God!

Amos was een ossenherder, van God geroepen en gezon-
den, vanuit het tweestammenrijk naar het tienstammen-
rijk, om de woorden Gods het volk bekend te maken.
Het is een dreigend woord geweest. De oordelen Gods 
heeft Amos over Israël moeten aankondigen. In elk hoofd-
stuk beluisteren we het brullen van de leeuw. Een donkere 
schaduw en wolk voltrekt zich over Israël. Het was de tijd 
onder koning Jerobeam, de zoon van Joas, dat land en volk 
in voorspoed en weelde leefde. Godsdienst was er genoeg, 
maar de vreze Gods werd zo gemist en het volk beroemde 
zich op wie zij was. Zij leefden als de koeien van Basan.

Maar God van den hemel aanschouwde de zonden 
van land en volk. De oordelen Gods waren vastelijk 
besloten. Moeten ook wij, geliefden, niet vrezen dat 
de Heere Nederland meer en meer gaat verlaten? Dat 
we overgegeven worden aan de vreemde geesten en 
godsdiensten die ons land overspoelen? Dat het ook 
onder ons is, dat we ons toch nog wel wat anders voelen 
dan de wereld? Dat we heimelijk toch wat beter zijn en 
ondertussen in onze eigen gekozen wegen voort leven,  
en het gevaar niet zien, dat aanstaande is? Want Hij komt, 
Hij komt, om de aarde te richten. Was er dan gans geen 
hoop en geen verwachting meer?

Amos, bent u dan gekomen om enkel de oordelen over 
land en volk aan te kondigen? Amos, is er dan gans geen 
troostwoord meer voor land en volk?
Ja, dan mogen we toch vernemen dat hij van Godswege 
de boodschap mag brengen tot het volk, tot wie de HEERE 
spreekt: “Zoekt Mij en leeft. Verlaat de slechtigheden.”
Ja, hij mag spreken dat die vervallen hut van David weder 
opgericht zal worden. Hij mag spreken van de meerdere 
Davids Zoon, den Heere Jezus Christus, Die door alles 

heen, Zijn Kerk zal vergaderen en Die gekomen is om zon-
daren zalig te maken. Dan wordt de deur van het liefelijk 
Evangelie in de laatste verzen van hoofdstuk 9 meer en 
meer geopend.

“HOORT dit woord…!” O geliefden, hoort des Heeren 
Woord. Zondag aan zondag in de kerk, en door de week. 
Op de scholen, catechisaties, in onze woningen, en ook 
binnen de stichting Adullam. Wat een groot goed, dat ook 
dáár Gods Woord mag wezen.
Telkens klinkt het: “HOORT dit woord…!” En eenmaal zullen 
we het laatste woord des Heeren horen, en dan is het eeu-
wigheid, en wat zal dat vreselijk zijn, als het dan zal blijken 
dat we naar dit Woord niet gehoord hebben. O, om dan 
te moeten horen: Gijlieden hebt niet gewild dat Ik Koning 
over u zal zijn.

Geliefden, heden, heden dan… hoort dit woord. Bid om 
Gods Geest, en vraag dan toch: “O God, geeft U mij oren 
om te horen, een hart om op te merken, ogen om te zien. 
O, open mijn blinde zielsogen toch. Doorboor mijn oren 
toch, en zou U woning in mijn hart willen maken? Och 
Heere, ik ben zo ellendig en arm. In mij woont geen goeds. 
O God, genâ, hoor mijn gebed!”

Geliefden, hoort het Woord des Heeren. Sla er acht op. Leg 
het niet naast u neer. Ga er mee in de binnenkamer. Bid 
dan toch om Gods Geest, want Die alleen kan ons in ál de 
waarheid leiden. 

Het thema van dit Adullam Contact gaat over veiligheid. 
Nu, buiten Christus is er geen veiligheid. De Heere geve ons 
allen te leren wat we kwijt zijn, opdat er een zoeken gebo-
ren mag worden, want de weg der waarachtige bekering 
is: missen, zoeken en vinden, waar de opperste Wijsheid 
getuigt: “Want die Mij vindt, vindt het leven.” De Heere lere 
ons alzo onze dagen tellen, opdat we Hem mogen leren 
kennen en vrezen, eer er geen tijd meer zijn zal.

Amen.

“HOORT dit woord,…” 
    Amos 4:1a
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In memoriam

Gerda van Doesburg
Op maandag 19 juni jl. nam de Heere, voor ons onverwachts, 
onze bewoonster Gerda van Doesburg uit dit leven weg. Ze 
is 69 jaar geworden. Het was voor Gerda de tijd door God 
bepaald. 
 
Gerda was van 1991 tot 2001 deelnemer op Veldheim en 
woonde sinds 1999 binnen Adullam op Maanderheim, 
Kernheim en sinds 2001 woonde en werkte ze op Kroonheim.

Gerda was een bekend gezicht op Kroonheim. Ze woonde 
er vanaf het allereerste begin. Veel collega’s hebben met haar 
gewerkt en Gerda was altijd een meelevende bewoonster. 
Haar betrokkenheid op medebewoners en begeleiders was 
groot. Ze had echt haar plek op Kroonheim. 

We denken terug aan Gerda als een lieve, meelevende en 
gezellige vrouw. In geestelijk opzicht was Gerda een spiegel 
voor ons, ze wees ons vaak op het ene nodige. Ze was veel 
bezig met de Bijbel en stelde daar vragen over. Gerda luisterde 
graag naar psalmmuziek, haar lievelingspsalm was Psalm 25 : 2. 

De rouwdienst en begrafenis vonden plaats op 24 juni in 
besloten kring en werden geleid door ds. D. Zoet uit Garderen, 
de plaats waar Gerda zo lang en zo graag gekerkt heeft. De 
tekst was uit Genesis 27 : 2b: ‘Ik weet den dag mijns doods 
niet.’ Wij weten de dag van onze dood niet. Het hield Gerda 
bezig dat we altijd bereid moeten zijn. Gerda is voor ons op 
het aller onverwachtst uit dit leven weggenomen. Maar het 
was Gods tijd. Een boodschap voor ons. Wij weten de dag van 
onze dood niet. Wees voorbereid op die dag. Wat is het groot 
als we met Psalm 25 : 2 kunnen zingen: ‘‘k Blijf U al den dag 
verwachten.’

De Heere sterke de achtergebleven familie, evenals de 
medebewoners en begeleiders van Kroonheim. Hij heilige 
deze roepstem aan ons aller hart.

Johan Riezebos, locatiemanager

In memoriam

Jan van de Geer
Op zondag 30 juli 2023 nam de Heere na een periode 
van ziek zijn, onze bewoner en deelnemer Jan van de 
Geer uit dit leven weg. Jan is 53 jaar geworden.

Jan was sinds 1988 deelnemer op werk- en 
dagcentrum Veldheim in Ede en woonde sinds 2012 
op Maanderheim en vanaf 2014 op Beekheim in 
Barneveld.

Vanaf de start was Jan betrokken bij de 
werkzaamheden op Veldheim. Regelmatig was hij 
te zien achter de receptie waar hij o.a. de telefoon 
aannam. Voor velen was hij het ‘gezicht’ van Veldheim.  
Op Beekheim heeft Jan eerst op Beekzicht gewoond 
en vanaf oktober 2020 is hij naar de Waterlelie 
verhuisd. Jan ging vaak een rondje fietsen, in de buurt 
was hij een bekend persoon.

Jan was een sociale man, hij was meelevend, 
betrokken en had voor iedereen wel een woordje of 
een compliment. Hij had een opgeruimd karakter en 
was vaak creatief bezig. 

Op donderdag 3 augustus is Jan begraven in 
Barneveld. Dominee Koppelaar leidde de rouwdienst 
en sprak over de tekst uit Prediker 3:2a: “Er is een tijd 
om geboren te worden en een tijd om te sterven.”

De Heere sterke zijn familie, evenals de 
medebewoners, deelnemers en collega’s van 
Beekheim en Veldheim in dit smartelijk verlies en 
heilige deze roepstem aan ons aller hart.
 
Peter Verloop, locatiemanager
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Veiligheid, een verantwoordelijkheid van ons allemaal 

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam Actueel

Onlangs had ik een gesprek met een aantal ouders over de 
zorg bij Adullam. Wat ik dan hoor? Dat is de betrokkenheid 
en goede begeleiding van de medewerkers. Daar worden 
mensen warm van. Ja, en ik hoor vooral dat ze blij zijn met 
de identiteit van Adullam! 

Dit nummer van het Adullam 
Contact gaat over het thema 
veiligheid. Daar heeft die 

waardering volop mee te maken. We 
hebben graag allemaal een plek waar 
we ons thuis voelen, waar we ons 
zelf kunnen zijn, waar mensen zijn 
die van je houden. Voor de bewo-
ners, logés en deelnemers is het van 
belang dat er eenzelfde leefsfeer is als 
thuis, herkenbaar. Waar de Bijbel open 
gaat, waar psalmen worden gezon-
gen, waar wordt gebeden en waar ze 
met hun vragen terecht kunnen. Dat 
geeft herkenning en veiligheid. Daar 
heb je medewerkers voor nodig die 
zich echt verbinden aan de Adullam-
organisatie. Die weten dat de naaste 
erbij gebaat is dat de ander hem of 
haar goed kent, en die vanuit dezelfde 
identiteit, vanuit het hart wil werken. 
Dat is echt anders dan een zzp’er, die 
verbindt zich niet echt aan de orga-
nisatie, of een uitzendkracht die niet 
met de identiteit is opgegroeid en 
deze niet van binnenuit kent.

Adullam neemt samen met een aan-
tal collega-organisaties deel aan de 
campagne ‘Samen voor onze zorg’. De 
bedoeling van de campagne is om 
bewustwording te creëren dat zorg 
vanuit de reformatorische identiteit 
ook om medewerkers vraagt, die de 
identiteit van Schrift en belijdenis van 
harte onderschrijven. Door de vergrij-
zing is er in de toekomst meer zorg 
nodig, terwijl er minder mensen zijn 

die het kunnen bieden. Een oproep 
om bewust over na te denken. Waar 
kan ik vanuit mijn identiteit van bete-
kenis zijn? Mag ik op deze plaats een 
hartelijke oproep doen, om de stap te 
zetten naar een baan bij Adullam. Ik 
spreek veel zij-instromers die het echt 
heel goed naar hun zin hebben bij 
Adullam: werk met meerwaarde! Maar 
ook jonge mensen die nadenken over 
een studierichting en beroepskeuze 
wil ik vragen: is dit prachtige en bete-
kenisvolle werk iets voor jou?

Samen voor onze zorg. Adullam mag 
blij zijn met een trouwe achterban en 
de vele vrijwilligers en familieleden 
die het werk van Adullam een hel-
pende hand bieden. De zorg is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Van Adullam, van de kerk, van fami-
lieleden, van vrijwilligers. Omdat er 
minder mensen beschikbaar komen, 
zal het in de toekomst ook steeds 
meer een gezamenlijke inspanning 
(moeten) worden om de zorg gestalte 
te geven. Dit is een denklijn die ook 
vanuit de overheid naar voren komt, 
en waar we ons als Adullam aan ver-
binden, omdat we het omzien naar de 
naaste een voluit Bijbelse gedachte 
vinden. 

Veiligheid is één van de waarden in 
de waardencirkel van Adullam. We 
schrijven daarbij: ‘We werken in een 
reformatorische omgeving, waarin 
we menswaardigheid en veiligheid 

bieden’. Met menswaardigheid bedoe-
len we, dat we mensen niet vastbin-
den of mensen in een isoleerruimte 
zetten, zoals dat vroeger met de 
kennis van toen wel gebeurde. Maar 
mensen vanuit een Bijbelse levens-
overtuiging het gewone leven bie-
den. Een leven van wonen, werken en 
leren. Ieder op zijn eigen manier met 
de talenten die hij heeft gekregen.

Echte veiligheid is er niet buiten de 
geborgenheid in Christus. Als we 
in Hem mogen zijn, dan is dit leven 
slechts een tijdelijk huis op reis naar 
het Vaderhuis. Daar waar niemand 
meer zal zeggen: ‘Ik ben ziek of ik heb 
een beperking.’

Psalm 16:6
Gij maakt eerlang Mij ’t levenspad bekend,
Waarvan, in druk, ’t vooruitzicht Mij verheugde;
Uw aangezicht, in gunst tot Mij gewend,
Schenkt Mij in ’t kort verzadiging van vreugde;
De lieflijkheên van ’t zalig hemelleven
Zal eeuwiglijk Uw rechterhand Mij geven.

Adullam Contact   |   5
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Domotica

Het wonen en
werken van morgen 
 
Panden verrijken met zonnepanelen,  

in de techniek van systemen duiken  

en programma’s voor slimmere  

woningen schrijven. 

Zonnepanelen

Ontdek het zelf!
085 0712080  |  doman-comfort.nl  |  info@doman-comfort.nl
Ferrarilaan 6a, 3261NC Oud-Beijerland  |  De Spil 16, 3774 SE Kootwijkerbroek

Energie, domotica en comfort.  

Dat is Doman: slimme oplossingen 

voor de wereld van morgen!



ToeZicht

“Rust en veiligheid zie ik op de kinderdagcentra” 

K. Kasteleijn, Raad van Toezicht

Ik mocht de dagopening bijwonen, het ging over het 
Licht der Wereld. Ik kon gelijk ervaren hoe de methode 
Bijbels Onderwijs gebruikt wordt. De kinderen luister-

den en deden goed mee. Aan het eind van de ochtend 
ben ik vertrokken naar De Klimboom in Barneveld waar ik 
mee mocht eten. Dat was ook heel gezellig met de jeugd! 
In de loop van de middag heb ik nog koffiegedronken op 
een andere groep, De Touwladder. Deze groep zat al min of 
meer gereed om weer naar huis te gaan, maar het was nog 
net even de moeite.

Spannend
Tijdens de bezoeken op de groep heb ik geprobeerd om 
contact te maken met de kinderen, dat vonden ze nog best 
spannend. Daarnaast heb ik met veel medewerkers mogen 
spreken, allemaal bevlogen mensen die staan voor hun 
taak. De passie voor die taak en voor 'hun' kinderen straalt 
er van af. Kortom een geweldig mooie dag! Voldaan reed ik 
rond de klok van vijf weer huiswaarts. Een dagje op de loca-
ties is erg waardevol. Je ziet dan met eigen ogen waar 
je het allemaal voor doet en hoe waarde(n)vol het 
werk is wat Adullam mag doen.

Veiligheid
De medewerkers van Adullam werken vanuit 
waarden die verwoord zijn in een waar-
dencirkel waarin de Bijbel in het 
midden staat. Eén van die waarden 
is 'veiligheid'. Binnen Adullams 
zorgvisie, het Adullam Schutse 
Begeleidings Model (ASBM) is veel 
aandacht voor een veilige woon- 
leer- en leefomgeving. Om dat te 
realiseren is er heel wat nodig. 
Dat vraagt wat van onze gebou-
wen, de samenstelling van de 

groepen, de dagactiviteiten die plaatsvinden en vaste, 
vitale teams. Op de kdc’s is de rust en veiligheid merkbaar. 
Een mooie omgeving om kinderen met een achterstand op 
welk vlak dan ook, te ondersteunen bij hun ontwikkeling. 

Schuilplaats
Veiligheid beslaat veel en dat alles vooral ook in het teken 
van onze identiteit. Daar staan we voor en daar geven we 
met lek en gebrek gestalte aan. Ik moet daarbij denken 
aan hoe in Gods Woord die veiligheid treffend wordt ver-
woord in de 91e Psalm. Daar gaat het over het zitten in de 
Schuilplaats van de Allerhoogste en het vernachten in de 
schaduw van de Almachtige. Dat is de veiligste plaats die er 
bestaat. Die veiligste plaats wens ik al onze cliënten, onze 
medewerkers en iedereen zo van harte toe.

Wisselingen
Node hebben wij als Raad van Toezicht afscheid moeten 
nemen van de heren G.B. van Driel en J. Tippe. Op 1 juli jl. 

hadden zij hun termijn bereikt. Beiden hebben hun 
sporen in het toezichtswerk verdiend. Op gepaste 

wijze hebben we afscheid van hen genomen, onder 
hartelijke dankzegging voor al het werk dat ze 
voor Adullam met liefde hebben mogen doen. De 
Heere zij hen goed en nabij.

Twee nieuwe leden zijn benoemd: de heer 
M. van Woudenbergh uit Krimpen aan den 

IJssel met als aandachtsgebied Zorg 
en Kwaliteit van Zorg en de heer 

A. Mourik uit Gouderak met als 
aandachtsgebied Bestuurlijk-
Juridisch. We zien uit naar een 
prettige samenwerking en heten 

beide heren van harte welkom 
binnen de Raad van Toezicht.

Op donderdag 9 maart jl. bracht ik een bezoek aan de kinderdagcentra in Zwolle en 
Barneveld. Om 08.30 uur werd ik al op De Klimop in Zwolle verwacht. Vroeg uit de veren 
dus met een reistijd voor de boeg van zo’n 2,5 uur! Daarom smaakte de koffie heerlijk zo 
in alle vroegte toen de kinderen langzamerhand binnendruppelden. Je zag het op die 
snuitjes, wie is die vreemde meneer eigenlijk en wat komt hij hier doen? 
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Tekst: Beppie van de Beek-Pellegrom. Beeld: Diversen

“De juni-markt en oliebollen  actie zijn al jaren vaste prik”

Ruim 38 jaar geleden was er nog 
geen comité in Ede en omstreken, 
maar al wel waren er mensen actief 
om “handdoeken te verkopen voor 
Adullam”, vertelt Teunie van Dolderen. 
Daar voelde zij ook wel wat voor, en 
zo begon haar werk. “Toen er nader-
hand een comité in de buurt werd 
opgericht, werd ik dan ook gevraagd 
om daarin deel te nemen. Dat heb ik 
gedaan,” vertelt ze bescheiden. Eerst 
verkocht ze veel handwerkproduc-
ten en poppen maar die gingen op 
den duur wat minder. “Toen zijn we 
opgeschoven naar ‘groenproduc-
ten’. Voor de jaarlijkse open dag op 
Veldheim, in Ede, maak ik daarom 
bloemstukjes, boeketten en fotokaar-
ten om te verkopen. Ja, daar ben je 

wel even druk mee, maar ik doe het 
graag.” Kathelijne luistert rustig, zij is 
met haar 21 jaar de jongste van het 
comité. “Mijn zwager zit ook in het 
comité en ik was al zes jaar vrijwilliger 

Comité Ede zorgt jaarlijks voor duizenden oliebollen

Veel vergaderen ze niet, 
maar tóch slagen ze er elk 
jaar gezamenlijk in – als 
een geoliede machine – 
om duizenden oliebollen 
en appelbeignets te 
maken en te verkopen. 
Én regelen ze een groot 
deel van de open dag op 
Veldheim, ieder jaar in 
juni. Comité Ede bestaat 
uit een club mensen 
die “allemaal hun eigen 
vakgebiedje hebben,” 
vertellen ze. Twee van 
de oudste comité-leden, 
Teunie van Dolderen 
en Henk Ter Maaten, en 
de jongste van het stel, 
Kathelijne Top, vertellen. 
“Het is gewoon heel fijn 
om op deze manier iets 
voor je medemens te 
doen.”

H“Het is fijn om met je 

werk een steentje bij te 

dragen aan bijvoorbeeld 

zorgkosten die niet 

vergoed worden door 

de overheid"

Teunie van Dolderen

V.l.n.r.: Wijnand Bos, Martien Dirksen, Mees van Roekel, Henk Ter Maaten, Teunie van Dolderen, 
Anita Kroneman, Jorinda van Zetten, Kathelijne Top, Leanne Louws, Arianne Evers. Roderick 
Frens ontbreekt op de foto.
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Comité Ede

“De juni-markt en oliebollen  actie zijn al jaren vaste prik”
en hielp mee met de jaarlijkse acties. 
We regelen inderdaad alle stands, 
faciliteiten en catering op het buiten-
terrein op Veldheim in Ede, als daar 
in juni de jaarlijkse open dag wordt 
gehouden. En onze oliebollenactie is 
heel bekend! We bakken met elkaar 
jaarlijks meer dan 15.000 oliebollen en 
gemiddeld zo’n 18.000 appelbeignets 

die verkocht worden voor Adullam. 
Dat is veel werk, maar ook altijd 
ontzettend gezellig.”

Zomer en winter
Beide evenementen, in de zomer 
en in de winter, vragen veel voor-
bereiding. “We hebben héél veel 
vrijwilligers die helpen. Zonder 

H“Het is veel werk, 

maar ook altijd 

ontzettend gezellig"

Kathelijne Top

"Blijf je nog?" werd er kortgeleden aan Henk Ter 
Maaten gevraagd, na 37 jaar zitting te hebben gehad 
in Comité Ede. “Toen heb ik maar gezegd: ‘Ja hoor, als 
’t kan, blijven we d’r nog even mee doorgaan.” Want 
na al die jaren comitéwerk, is Adullam verweven met 
zijn leven. “Ik geniet ervan om samen met de anderen 
bezig te zijn en het werk sneller en beter te organi-
seren.” Hij doelt daarmee op de bakstraat die hij, als 
technische man, ieder jaar weer startklaar maakt voor 
de oliebollen-bak-periode in de kerstvakantie. “De 
eerste keer dat ik meedraaide, in 1986, bakten ze met 
twee bakken op industriebranders. Lévensgevaarlijk 
vond ik dat. Het jaar daarop heb ik toen drie bakken 
gemaakt met elektrische elementen erin. Toen zijn we 

dus overgegaan op elektrisch bakken.” Inmiddels zijn 
het vijf bakken geworden om aan de enorme vraag 
te kunnen voldoen en regelt Henk het aggregaat, 
de stroomvoorziening en heeft hij ‘de kast’ in orde 
gemaakt. “Er zit nu een noodstop op, zodat we in één 
keer alles stil kunnen gooien.” En na een ongelukje 
met appels schillen, kwam hij op het idee om dat pro-
ces veiliger én sneller te maken. Inventief bedacht hij 
machines voor het snel en veilig schillen van de appels 
én pneumatische machientjes waarmee je in mum 
van tijd talloze appels kunt ontdoen van klokhuizen. 
“Ik kom zelf uit de techniek, ik vind het zogezegd ‘een 
kick’ geven om dit soort dingen te bedenken en uit 
te voeren, zodat het allemaal steeds beter en profes-
sioneler gaat.” Maar hoe druk hij in het werk ook is, de 
dagen na kerst zijn altijd gereserveerd voor Adullam. 
“Als ik dan de schuur weer heb uitgeruimd, alle machi-
nes klaarstaan en we ’s nachts beginnen: geniet ik!” En 
datzelfde geldt voor de open dag op Veldheim. “Dit 
jaar had ik een probleem met mijn been. Mijn vrouw 
zei: ‘Je gaat niet! Of: ‘Je gaat in een rolstoel’. Dan weet 
je het wel, hè? Ik ben toch geweest, dan maar in een 
rolstoel. En ’t was weer ongelofelijk gezellig, zo met 
elkaar. Mijn zoon is inmiddels ook actief als vrijwilli-
ger en dit jaar was m’n oudste kleinkind er ook bij. Da’s 
toch prachtig? De derde generatie pakt het al over…”

“ Voor het schillen  
van de appels maakte  
ik veilige apparaten”

  Henk Ter Maaten regelt de techniek, 
  stroomvoorziening en apparatuur

Adullam Contact   |   9
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BERKEL EN RODENRIJS

DIRECT DE 
BESTE PRIJS
Afdingen is niet nodig

De stuntprijzen vliegen u om de oren, als u op zoek gaat 

naar een nieuwe keuken. Maar wilt u echt de goedkoopste 

keuken? U heeft er tenslotte niets aan als de kwaliteit van 

uw keuken en de service na een paar jaar tegenvalt. Wij 

bieden topkwaliteit tegen een eerlijke prijs. Als landelijke 

aanbieder kopen wij groot en scherp in. Wij geven u 

direct de beste prijs, waardoor afdingen niet nodig is. U 

krijgt de prijs waarvan we zeker weten: meer hoeft niet, 

minder kan niet.



hen kunnen we wel een actie beden-
ken, maar komt het niet van de grond. 
We hebben allemaal een eigen club 
vrijwilligers waar we contact mee 
hebben. Ik ben verantwoordelijk voor 
de catering en heb mensen die me 
daarbij helpen. Henk bijvoorbeeld, is 
van de techniek en weet ook precies 
wie hem daarbij helpen. Verder heeft 
er iemand een clubje mensen dat 
helpt met appels schillen en is er één 
comitélid dat vooral helpt met bak-
ken. Zo doen we allemaal wat.” Teunie 
is het daar mee eens: “We doen het 
echt met elkaar. En als we dan met 
elkaar een mooi bedrag ophalen voor 
Adullam, laatst was dat ongeveer 
29.000 euro, dan ben je ontzettend blij 
dat je iets hebt mogen bijdragen voor 
een ander. Er zijn bij Adullam namelijk 
altijd kosten die niet vergoed worden 
door de overheid. Het is fijn dat je daar 
via deze weg dan toch een steentje 
aan bij kunt dragen.” Kathelijne stemt 
direct in: “Absoluut. Het is niet alleen 

gezellig om samen iets te regelen, je 
zorgt indirect ook voor een bijdrage 
aan goede zorg voor je medemens.”

Oliebollenactie
Voor nu zit het zomerwerk erop, het 
comité bereidt zich komende maan-
den voor op de oliebollen-actie. Ook 
al is het hoogzomer, het werk gaat 
altijd door. Voor je het weet, moet de 
schuur al weer klaargemaakt worden 
en de bakstraat ingericht. Kathelijne: 

“Ik heb er nu al zin in. Ik ben in de 
kerstvakantie altijd vrij en vind het 
een heerlijke invulling van de dagen 
tussen kerst en oud en nieuw. Als 
mensen nog overwegen vrijwilliger te 
worden, zou ik willen zeggen: ‘Zeker 
doen!’ Je leert veel mensen kennen en 
hebt zo met elkaar gezellige dagen!”

H“Hoe druk ik ook met 

’t werk kan zijn, de 

dagen na de kerst 

zijn gereserveerd 

voor Adullam!”

Henk Ter Maaten 

Voor de fietstocht is altijd interesse.

Zelfs ambachtelijk gebakken poffertjes ontbreken niet op de jaarlijkse verkoping.

Kinderen genieten van dieren tijdens 
de open dag op Veldheim.

Comité Ede

Adullam Contact   |   11
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24 uur per dag bereikbaar
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•
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Persoonlijk en betrokken
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Corrie Bas (65 jaar) woont op Polderheim in Alblasserdam. Ze is erg 
zorgzaam voor haar medebewoners en leeft altijd erg met iedereen 
mee! Corrie gaat niet meer naar de dagbesteding maar zij heeft huis-
kamerdagen op Polderheim. Hier kan ze heel netjes de was voor ons 
opvouwen en strijkt ze de theedoeken. Ook haalt ze soms de boon-
tjes voor ons af. Ze borduurt graag en heeft al heel veel mensen blij 
gemaakt met een mooi dierenkussen! Ook houdt ze van puzzelen en 
een spelletje Mens-erger-je-niet. 

Corrie leegt van dinsdag tot en met vrijdag elke avond de brievenbus 
op Polderheim. Ze sorteert dan de post en brengt dit bij haar mede-
bewoners. Het zou erg leuk zijn als 
er deze keer heel veel kaarten voor 
haar in de brievenbus zitten! Wie 
helpt mee?

Het adres is:

Corrie Bas
Polderheim
IJsvogel 5
2953 GC  Alblasserdam

Hallo,

Ik ben André Olthuis. Ik werk met veel plezier 
op de Eliëzerhof in Nunspeet. Ik vind het 
fijn om op een plek te werken van je eigen 
achterban. De sfeer is gewoon heel veilig. 
Mijn begeleiders weten hoe ik bereikbaar 
ben en hoe ze vat op me kunnen krijgen. Ik 
vind het fijn dat mijn begeleiders consequent 
zijn, en me helpen waar dat nodig is. Ik ben 
al erg gegroeid sinds ik van school af ben 
gegaan. Ik heb gekozen om hierna op de 
houtgroep te gaan werken. Hiervoor heb 
ik een sollicitatiegesprek gehad met mijn 
begeleiders. En ik vind het fijn dat ik met 
mijn geloofsvragen bij hen terecht kan. In 
mijn vrije tijd ben ik te vinden in mijn atelier. 
Hier maak ik tekeningen en schilderijen. 

P.S. Vergeet niet uw kaart of 
brief voldoende te frankeren!

André Olthuis

Corrie Bas

Mijn adres is:

André Olthuis
Plaggeweg 41
8076 PL  Vierhouten

Louwe de Boer (29) werkt op 
Kinderboerderij Samenzóo in Staphorst. 
Daar doet hij allerlei werk, van dierenver-
zorging tot onderhoud. Hij is een prima 
palenzetter en houdt de waterpas tegen 
de palen bij het plaatsen. Veilig werken 
heeft de aandacht. Van hout krijg je splin-
ters in je handen, daarom trekt Louwe 
handschoenen aan. En werkt Louwe met 
de bladblazer, dan zet hij oordoppen op. 
Want op je gehoor moet je zuinig zijn. 

Louwe verzorgt ook de neusbeertjes 
en zijn favoriete diersoort, de ezels. De 
ezels horen bij de bijna 500 dieren op 
Samenzóo. Deze dieren worden door 
totaal 15 deelnemers verzorgd en op 
zaterdag en zondag door vrijwilligers! 
Samenzóo ontvangt jaarlijks 15.000 bezoe-
kers die naar de dieren komen kijken, maar 
zeker ook voor de deelnemers komen. 
Ze hebben veel belangstelling voor hun 
werk. Ook Louwe vertelt graag iets over 
zijn werk, welkom ieder dit leest! Zie 
www.kinderboerderijstaphorst.nl voor de 
openingstijden.

Het adres is:

Louwe de Boer
Pyramideweg 65
8321 CK  Urk

Louwe de Boer

Aandacht voor...Tekst: Jannie de Graaf/Albert van Elp

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Adullam Contact   |   13



Een vaste, veilige plek is belangrijk voor mensen met een 
beperking. Een verhuizing heeft dus impact. Zeker ook 
gezien het nomadenbestaan van deze groep toen ze in 
coronatijd noodgedwongen hun intrek in kerkzalen 
moesten nemen, daarna naar het schippersinternaat 
verhuisden en nu hun bestemming hebben gevonden 
op de basisschool. Hoe blijf je dan toch zorgen dat cliën-
ten veiligheid ervaren? 

Arina: “We hebben er van te voren goed over nagedacht. 
Voor elke cliënt is een verhuisboekje gemaakt om her-
inneringen in op te schrijven of om te vertellen wat ze 
moeilijk vonden. Twee maanden voorafgaand aan de 
verhuizing zijn we er regelmatig over gaan praten en tij-
dens de werkzaamheden zijn we meerdere malen gaan 
kijken. Of we bakten wat met elkaar voor de mensen 
van de bouw. Zo was op het moment van de verhuizing 
de locatie niet meer onbekend.”

Veilig 
Arina: “Nu, na een paar 
maanden voelt deze 
locatie vertrouwd 
voor onze deelne-
mers. Gelukkig is ons 
team niet veranderd, 
dat is ook belangrijk 
binnen een onvoor-
waardelijke onder-
steuningsrelatie. Het 
dagprogramma is wel 
iets aangepast. Toen 
we nog op het inter-
naat zaten, konden de mannen spontaan naar buiten om 
even een balletje weg te trappen op het plein. Hier kan dat 
minder goed, het schoolplein is vaak in gebruik. Nu werken 

“Dit is iets om te 
 koesteren, zo mooi”

Sinds dit voorjaar hebben dertien deelnemers van Adullamlocatie 
Wilgenheim hun intrek genomen in twee lokalen van de Admiraal 
de Ruyterschool in Krimpen aan den IJssel. “En dat gaat boven 
verwachting,” vertelt begeleider Arina van der Meer-Rietveld. 

D"De verhuizing liet de 

ervaringsdriehoek 

deelnemer, begeleider 

en activiteit even 

wankelen, maar 

inmiddels staat hij 

weer stevig”

Arina van der Meer – Rietveld

V.l.n.r. Simon-Jan, Henrike, Ronald Hogendoorn en Bas.

Tekst: Anne Rebel-Lodder. Beeld: Adullam Zorg

Marien vouwt de was voor eigen gebruik.
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we aan onze beweging door drie keer per week lopend 
bestellingen van de webshop ‘Speciaal van mij’, die vanuit 
deze locatie gerund wordt, bij PostNL weg te brengen.” 

“Pas kwamen we terug van het PostNL-punt en speelden 
de schoolkinderen buiten. Onze deelnemers gaven hen 
enthousiast een high-five. Toen dacht ik: ‘Ja, ze zijn gewend.” 
“Natuurlijk hebben onze deelnemers in het begin ook hun 
grenzen opgezocht. Dan was ik ineens iemand kwijt 
in het gebouw, die was op onderzoek uit gegaan. Dat 
gebeurt op een nieuwe locatie nu eenmaal. Door rich-
ting te geven, hebben we weer veel gewonnen.” 

“Ik merk dat ik nu meer ontspannen ben. Bij ons gebeurt 
het echt wel eens dat iemand moeilijk verstaanbaar 
gedrag vertoont op de gang. Hoe reageren leerlingen 
hierop? Maar we voelen ons zo welkom, dat is helpend. 
Dit gedrag mag er zijn. Ook hier.”

Nabij blijven
Willeke Vos, lid van het verhuisteam en projectleider 
van de webshop: “Zeker nu we deel uit maken van 
een school, en dus meer in de samenleving zijn, is het 
belangrijk dat we onze cliënten veiligheid bieden, ook 
al is het soms wat meer ‘loslaten’. Dat doen we door bij 

hen te blijven, korte lijnen te houden en richting te geven. 
Bij elke klus of activiteit zorgen we dat er begeleiding in de 
buurt is. Zo blijven we de nabije ander en kan de bege-
leider optimaal blijven inspelen op de behoeften van de 
deelnemers.”

“Nabijheid bieden kan op deze locatie beter dan op de 
oude locatie. Daar voerden we in uitvluchtkamertjes één-
op-één gesprekjes met cliënten. Maar dan waren we ook 
het contact met de groep kwijt. Nu bespreken we zaken in 

 Admiraal de Ruyterschool

Het schoonmaken van het kleuter speelgoed is altijd een hele klus!

Jillis en Ezra (links) zijn al helemaal gewend aan de Adullam-deelnemers.

Adullam Contact   |   15
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Graag de garage erin en vooral het accent op 7zitter.nl

Geeft Goede Garantie 
Zoekt u een betrouwbare gebruikte auto? We hebben keuze 
uit ruim 100 jonge gebruikte auto’s en lichte bestelwagens.
Het ook mogelijk een auto naar wens te importeren.
Wij garanderen kwaliteit en een gunstige prijs.

Auto’s met meerdere zitplaatsen
We hebben onder het label 7zitter.nl een ruime voorraad auto’s met
meer dan 6 zitplaatsen. U bent welkom om te kijken en vergelijken! 
Als alternatief is inbouw van onze UniklapBank mogelijk.

Welkom in onze werkplaats voor: APK-keuringen |  Onderhoud |  Reparatie |  Storingsdiagnose
Gratis vervangend vervoer |  Accessoires |  Uitlijnen |  Lease |  Schadeherstel |  ADAS kalibratie

Klompersteeg 19    |    Veenendaal    |    0318 - 51 5400    |    7 zitter.nl    |    garagegeurtsen.nl

Garage G. Geurtsen en 7 zitter.nl zijn beide onderdeel van Geurtsen Groep

Totaalinstallateur van de Veluwe

Het moet 
gewoon
werken.

www.speltbv.nl

• Gas- en waterinstallaties
• Elektrotechnische installaties
• Centrale verwarming
• Sanitaire installaties
• Dakbedekkingen
• Zink- en koperwerken
• Ventilatie
• Warmtepompen
• Zonne-energie
• Huishoudelijke apparaten
• Onderhoud

Staverdenseweg 41 Elspeet



dezelfde ruimte. Voor cliënten die zich wil-
len terugtrekken zijn er een aantal rustige 
hoeken evenals een akoestische stoel. Dan 
blijven ze toch in onze buurt.”

Bijdragen 
Willeke: “Voor onze deelnemers zijn er op 
deze school meer mogelijkheden om te werken. We doen 
de was, twee van onze deelnemers helpen onder bege-
leiding van vrijwilligers mee met koffieschenken, iemand 
maakt schoon en er is een deelnemer die meehelpt op 
de peuterspeelzaal. Van de week zei een meester: ‘Hej 
Henrieke, waar blijft nou toch mijn koffie?’ Henrieke glun-
derde, zwaaide haar handen in de lucht en riep: ‘Donderdag 
hè!’ Zij voelde zich zo gewaardeerd.” 

Inclusief
“Het gebruik van onze school door mensen met een beper-
king gaat boven verwachting,” vertelt schooldirecteur 
Ronald Hogendoorn. “Van te voren was het even aftasten 
hoe de deelnemers op onze school ontvangen zouden 
worden. Onze ib’er is alle klassen rond gegaan. Daarnaast 
hebben de meesters en juffen lessen besteed aan dit 
onderwerp vanuit sociale vorming. Wat maakt deze men-
sen anders en waarin zijn ze uniek? Adullam had op haar 
beurt boekjes gemaakt met foto’s van alle deelnemers, we 
waren goed voorbereid. 
Daarnaast kwam het ook 
niet helemaal uit de lucht 
vallen, want toen Adullam 
nog in het internaat zat, 
kwam er ook wel eens 
een vraag voor klusjes.” 

“Dit past binnen onze 
visie van inclusief onder-
wijs om zoveel moge-
lijk kinderen passend 
onderwijs te geven. Qua 

identiteit sluit het ook aan. Laatst nog had ik 
een overleg met de teamleider over hoe we 
de werkzaamheden van de cliënten verder 
kunnen uitbreiden. Alleen maar mooi!”

Bijhoren
“Soms komen de deelnemers een klaslokaal 

binnen voor een praatje, er is een cliënt die regelmatig voet-
balt met een schoolkind. Bij de laatste Koningsspelen heeft 
een aantal ook bij een spelletje gestaan. Helemaal geweldig 
vonden ze dat! Aan het eind van het schooljaar hielpen de 
deelnemers met het schoonmaken van het speelgoed. We 
hoefden het alleen maar in een doos naar boven te bren-
gen. Cliënten blij, ouders blij, wij blij.” “Adullam-deelnemers 
worden steeds meer onderdeel van de school. Hoewel we 
wel zaken gescheiden blijven houden, zoals lokalen en aan-
komst- en vertrektijden. Dit is iets om te koesteren, zo iets 
moois. En onze kinderen komen al jong in aanraking met 
mensen met een beperking. Dat is ook goed.”

Wil jij ook op deze leuke locatie werken? 
Kijk voor ons actuele vacatureoverzicht op 
www.werkenbijadullam.nl.

L"Leuk dat 

ze er zijn!”

Ronald Hogendoorn

Henrike (rechts) doet veel 
inpakwerk voor de webshop en 
gaat 1 keer per week de klassen 
langs om de jufs/meesters van 
koffie/thee te voorzien. Nu kan 
ze even uitrusten!
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“De Bijbelse visie dat seksualiteit bin-
nen het huwelijk hoort, is onveranderd 
gebleven, maar het oude handboek 
was nog te veel gericht op beheersing 
van gedrag. Het was niet geschreven 
vanuit onze zorgvisie, het Adullam 
Schutse Begeleidings Model (ASBM). 
Bovendien hadden maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals transgenderisme 
geen plek,” zegt Elma.

Seksueel beladen
Komen begeleiders dan met zoveel 
seksueel getinte kwesties in aan-
raking? “Dat is elke keer de vraag,” 

antwoordt Elma. “Een cliënt kan ook 
behoefte aan geborgenheid, veilig-
heid en verbinding hebben. Als je dat 
niet weet, dan zou je een situatie ver-
keerd kunnen beoordelen, de cliënt 
verkeerd begrijpen met alle gevolgen 
van dien. De cliënt zou zich onveilig 
en onbegrepen kunnen voelen.” 

“Vanuit ASBM kijken we naar wat 
er áchter gedrag zit, in plaats van 
dat we gedrag willen beheer-
sen. De oude gedachte van: een 
bepaalde aanraking mag niet, dus 
afstand houden, is echt te kort door 
de bocht. Dat sluit niet aan bij de 
behoefte van een cliënt. Dus we 
hebben geprobeerd om deze situ-
aties te beschrijven vanuit ASBM, 
welke behoefte er achter kan zitten 
en hoe je er mee om kunt gaan.” 

“We kijken onder meer ook naar 
iemands ontwikkelingsleeftijd. Voor 
een cliënt met een ontwikkelingsleef-
tijd van drie jaar, kan het goed zijn dat 
achter aanrakingen de behoefte zit om 
geknuffeld te worden. Ieder mens heeft 
aanraking nodig, mensen met een 
beperking net zo goed en zeker dege-
nen met een lage ontwikkelingsleeftijd. 
Zij functioneren op dat vlak vaak op 
het niveau van kinderen. Dat hoeft dus 
niet altijd seksueel getint te zijn. We 
kunnen inspelen op hun behoefte aan 
geborgenheid. Door iemands naam te 
zeggen, even iemands hand te pakken. 
Een schouderklopje. Dat kan al zoveel 
doen. Het herschreven handboek helpt 
om beter te voorzien in hun behoef-
ten,” vertelt Elma.

Tekst: Anne Rebel. Beeld: Diversen.

“Aanrakingen op waarde  schatten”
Handboek Seksualiteit en Handicap is vernieuwd

W"Welke vraag 

zit er achter?”

Elma Bruinsma – de Visser

Sinds juni is het vernieuwde Handboek Seksualiteit en Handicap 
beschikbaar. “We kregen steeds meer vragen van begeleiders 
hoe ze met bepaalde situaties om moesten gaan. Het was tijd 
om het oude handboek uit 2016 te updaten, vertellen Elma 
Bruinsma – de Visser, adviseur zorg en Carolien Vinke – Bal, 
praktijkopleider. Samen met Vrouwgje Spiker (teamleider) en 
Wilma van der Ham (aandachtsfunctionaris seksueel misbruik) 
vormden zij de projectgroep om het handboek te updaten. 

Carolien Vinke – Bal krijgt tijdens trainingen 
allerlei vragen over hoe je om moet gaan 
met aanrakingen van cliënten.

18



Handvatten
“Tijdens de trainingen zoeken we 
samen met begeleiders naar hand-
vatten om gedrag van cliënten te 
kunnen duiden. Maar ook om juist 
met elkaar een open gesprek te voe-
ren, omdat normen en waarden van 
begeleiders kunnen meespelen bij 
dit onderwerp. Begeleiders vinden 
het soms bijvoorbeeld lastig wan-
neer cliënten aangeven graag een 
relatie te zoeken. We denken dan 
met elkaar na over welke behoefte 
achter deze vraag kan liggen. Soms 
is de denkwereld van een cliënt heel 
anders dan de onze. En kan ‘verkering’ 
enkel zijn, dat cliënten graag hand in 
hand lopen en samen gezellig kof-
fie drinken. Of dat een cliënt graag 
wil trouwen, omdat diegene dan een 
tweepersoonsbed krijgt zoals zijn 
familie. Dat zijn natuurlijk de eenvou-
dige voorbeelden. Maar toch zoeken 
we met begeleiders graag naar wat 
wél de mogelijkheden en behoeften 
voor de cliënt zijn,” vertelt Carolien. 

Maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals transgenderisme hebben ook 
een plaats gekregen in het handboek. 
Carolien: “Tijdens trainingen kreeg ik 
vragen over dit onderwerp. Sommige 
cliënten pikken het op uit hun omge-
ving en komen naar hun begeleiders 
toe met vragen. Om onze begeleiders 
toe te rusten het gesprek hierover 
aan te gaan, hebben we hier ook een 
thema aan gewijd.”

Minder log
Carolien is blij met het nieuwe hand-
boek. “Het nieuwe handboek is dun-
ner, bevat minder opsommingen en is 
beter leesbaar. Je pakt het sneller.”
Het handboek is al in gebruik tijdens 
trainingen, vertelt Carolien. “Tijdens 
een ouder-/familiedag op Muiderheim 
in juni heb ik het handboek doorge-
sproken en het werd positief ontvan-
gen. Want ouders hebben ook vragen 
over hoe seksualiteit een rol speelt in 
het leven van hun kind en hoe wij als 
Adullam hiermee omgaan. 
Het is waardevol om op deze 
manier met de driehoek van 
ouder-cliënt-begeleider over 
dit thema te spreken.” 

Klus
“Eerst dachten we dat we 
konden volstaan met het 
herschrijven van passages, 
maar er kwam steeds meer 
bij. Uiteindelijk hebben 
we besloten om het hand-
boek helemaal te herzien. 
Daarnaast hebben we Bijbels 

Beraad m/v geraadpleegd over dit 
onderwerp,” vertelt Carolien. 

Het handboek is beschikbaar via Afas. 
Op aanvraag kunnen begeleiders 
de training Seksualiteit en Handicap 
volgen bij Gerben Roelofs of Carolien 
Vinke. Als je deze training volgt, dan 
zijn er geprinte exemplaren aanwezig. 
Ook is er een spel ontworpen dat tij-
dens teamvergaderingen gedaan kan 
worden, om medewerkers bekend te 
maken met het nieuwe handboek. 

Handboek Seksualiteit en Handicap

“Aanrakingen op waarde  schatten” W"Dunner, 

handzamer en 

beter leesbaar”

Carolien Vinke - Bal

Het vernieuwde handboek Seksualiteit 
en Handicap is nu geschreven vanuit 
het Adullam Schutse Begeleidings 
Model (ASBM) en voorziet beter in de 
behoeften van cliënten. 

Elma Bruinsma – de Visser verwacht 
dat het vernieuwde handboek veel 
gebruikt zal worden.
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Grootse 
plannen 
maken. 
Wij geven 
je cijfers.

ACCOUNTANTS & ADVISEURS
VEENENDAAL   |   0318 55 95 00
VANHARBERDEN.NL

Grootse 
plannen 
maken. 
Wij geven 
je cijfers.

ACCOUNTANTS & ADVISEURS
VEENENDAAL   |   0318 55 95 00
VANHARBERDEN.NL

Maak vooraf kennis met je kraamverzorgster!

Word jij onze
NIEUWE COLLEGA?

(ZZP’er / loondienst)
Check curamaterna.nl



Ik ben ...
Hallo allemaal, ik ben Laura Balkenende.
Ik werk 5 dagen met veel plezier op Samenzóo!
Ik geef 4 dagen in de week de dieren eten en 
1 dag doe ik allerlei klusjes op het terrein.
Naast het dieren voeren, maak ik de hokken 
schoon, zodat de dieren weer een heerlijk 
schoon hok hebben! En ik vind het ook 
heel erg leuk om klanten te helpen met 
bedienen. Als jullie in de buurt van 
Staphorst zijn, kom dan gezellig 
eens langs op Samenzóo!

Hartelijke groeten 
van, Laura
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Meer informatie?     www.svvhed.org 

NL35 ABNA 0548 9879 20

Word vriend en
steun de Stichting!

Help mee de waarheid terug te brengen!

De enige troost ook 
voor het Duitse volk?

S T I J L V O L

WONEN
Van harte welkom  
in onze showroom!  

Ontdek onzenieuwe collectiehoekbanken 50
J A A R1 9 7 2                            2 0 2 2

W W W .VA N W O L F S W I N K E L W O N E N . N L
I N F O @ VA N W O L F S W I N K E L W O N E N . N L

V A L K S E W E G  5 7   /   B A R N E V E L D
T E L E F O O N  ( 0 3 4 2 )  4 1 3  2 7 9



Tekst: Corrie Boogaard. Beeld: Fam. Van der Beek Van het thuisfront… 

Onder het genot van een kop kof-
fie komt het gesprek over Erik al 
gauw op gang. Zijn ouders vertellen 
spontaan en diepgaand over de vele 
‘ups’ en ‘downs’ van de afgelopen 30 
jaar, nadat zij kort na de geboorte te 
horen krijgen dat Erik het syndroom 
van Down heeft.

In Gods Handen leggen
“Het was een grote schok voor ons 
en we wisten er geen raad mee. Na 
een week bleek Erik zoveel gezond-
heidsproblemen te hebben dat we 
meenden hem te 
moeten verliezen. 
We mochten hem 
in Gods Handen 
leggen en werden 
het ermee eens om 
ook voor dit kind 
te mogen zorgen 
zolang als het leven 
hem zou worden 

gegeven. Ons zorgenkind. We ston-
den aan het begin van een zorgvol 
en intensief leven: (bijna) alles gaat 
anders,” zo geven 
Eriks ouders aan als 
zij vertellen over zijn 
voorgeschiedenis.

Tot zijn vijfde jaar 
ligt Erik heel vaak 
in het ziekenhuis. 
Hij is vaak benauwd 
ten gevolge van 
pseudo-kroep en 

longont steking. Erik is een lieve 
baby, die wel ontwikkelt, zij het 
langzamer dan de andere 

Drie dagen per week werkt Erik op DAC Wilgenheim.

W"We wisten er 

geen raad mee”

Mevrouw Van der Beek

Het is even zoeken in de nieuwbouwwijk naar de enige boerderij 
onderaan de Lekdijk. ‘Welgelegen’ prijkt er nog steeds op de gevel. 
Wellicht deed de boerderij vroeger zijn naam meer eer aan? Na een 

hartelijk welkom op deze mooie zomermorgen in de fraai aangelegde 
tuin, vertellen meneer en mevrouw Van der Beek, ouders van Erik, dat zij 

destijds inderdaad een weids uitzicht hadden over de Alblasserwaard.

“We meenden hem 
     te moeten verliezen” 
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kinderen. Met fysiotherapie, logope-
die en PPG (Praktische Pedagogische 
Gezinsbegeleiding) leert Erik lopen, 
fietsen, praten en spelen.

‘Gewoon waar het kan … 
speciaal waar het moet’
Na de peuterspeelzaal gaat Erik 
‘gewoon’ naar groep 1 van de basis-
school op het dorp. Geïntegreerd 

in het sociale leven. 
Hij is daar voor ieder-
een ‘gewoon’ Erik, heeft 
vriendjes en zit in die 
periode goed in zijn vel. 
Al die jaren – tot halver-
wege groep 4 - heeft hij 
dezelfde onderwijsas-
sistente die hem 1-op-1 
veel leert, zoals zelfred-
zaamheid en lezen!

Na verloop van tijd 
wordt de kloof tussen 
hem en zijn klasgenoten 
groter, raakt hij achter 
en als hij dat zelf merkt, 
leidt dat tot frustraties. 
Zijn ouders worden 
goed begeleid vanuit 
de basisschool; vanuit 

de school 
voor speciaal onderwijs 
in Barendrecht krijgen 
zij advies en materiaal 
aangereikt. 

Zo groeien zij allen, en 
Erik niet in het minst, toe 
naar de overstap naar 
het speciaal onderwijs. 

Hecht drietal
Voor de andere twee 
broers is Erik eerst vooral 
hun kleine broertje met 
wie ze heel liefdevol 
omgaan en voor wie zij 
het vooral zielig vinden 
dat hij zo vaak ziek is. Zij 
verwerken dat in hun 
fantasiespel met hun 
beren die ook af en toe 

ziek zijn, die ze met pleisters beplak-
ken, beluisteren met een stethoscoop 
en de beren worden altijd weer beter. 

Erik hoort er helemaal bij, hij gaat ook 
met het gezin mee op vakantie. Soms 
geeft het wel beperkingen en is het 
ook weleens moeilijk, maar uiteinde-
lijk verstevigt het de gezinsband. De 

H"Het verstevigt de 

gezinsband”

Meneer Van der Beek

M"Molenheim 

is zijn thuis”

Mevrouw  Van der Beek

Erik speelt graag orgel.

Erik op 13-jarige leeftijd tijdens een vakantie in Garderen.
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Van het thuisfront… 

beide broers zijn inmiddels uit huis, 
maar zoeken Erik vaak op. “Met elkaar 
zijn ze nog steeds een hecht drietal,” 
aldus zijn ouders, “en is er ook een 
goede band met de schoonzussen, 
de nichtjes en het neefje.”

Zorg uit handen geven …
dezelfde leefsfeer als thuis
Als Erik 18 jaar is, melden zijn ouders 
hem min of meer uit voorzorg aan 
bij Molenheim. Ze krijgen te horen 
dat er voorlopig geen plek is, wat 
zijn ouders op dat moment helemaal 
geen probleem vinden. Integendeel! 

Ongeveer een half jaar later komt er 
een telefoontje dat er een plek vrij 
komt. “Een emotioneel moment,” 
geven beide ouders aan. Als Erik een 
dagje op Molenheim mag komen, 
zien zijn ouders hoe hij zich direct 
op zijn gemak voelt! 

Al is het voor Eriks ouders heel 
moeilijk om de zorg uit handen te 
geven, toch ervaren zij hoe belang-
rijk het is dat de leefsfeer hetzelfde 
is als thuis en de begeleiding op 
het niveau van Erik is afgestemd.

Erik heeft het vanaf het begin erg 
naar zijn zin op Molenheim. Het is 
zijn thuis! Hij helpt regelmatig met 
eten koken en klusjes doen. Lezen 
is zijn grote hobby, naast orgelspe-
len, muziek beluisteren en iets (over)
schrijven uit de Bijbel. Drie dagen 
per week werkt Erik nu op DAC 
Wilgenheim. Hier doet hij onder meer 

inpak- en timmerwerk. De overige 
twee dagen werkt hij bij Teamasters. 
Hier pakt hij thee in. 

Belijdenis
Van jongs af aan gaat Erik graag naar 
de kerk. Hij slaat geen kerkdienst 
over en kan naderhand vaak de kern 
van de preek weergeven. Dit is nog 
steeds het geval. Daarnaast leest hij 
veel uit de Bijbel met zijn catechisa-
tieboekje ernaast. 

Vanaf zijn twaalfde jaar heeft hij in 
een klein groepje de aangepaste 
(belijdenis)catechisatie gevolgd. In 
mei 2021 heeft hij belijdenis gedaan. 
Dit betekent nog steeds heel veel 
voor hem! Ondanks zijn vele gezond-
heidsproblemen in zijn jeugd, mag 
het nu redelijk wel gaan met Erik. Dat 
is iets om dankbaar voor te zijn. 

Erik met zijn ouders.

H"Het is goed dat wij al tijdig voor 

Erik een plek gezocht hebben waar 

de Bijbelse boodschap de hoogste 

plaats heeft in leer en leven”
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Adullam heeft hiervoor twee vertrouwenspersonen aange-
steld. Roelien Kin-Mokken uit Staphorst (intern) en Marja 
Biemond-Bunt uit Veenendaal (extern). De keus is aan de 
beller wie hij benadert. Bart van Kleef, medewerker kwaliteit 
en beleid, zorgt ervoor dat vertrouwenspersonen hun werk 
kunnen doen. Daarnaast zet hij zich in voor kwaliteitsver-
betering wanneer dat blijkt uit de aard of frequentie van de 
ongenoegens. 

“Wij willen, voordat dingen een probleem, een klacht of con-
flict worden, een mogelijkheid bieden om te spiegelen of te 
ondersteunen. Juist om het gesprek gaande te houden en 
om signalen vroegtijdig op te vangen. Een telefoontje naar 
een vertrouwenspersoon is zeer zeker geen eindstation. 
Iedereen mag laagdrempelig bellen wanneer hij of zij een 
ongenoegen ervaart. Bijvoorbeeld wanneer een medewer-
ker moeite ondervindt bij de samenwerking met een collega 
of een ouder die zorgen heeft over de kwaliteit van de zorg. 
Uiteraard nadat zij dat eerst met de persoon zelf besproken 
hebben. Er kunnen situaties zijn waarbij dit niet veilig voelt 
of niet lukt. Dan staat de vertrouwens-
persoon voor je klaar,” zegt Bart. 

“Het afgelopen jaar waren er vijf 
casussen, het jaar ervoor elf, in 2020 
waren er ook elf. Het merendeel van 
de ongenoegens van medewerkers 
ligt in de sfeer van communicatie, bij 
ouders hebben de frustraties meestal 
betrekking op de zorg.”

De boodschap onder de tafel
Roelien is sinds 2018 vertrouwenspersoon. “Wij 
horen aan, spiegelen, helpen iemand het plaatje 
compleet te maken of te overzien en we geven tips 
hoe men met een situatie verder kan. Soms verwij-

zen teamleiders naar ons. Door onze spiegelende rol kan 
een medewerker (in)zicht krijgen in welke volgende stap hij 
moet zetten. Niet dat wij moeten gaan bemiddelen, maar 
wij kunnen de medewerker wel op weg helpen, hoe verder.” 

“Mooi,” vindt Roelien het om vertrouwenspersoon te zijn. “Je 
moet alleen kunnen werken. Je moet in staat zijn om soms 
complexe vragen of situaties helder te hebben en de per-
soon die je benadert de juiste weg te laten gaan. Dat daagt 
mij uit naast het werk dat ik met veel plezier op Kroonheim 
doe en mijn gezin met vier kinderen.” 

“Je moet leren om te luisteren naar wat er niet gezegd wordt. 
Wat is de boodschap erachter? Dat is ook in lijn met onze 
zorgvisie, het Adullam Schutse Begeleidings Model (ASBM). 
De boodschap onder de tafel, noemen wij dat ook wel. Omdat 
ik bij Adullam werk, ben ik goed op de hoogte van alles wat er 
speelt. Dat maakt mijn werk in dit opzicht makkelijker.” 

Soms complex
Om vertrouwenspersoon te zijn moet je 
beschikken over hbo werk- en denkniveau. 
Bij de aanstelling krijgen vertrouwensper-
sonen een inwerkprogramma op maat 
aangeboden waarin zij worden toegerust 
om dit werk te kunnen doen. Ze leren hoe 
ze gesprekken vanuit de rol van vertrou-
wenspersoon aan moeten gaan en waar 
hun verantwoordelijkheden liggen. 

Tekst: Anne Rebel-Lodder. Beeld: Diversen

“Ouders, medewerkers, 
bel vertrouwenspersonen 

vroegtijdig”Binnen Adullam werken we vanuit waarden. 
Eén van die waarden is: veiligheid. Veiligheid 
omvat onder meer een veilige omgeving 
waarin ouders, wettelijk vertegenwoordigers, 
medewerkers en vrijwilligers hun ongenoegen 
of onbegrip in vertrouwen kunnen delen. 

B"Bel voordat een 

ongenoegen echt een 

probleem wordt”

Roelien Kin-Mokken 
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Kun je een vertrouwenspersoon overal voor benaderen? “In 
principe wel,” zegt Roelien. “Natuurlijk niet als je het niet eens 
bent met salariëring, dat is nu eenmaal wettelijk geregeld. 
Maar als je een ongenoegen hebt ergens over, dan zijn we er.” 

Is het lastig om vertrouwenspersoon te zijn? “Het moei-
lijkste vind ik, als mensen al heel ver in een proces zitten. 
Wanneer een frustratie al jaren zeurt. Dan is het lastig om 
iets nog een positieve draai te geven. Daarom benadruk ik 
altijd: Bel of e-mail tijdig en laat dingen niet woekeren. Dan 
wordt het alleen maar moeilijker.”  

Coach
Marja Biemond-Bunt is sinds 2017 als externe vertrouwens-
persoon beschikbaar voor Adullam. Marja woont met haar 
gezin in Veenendaal en werkt als orthopedagoog. Ze heeft 
gewerkt binnen het onderwijsadvies en momenteel werkt 
ze als gedragsdeskundige in de zorg voor mensen met 
autisme. “Ik sta buiten de organisatie en dat kan ook voor-
delen hebben. Soms vinden mensen het makkelijker om 
een extern persoon te bellen,” zegt Marja. “Ik vind het leuk 
om één-op-één gesprekken te hebben en iemand te coa-
chen. Daar kan ik mezelf helemaal in kwijt.” 

“Ik vind het ook mooi om dit werk te kunnen doen. Het  
is belangrijk dat mensen geholpen worden om hun punt  
te maken. Wij zijn er voor degene die ons benadert. We  
hoeven niet te bemiddelen of te oordelen. Dat maakt het 
ook weer gemakkelijker.” 

Overzicht krijgen
Marja: “Samen met de beller probeer ik overzicht 
te krijgen over waar iemands zorg of frustratie 
over gaat. Wat speelt er? Wat is belangrijk voor 
de beller om te zeggen of te delen? Met wie en 
in welke volgorde? Dan helpt het iemand al als 
je hem de weg wijst hoe hij zijn punt kan maken 
waar hij een ongenoegen over heeft.”

“Alleen luisteren helpt soms ook al om de eerste 
emoties weg te nemen. Emoties die een nor-

maal zakelijk gesprek in de weg kunnen staan. Ouders kun-
nen zich zorgen maken over de zorg voor hun kind en zich 
niet gehoord voelen. Dat kan heel pijnlijk zijn bij de kwets-
bare cliënten van Adullam. Je kunt ouders dan helpen om 
de communicatie weer te herstellen. Samen met hen pro-
beer je overzicht te krijgen. 

“Soms kun je als vertrouwenspersoon bijdragen aan de ver-
betering van de zorg, dat is ook mooi. Bijvoorbeeld omdat 
je iets hoort waarvan je zegt, daar moeten we als organisa-
tie wel iets mee. Dat is in het verleden al meerdere malen 
gebeurd ja.” 

Veiligheid

Roelien Kin (links) en Marja Biemond – Bunt zijn de 
twee vertrouwenspersonen voor medewerkers, ouders, 
wettelijk vertegenwoordigers en vrijwilligers.

Contactgegevens
Marja: “Ouders zijn soms beschroomd om te 
bellen. Ze denken dat ze lastig zijn als ze bij de 
organisatie voor hun kind of voor hun eigen 
zienswijze opkomen. Dat is niet het geval. Je mag 
ons altijd bellen. Graag zelfs! Je kunt ons bereiken 
via aparte telefoonnummers en e-mailadressen.

Roelien Kin – Mokken
T 0522 75 09 16
E internevertrouwenspersoon@adullamzorg.nl

Marja Biemond - Bunt
T 0318 55 59 76
E externevertrouwenspersoon@adullamzorg.nl
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De deelnemers zijn al druk bezig met het sorteren en verpakken van de kerst en 
nieuwjaarskaarten. Het wacht nog op u. Bestelt u dit jaar (weer) kaarten bij Adullam? 
Onze deelnemers hebben er mooi werk aan. Hartelijk dank!

Kerst- en nieuwjaarskaarten 2023

Koopt u deze kaarten? 

KAARTENACTIE

Bekijk het complete assortiment op onze 
website www.adullamzorg.nl/eindejaars-
kaarten. Van harte aanbevolen!

Het is ook mogelijk om de kaarten via onze 
webshop te bestellen. Vanaf D.V. 1 november kunt u 
ze bestellen en worden deze naar u thuis gestuurd. 

Ga hiervoor naar:  www.speciaalvanmij.nl. 

De prijzen van onze kaarten zijn als volgt:
Ansichtkaarten (5 kaarten in een pakje) € 1,50

Dubbele kaarten (4 kaarten met  
4 enveloppen in een pakje) € 2,

U kunt de kaarten bestellen via de comités, verkooppunten en 
Adullam-winkels. Kijk voor adressen op www.adullamzorg.nl/

eindejaarskaarten. Heeft u geen internet? Bel dan gerust naar het 
Centraal bureau: T 088 238 5526. We helpen u graag!
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Stationsweg Oost 277 033 - 720 00 72
3931 ER Woudenberg www.velthuizenkeukens.nl

“Mooi contrast; een donkere
keuken gecombineerd met een  

licht keramiek werkblad”
DENNIS ADVISEUR

“In het buitengebied van Scherpenzeel bouwden Piet en Annet aan 
hun droomwoning. Over elk detail, vanaf de eerste steen tot aan de 
laatste kwaststreek is nagedacht, en dat zie je. De royale ruimtes in 
de woning worden extra benadrukt door de vele raampartijen en 
de hoogte. In de keukenruimte is er gekozen om de volledige hoogte 
van de woning te benutten en een mooie raampartij in te brengen 
in de nok. Zeker in combinatie met de houten balken geeft dit een 
fantastisch ruimtelijk gevoel.”

MEER ZIEN VAN DEZE KEUKEN?
VELTHUIZENKEUKENS.NL/DUINKERKE
OF SCAN DE QR-CODE

Binnenkijken 
bij de familie 
Duinkerke uit 
Scherpenzeel

       Op zoek naar meer inspiratie?
Vraag ons gratis magazine aan!



Vraag & Aanbod

Regelmatig zijn we op zoek naar 
meubels, speelgoed, grondstoffen, 
ingrediënten en knutselmateriaal voor 
onze cliënten. Ook bieden onze cliënten 
zelf producten aan. In deze rubriek 
lichten we er een aantal uit. Hebt u iets 
wat u graag een goede bestemming wilt 
geven? Of kunt u iets gebruiken? Onze 
cliënten horen het graag! 

Tekst: Redactie. Beeld: Diversen

Breiwol gezocht

Wilt u een oproep plaatsen 
in deze rubriek? E-mail naar 
evenbuurten@adullamzorg.nl.

Anneke en Greetje van de Waterlelie (Beekheim) 

hebben als hobby breien en pompoenen maken. 

Wie heeft RESTEN WOL voor hen? U kunt het sturen 

naar Beekheim, t.a.v. Annemarie Aangeenbrug, 

Ds. E. Fransenlaan 9, 3772 TX Barneveld, tel. 088 238 59 51. 

U kunt ook e-mailen naar team-senioren@adullamzorg.nl, 

t.a.v. Annemarie Aangeenbrug.

Vraag && aanbod
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Het is net als thuis

vooronzezorg.nl 

‘We zijn blij 
dat ze met Aron 
psalmen zingen’

Zorg die aansluit bij de levensovertuiging 
van uw gezin: hoe vanzelfsprekend is dat 
nog? Met zorgverleners die uit de Bijbel lezen, 
met uw kind bidden en naar psalmen luisteren. 
Door vergrijzing en een tekort aan helpende 
handen ontstaat een toenemende druk 
op de reformatorische zorg.

Een samenwerking van: Adullam, Cedrah, 
De Schutse, RST, Salem en Sirjon.

Samen 
kunnen we 

onze zorg 
behouden.

Steun het 
initiatief.

Meer info?

coach

strateeg

verbinder

Waardenvolle 

zorg

Bel Bram op 06 22 20 26 21

werkenbijadullam.nl

Centraal bureau, Barneveld

Als manager HR
til jij de organisatie en de 
medewerkers naar een hoger plan.
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Kijk op reenen.nl

WIJ ZOEKEN 

NIEUWE 

COLLEGA’S!

Koningsbergenweg 7  |  Barneveld  |  T 0342 - 405 405  |  W reenen.nl

ONBEGRENSD
IN LOGISTIEK

Al ruim 100 jaar realiseren wij logistieke oplossingen. Degelijk, hardwerkend en veelzijdig.
Van verhuizingen op de Veluwe en daarbuiten tot transport in heel Europa. 

En ons zeer moderne distributiecentrum voorziet in elke opslagvraag. Welke oplossing zoekt u? 

VerhuizingenTransport Warehouse



In deze rubriek vertelt een zorgvrager van Adullam over zijn of haar hobby. Hobby's

“ Ik wil over  
elke hobby  
wat vertellen”
Hoi, ik ben Geerke de Kruif, 28 jaar, ik woon op 
Beekheim en ik werk op Veldheim in de winkel 
Vergeet-mij-niet en 1 dag in het Atelier. Mijn hob-
by’s zijn: Kralen rijgen, borduren, breien en kaarten 
maken.

Kralen rijgen
Ik zoek eerst kralen uit waar ik iets moois van wil 
maken. Als ik veel kralen heb van hetzelfde soort, 
bedenk ik er vaak een ketting van. Als ik 42 kralen 
heb van dezelfde soort, maak ik er een balletje van 
voor een sleutelhanger of voor aan een ketting. Ik 
maak ook bloemetjes of sterretjes van kralen.
De sleutelhangers heb ik zelf uitgevonden. Mijn 
zus maakte vroeger wel eens sieraden van twee 
draden door elkaar. Zo is het idee ontstaan en ben 
ik ook gaan proberen wat ik kan maken. Zo ont-
stond eerst het bloemetje, daarna het sterretje en 
daarna heb ik het kralenballetje uitgevonden.

Borduren
Borduren vind ik het fijnste op blanco plastic bor-
duur stramien. Ik maak daar vaak bladwijzers van, 
maar ook wel grotere projecten. Ik borduur met 
een stompe naald en wol in kruissteek.
Soms heb ik een idee in mijn hoofd maar weet ik 
niet of het past, dan teken en tel ik het eerst hele-
maal uit, en dan ga ik aan de slag.

Breien
Breien vind ik ook erg leuk om te doen. Ik doe dat 
met dikke en dunne naalden. Ik maak sjaals en ook 
wel eens plaids. Ik heb ook een keer een truitje 
gebreid voor mijn panda. Het breien kan ik recht 
en averecht. Het liefst gebruik ik niet te slappe of 
pluizige wol.

Kaarten maken
Kaarten maak ik met 3D-plaatjes. Het liefst voor-
bedrukt en als ik nog moet knippen, moet het niet 
te fijn zijn. Ik begin met het uitzoeken van een 
plaatje, daarna zoek ik een leuke achtergrond en 
kaart er bij en dan nog mooie versiering. Ik pas het 
allemaal leuk in elkaar en dan ga ik plakken.
En wat het leukste is: deze mooie zelfgemaakte 
kaarten zijn te koop in onze winkel van Veldheim, 
Vergeet–mij–niet.

Mijn hobby is mijn werk, dus ik geniet er altijd van!

Groetjes,
Geerke de Kruif
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Voltastraat 1, Alblasserdam
078 69 32 541

WWW.HUISMANKEUKENS.NL

Een keuken van goede huize

Bekijk onze interieuroplossingen op www.reedoo.nl
of kom naar onze winkel in Opheusden

Hamsestraat 38, 4043 LH  Opheusden  •  www.reedoo.nl

Breng ook kleur
in uw interieur!
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Van Ree. 
Waarde gaat 
over meer 
dan geld.

0343-41 59 40  ■  WWW.VANREEACCOUNTANTS.NL

 ALBL ASSERDAM   ALPHEN A AN DEN RI JN   BARNEVELD   GELDERMALSEN   LEERSUM   NIEUWEGEIN   Z WOLLE

Vernieuwend
dienstverlening gericht op ontwikkeling

Helder
open en directe communicatie

Wij bieden advies op maat voor maatschappelijke organisaties, onderwijs, mkb en medici. Samen kijken we naar het 

verhaal achter de cijfers. Want waarde gaat over meer dan geld. Daar praten wij graag met u over door. Neem gerust 

contact met ons op. Onze 7 kleinschalige vestigingen zijn bereikbaar via 0343-41 59 40 en info@vanreeacc.nl

Bruisend
enthousiast en pro-actief advies

Pictoos van Ree verzamel_wit3.indd   1Pictoos van Ree verzamel_wit3.indd   1 21-09-2022   13:3621-09-2022   13:36Pictoos van Ree verzamel_wit3.indd   1Pictoos van Ree verzamel_wit3.indd   1 21-09-2022   13:3621-09-2022   13:36Pictoos van Ree verzamel_wit3.indd   1Pictoos van Ree verzamel_wit3.indd   1 21-09-2022   13:3621-09-2022   13:36

 Rhenen  |  Barneveld vlkadviseurs.nl

 FAMILIEBEDRIJVEN 

 BELASTINGEN

 FINANCIEEL

 PERSONEEL/HRM

 SALARIS

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend 
Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra 
klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is 
niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. 
Wij weten dat maar al te goed.

“Familiebedrijvigheid is
 ons DNA”



In de Lens
Arriëtte (Veldheim) 

geniet van een 

ijsje tijdens de 

sportmiddag. 

Omdat de 

Haringvlietbrug tijde-

lijk gesloten is, werken 

enkele Maasheimers op 

een locatie in Middelharnis. 

Op een warme dag gaan 

Johan en Madelien gezellig 
een ijsje eten.

Op een mooie zomerdag 

maken Tjerk, Riekelt, 

Geert en Sander (v.l.n.r.) 

van de Edelhof, 
Kroonheim een wan-

deling op landgoed 

Staverden. Ook 
even tijd voor rust.

De cliënten en 
begeleiders van 
de Winkel van 
DAC Maasheim 
genieten van 
een zonnig dagje 
dierentuin. 

De Kasteelhof-

bewoners (Kroonheim) 

hebben het gevoel 

in Oostenrijk te zijn, 

nu Hans echte Tiroler 

Gröstl heeft gekookt. 

Tekst: Ellie de Bruin – Veenvliet
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In de lens

Harmke 
(links) 

en Hillie 
van Bakkerij 

Horstheim 
genieten tijdens hun 

lunchpauze van het 
zonnetje.

Martijn 
(Kroonheim) 
geniet in de 
schommel van 
het lekkere 
weer.

Dirk en Sarah zijn fanatiek aan 

het tafelvoetballen in de tuin van 

Streekheim, lekker in de zon.

Op De Klimop 
werken ze over 

het thema Lente/
Zomer. Elian leert 
van Aline hoe een 
lammetje voelt en 

wat het doet.

Bewoners van de Kajuit en de Kombuis 

(Muiderheim) gaan op een vrije dag 

picknicken. Smullen van een frietje, 

een broodje of 

kipnuggets!
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“Ik geniet elke dag van mijn werk. En mijn begeleiders zijn zó!” 
zegt een deelnemer van Veldheim, haar duim gaat in de lucht. 
Voor het eerst in Adullams geschiedenis ging het management 
niet alleen in gesprek met ouders, medewerkers, raden en 
vrijwilligers over de strategie van Adullam voor de komende 
vijf jaar, maar ook met vijf cliënten van Veldheim en Beekheim. 

Strategie 2024-2028: 
ook cliënten denken mee!

Het typeert de manier waarop 
Adullam naar cliënten kijkt: als men-
sen met mogelijkheden, ondanks 
hun beperking. Dit zullen we ook 
terug gaan zien in de manier waarop 
Adullam naar buiten treedt als orga-
nisatie. Bram Prins, Raad van Bestuur: 
“Het was mooi om tijdens de ses-
sies van cliënten te horen wat zij 
van waarde vinden bij Adullam. Wat 
belangrijk is in hun leven. Ik vond het 
een heel mooie ervaring. Als een cliënt 
zegt dat een begeleider echt zó is, 
dan bevestigt mij dat weer hoe onze 
ASBM-zorgvisie (Adullam Schutse 
Begeleidings Model) bijdraagt aan het 
welbevinden van onze cliënten.”

Trots op mijn werk
Peter Verloop, locatiemanager van 
Veldheim en Beekheim, is lid van de 
Projectgroep Strategie. Hij kent zijn 
‘pappenheimers’ van Veldheim en 
Beekheim wel. “Hoewel strategie 
als onderwerp abstract is voor het 
merendeel van onze cliënten, kun 
je hen natuurlijk wel vragen wat ze 
goed en niet goed vinden gaan bij 
Adullam. Zo kwamen gaandeweg 
door de gesprekken heen, twee 
belangrijke thema’s op tafel die de 

agenda bepaalden van de strategie-
gesprekken: hoe kunnen we blijven 
vasthouden aan onze identiteit? Onze 
cliënten waarderen het dat er uit de 
Bijbel gelezen wordt, dat we bidden 
en danken met hen, dat ze met hun 
vragen bij begeleiders terecht kun-
nen en dat we op zondag ook echt 
zondag houden.” 

“Daarnaast gaven ze aan dat ze het 
fijn vinden als ze vaste, vertrouwde 
gezichten van begeleiders om zich 
heen zien. Begeleiders die hen 
begrijpen. Zo komen onze cliënten 
tot bloei. Trots zei iemand van het 
Veldheim Atelier: ‘We maken heel 
mooie producten die ik ook graag (via 
de webshop) zou willen verkopen.’ 
Hier zie je de kracht van ASBM terug.”

Het is goed om bij Adullam te zijn 
Bram: “Het perspectief van onze 
plannen is helder. We kijken naar de 
mogelijkheden van onze cliënten en 
proberen die te ontwikkelen. Zoveel 
als mogelijk behouden zij de regie 
over hun leven. Zij mogen hun talen-
ten gebruiken, Adullam begeleiders 
staan ernaast om te zorgen dat zij dat 
kunnen doen, vanuit een gelijkwaar-
dige relatie.” 

“Het weerspiegelt onze visie op 
mensen met een beperking, waarin 
we het accent hebben verlegd van 

Tekst: Anne Rebel-Lodder. Beeld: Diversen

W“We hebben onze cliënten 

gevraagd wat ze goed en 

niet goed vinden gaan”

Peter Verloop

Deze cliënten denken graag mee over 
het beleid voor de komende jaren.
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‘zorgen vóór mensen met een beper-
king’ naar leren, wonen en werken bij 
Adullam, samen met de begeleiders. 
Het motto ‘Goed dat je er bent’ zullen 
we terug gaan zien in een vernieuwde, 
aansprekende huisstijl.” 

“Dat het goed is bij Adullam voert 
terug op het feit dat we vanuit 
gedeelde waarden werken, binnen 
een Bijbelse identiteit, met een hel-
dere (ASBM-)visie en een passend 
zorgaanbod.”

Onze gezamenlijke focus
Bram: “Adullams plannen voor de 
komende jaren rusten op drie belang-
rijke strategieën: Adullam biedt 
professionele begeleiding en zorg; 
Adullam is een aantrekkelijke werkge-
ver en een betrouwbare partner. Om 
professionele zorg te kunnen blijven 
bieden zullen we de komende jaren 
ASBM nog verder verankeren in onze 
organisatie. Hierbij zullen we ook de 
locatievrijwilligers gaan betrekken.” 

“Ook zullen we ons zorgaanbod her-
ijken. Doen we de juiste dingen op 
de juiste plek? Hebben we genoeg 
huisvesting en personeel vanuit 
onze identiteit in plaatsen met lange 
wachtlijsten zoals in Alblasserdam en 
Puttershoek? Hebben we voldoende 
kennis en ervaring in huis om ook zorg 
te kunnen bieden aan het toenemend 

aantal ouderen met een beper-
king, een doelgroep met een eigen 
zorgbehoefte?”

Binden en boeien
Bram: “Strategisch personeelsbeleid 
blijft onverminderd belangrijk. We 
willen onze medewerkers binden en 
boeien met doorgroeimogelijkheden 
of opleidingen en scholing. Hoe geven 
we hier invulling aan en hoe vinden 
we de juiste medewerkers binnen een 
vergrijzende arbeidsmarkt?” 
“Onze boodschap is, dat je niet alleen 
voor de cliënt werkt bij Adullam, maar 
ook voor jezelf. Je wordt gewaardeerd, 
je kunt je hier ontwikkelen. We bieden 
mogelijkheden tot scholing. Ook hier 
geldt: het is goed om bij Adullam te 
zijn: we begrijpen elkaar en werken 
samen aan wat je nodig hebt. Zo tre-
den we ook naar buiten als aantrekke-
lijke werkgever.” 

Minder overheidsgeld
De nieuwe strategie staat in het licht 
van het overheidsbesluit om de zorg-
budgetten te verlagen. Hierdoor moet 
Adullam meer zorg bieden vanuit 
eigen middelen. Een voorbeeld is de 
recente loonstijging van 10% die in de 
nieuwe cao is vastgelegd. 7% hiervan 
wordt bekostigd door de overheid, 3% 
moet Adullam zelf bijdragen. 
Bram: “We zullen met minder geld 

rond moeten komen. Dus we moeten 
blijvend kritisch zijn op de dingen die 
we doen, past het binnen onze visie 
en is het betaalbaar?” 

“De verwachting is dat we de 
komende jaren een groter beroep 
moeten doen op de informele zorg. 
Het is niet ondenkbaar dat familiele-
den aanwezig zullen zijn bij maaltijden 
of andere activiteiten om begeleiders 
een helpende hand te bieden.”

Vrienden van Adullam
”We hopen dat we in 2024 weer 
gesteund worden door onze trouwe 
achterban. Hiervoor werken we vol-
gens een strategisch plan, waarin we 
een relatie bouwen met onze spon-
sors, adverteerders en donateurs als 
‘Vrienden van Adullam’. Die relatie zal 
zich kenmerken door wederkerigheid. 
Onze Vrienden steunen Adullam, wij 
betrekken hen bij onze organisatie 
met interessante activiteiten. Zo den-
ken we aan een ontmoetingsdag voor 
de Vrienden van Adullam. ”

“Zorg en hulp aan onze naaste is 
en blijft een (Bijbelse) opdracht. 
Laten we er met elkaar de schou
ders onder zetten. Helpt u mee?

Strategie 2024-2028

O
“We verleggen het 

accent naar leren, 

wonen en werken 

bij Adullam”

Bram Prins

Adullam cliënten 
zijn er duidelijk over: 
vaste, vertrouwde 
gezichten van 
begeleiders vinden 
zij prettig.
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Bel ons 

voor een offerte 

of vraag onze gratis

trappenbrochure

aan!



Ha jongens en meisjes!

Tekst: Lenie Klop Voor de jeugd

41

Wat hebben jullie weer fijn mee gepuzzeld!! Hartelijk dank daarvoor. Deze keer mag 
je weer gaan kleuren, maar… ik heb er wel een opdracht bij. Het thema van dit 
nummer is Veiligheid! Beseffen we wel hoe belangrijk en waardevol het is dat onze 
medemens die zorg nodig heeft, dit krijgt op een veilige plek! Hoeveel begelei-
ders zijn er bij Adullam dagelijks aan het werk om deze veiligheid te bewaken…? 
Ken jij een begeleider (of instelling) in jouw omgeving die deze veiligheid biedt aan 
bijvoorbeeld jouw broer/zus, 
neef/nicht of welke betrekking 
dan ook? Zullen we hen daar 
dan eens voor bedanken? Ja? 
Stuur dan je mooi ingekleurde 
kaart naar die begeleider of 
instelling en schrijf achterop 
de kaart waarvoor je hen 
wilt bedanken! Vergeet niet 
een foto te maken en deze 
vóór 14 oktober naar mij te 
mailen (lenieklop75@gmail.
com) met vermelding van je 
naam, adres en leeftijd en 
vertel er dan ook bij naar wie 
je de kaart hebt gestuurd en 
waarom!! Succes hoor!  

Hartelijke groet, 
puzzeljuf Klop. 

De prijswinnaars van de vorige keer zijn:
Jintie Tippe 
Punthorst

Wyneke Hoekman
Krimpen aan den IJssel

Hennie Kisteman
Staphorst
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WONEN, SLAPEN, INLOOPKASTEN EN 
SCHUIFWANDEN, STOFFERING, VERF, 

RAAMBEKLEDING, VERLICHTING, 
WOONACCESSOIRES, BED EN BADLINNEN, 

BABYKLEDING EN ACCESSOIRES EN EEN 
TIENERAFDELING!

Bouwstraat 29, 7462 AX Rijssen
Tel. 0548 51 25 50 | www.wessels-wonen.nl



Tekst: Henriët van Leeuwen Verhaal

In onze gedachten gaan we naar het 
Schotse heuvelland. Daar lopen een 
oude man en een kleine jongen. Het 

is een opa met zijn kleinzoon. We noe-
men de jongen David. En David noemt 
zijn opa ‘grootvader’. Ze wandelen daar 
niet voor hun plezier in de schone 
natuur. O nee, ze zien de schoonheid 
van de omgeving zelfs helemaal niet. 
Ze hebben haast, heel veel haast. Ze 
vluchten voor hun leven. Ze worden 
achtervolgd door de vijand. Voor hen 
ligt een bos waarin ze zich misschien 
kunnen verbergen. Om hen heen zijn 
ook de grotten en spelonken waar ze 
nog in weg kunnen kruipen.

Grootvader kan niet meer. Hij zegt 
tegen zijn kleinzoon: ‘Vlucht jij het bos 
maar in.’ Maar David antwoordt: ‘Nee, 
grootvader, ik blijf bij u.’ Samen gaan ze 
verder over het steenachtige pad. Het 
droge pad laat gelukkig geen sporen 
na. David hoort de piepende adem-
haling van zijn grootvader. Hij onder-
steunt hem. Nog even, dan komen ze 
bij de grotten. Daar gaan ze de aller 
diepste grot binnen. Het is er donker. 
‘Alleen de Heere kan ons bewaren,’ 
zegt grootvader. Al bukkend gaan ze 
verder. Voorzichtig, want overal liggen 
losse stenen. 

Ze lopen tot ze niet meer verder kun-
nen. Daar zetten ze zich op grond neer. 
Ze buigen samen hun knieën. Ze sme-
ken tot de almachtige God. Tot Hem, 

in Wiens hand het hoogst gebergte 
is, maar ook het diepst van ’s aard-
rijks ingewand. Gods ogen doorlopen 
de gehele aarde. Hij ziet daar twee 
van Zijn kinderen. Zijn oog slaat hen 
in liefde gade! Grootvader bidt voor 
David en David bidt voor zijn grootva-
der. En ze bidden voor zichzelf. Of de 
Heere hen wil bewaren, maar bovenal 
of Hij hun ziel wil bewaren.

Maar waarom zit de vijand hen ach-
terna? Het is omdat grootvader en 
David geluisterd hebben naar de 
prediking van Gods dienstknechten. 
Zonder dat Woord kunnen ze niet 
leven, zonder dat Woord kunnen ze 
niet sterven. De Heere spreekt daar-
door tot hen. Het is voedsel voor hun 
ziel. Maar o wee, de vijand is er achter 
gekomen. 

En nu hoor, daar klinkt de stem van de 
vijand. ‘Doorzoek de grotten.’ Met hun 
speren voelen ze links en rechts. Nog 
even en dan komen ze bij de laatste 
grot. O, nu is het verloren voor groot-
vader en David. David gaat stijf tegen 
de muur zitten, misschien ziet de vij-
and hem daar niet. Hij knijpt zijn ogen 
dicht. En grootvader ligt neergeknield 
op de grond. 

In de grot is nog een levend schep-
sel. In het donker is het niet te zien. 
Maar het diertje is er wel. Het is door 
de Heere op dit moment naar de grot 
gestuurd. Juist toen grootvader en 
David zich neerzetten, heeft het zijn 
werk gedaan. Het heeft in alle stilte 
een web geweven voor het gat in de 
rots. En daar wacht het dier op zijn 
prooi. Heel stil.

De soldaten zijn aangekomen bij de 
diepste grot. Ook die zullen ze door-
zoeken. Maar dan staat een soldaat stil. 
En zegt: ‘Kijk, hier hoeven we niet naar 
binnen. Het web is nog heel. Hier kun-
nen ze niet binnengegaan zijn, anders 
zouden de draden wel gebroken zijn.’ 
‘Ja, dat is duidelijk. Voorwaarts, het bos 
in,’ zegt de aanvoerder. En daar gaan 
de soldaten. 

Horen grootvader en David dat goed? 
De voetstappen verwijderen zich. Dan 
wordt het stil buiten. Maar in hun har-
ten wordt het ook stil. Stil van verwon-
dering. Eerbiedig danken ze de Heere 
voor Zijn wonderlijke bewaring. Hij 
kan dat zelfs zonder middelen, want 
Hij is de Sterke God. Hier gebruikte 
Hij een spin om grootvader en David 
te bewaren. Die in de Schuilplaats 
des Allerhoogsten is gezeten, die 
zal vernachten in de schaduw des 
Almachtigen.

Zijn’ is de zee; z’ is door Zijn kracht
Met al het droge voortgebracht;
’t Moet alles naar Zijn wetten horen.
Komt, buigen w‘ons dan biddend neer;
Komt, laat ons knielen voor den HEER’, 
Die ons gemaakt heeft en verkoren.

Psalm 95:3

Wie God bewaart, 
is wél bewaard
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Steun
   Adullam

Velen steunen Adullam omdat 
ze het waardevol vinden dat 
de zorg en begeleiding vanuit 
reformatorische identiteit 
geboden wordt. Het is om deze 
reden dat Adullam is opgericht én 
het is en blijft het belangrijkste 
kernpunt van Adullam: zorg en 
begeleiding bieden zoals thuis. 

Hoe meer dit past en aansluit bij 
hoe de cliënten thuis opgroeien, 
des te beter kan de zorg en bege-
leiding vormgegeven worden. Dit 
geldt voor de medewerkers van 
Adullam, maar ook voor de vele vrij-
willigers die zich iedere dag weer 
inzetten om Adullam te steunen. 
De trouwe lezer weet inmiddels dat 
de overheid geen gelden verleent 
voor het identiteitsgebonden deel 
van de zorg, dit dient Adullam zelf 

te bekostigen. Overigens staat de 
financiering vanuit de overheid 
steeds meer onder druk, de (gehan-
dicapten)zorg wordt onbetaalbaar. 
Dat is geen reden voor Adullam om 
te bezuinigen op de identiteit. Daar 
willen we pal voor blijven staan, ook 
voor de naaste die op de wachtlijst 
staat en graag een plekje binnen 
Adullam wil krijgen. 

Het blijft wel een zorg. Voldoende 
en het juiste personeel vinden, toe-
rusting van medewerkers, pal blijven 
staan voor de identiteit, oog hebben 
voor de wachtlijsten. Gelukkig dat 
er zo velen om Adullam heen staan: 
vele vrijwilligers, comités, verkoop-
punten, bedrijven en kerken die bid-
den en financiële steun bieden. Dat 
zijn de vrienden van Adullam, die 
zijn blijvend nodig. 

Maar boven alles, we mogen weten 
dat er Eén boven staat: we hebben 
Hem nodig om in dagelijkse afhan-
kelijkheid de zorg, de begeleiding 
en het vrijwilligerswerk vorm te 
geven. 

Jan van Velthuizen
fondsenwerver

Adullam weet zich 
gesteund door vele vrienden

Direct een gift 
overmaken voor 
de identiteit 
van Adullam?

Maak uw vrijwillige gift over naar 

NL83 RABO 0337 5866 91 op naam 

van Stichting Zorg Adullam onder vermelding 

van ‘gift voor de identiteit’ of scan de QR-code. 

Hartelijk 
dank!

Fiets- en marktdag Doornspijk 
Deze dag heeft het mooie bedrag opgebracht van 
€ 6.241,64. Weer een prachtig resultaat. Het was mooi 
fietsweer, er stapten ongeveer 350 deelnemers op de 
pedalen. We willen graag iedereen bedanken, die op 
welke manier dan ook hier aan heeft meegewerkt.
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Steun Adullam

Activiteiten
U vindt meer details en de actuele stand van zaken altijd op : 
www.adullamzorg.nl/activiteitenkalender

D.V. ZATERDAG 7 OKTOBER

Zangavond met mannenkoren 
Con Amore uit Elspeet en Salvatori 
uit Nunspeet met samenzang; 
algehele leiding: Ds. R. van de 
Kamp; aanvang 19:00 uur in de 
Hersteld Hervormde Kerk te 
Elspeet.

D.V. ZATERDAG 14 OKTOBER

Comité Krimpen aan den IJssel; 
najaarsverkoping; van 10.00 uur 
tot 15.30 uur; op het Tuijterplein in 
Krimpen aan den IJssel. 

D.V. 17, 18 & 19 OKTOBER

Adullam neemt deel aan de 
Familiedagen; dinsdag 17 en 
woensdag 18 oktober van 12.00 
uur tot 20.00 uur, donderdag 19 

oktober van 10.00 uur tot 18.00 uur; 
Franklinweg 2 te Gorinchem.

D.V. DONDERDAG 19 OKTOBER

Comité Garderen en Uddel; 
herfstfair; van 10.00 uur tot 15.00 
uur; rondom de kerk van de GGiN 
aan de Paleisweg 214 in Ermelo De 
BeekUddel.

D.V. ZATERDAG 4 NOVEMBER

Vrouwenvereniging Rebecca; 
verkoping; van 10.00 uur tot 13.30 
uur; in de Pieter Zandt-school aan de 
Grafhorsterweg 53 in IJsselmuiden.

Comité Rijssen; najaarsverkoping; 
van 9.00 uur tot 12.30 uur; in de 
Jacobus Fruytier- aan de 
De Stroekeld 142 in Rijssen.

D.V. ZATERDAG 11 NOVEMBER

Comité Geldermalsen; bestelactie 
met drivein; bestellen via  
www.adullam-geldermalsen.nl., 
afhalen op het kerkplein van de 
Oud Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland aan de Tielerweg 39 in 
Geldermalsen. 

Comité Maartensdijk; 
psalmzangavond met 
bovenstem; aanvang 19.30 
uur; in het kerkgebouw aan de 
Groenekanseweg 66 in Groenekan.

Iedere maand het 
activiteitenoverzicht in uw mail 
ontvangen? Meld u aan via 
adullamzorg.nl/nieuwsbrief

Open dag zorgboerderij 
Landleven en verkoping 
Op zaterdag 24 juni heeft zorgboerderij Landleven 
te Kortgene een open dag georganiseerd en 
gelijktijdig werd er op het terrein een verkoping 
gehouden voor Adullam. De zorgboerderij biedt 
persoonsgerichte dagbesteding aan ouderen die onder-
steuning nodig hebben met de invulling van de dag en 
het aangaan van contacten. Er is contact opgenomen met 
de vrouwenvereniging uit Oosterland en samen hebben 
we deze verkoping opgezet. Wat werd er zoal verkocht? 
Gebak, handwerkartikelen, fotokaarten, vis, ijs, kaas,  
kleding, friet, groente, fruit enzovoort. Voor de kinderen 

was er een springkussen en diverse activiteiten. We 
kunnen terugkijken op een zonnige en gezellige dag 
met elkaar. De opbrengst was € 4.000,- wat geheel 
ten goede komt aan Adullam.

Vrouwenvereniging Dorcas te Oosterland
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Inzameling 
plastic doppen 

stopt

In de achterliggende jaren zijn er vele kilo’s doppen ingele-
verd die werden ingewisseld voor geld. Zo’n 10 jaar terug 
waren bewoners betrokken bij het sorteren en uitzoe-
ken van de doppen, later werd dit werk door vrijwilligers 
gedaan; steeds op locatie Kroonheim. Deze vrijwilligers 
hebben inmiddels een hoge leeftijd bereikt en heb-
ben besloten ermee te stoppen. We zijn hen zeer erken-
telijk voor het vele werk wat ze voor de bewoners van 
Kroonheim hebben gedaan. 

We bedanken ook u voor uw medewerking, vele tassen en 
zakken met doppen zijn in de achterliggende jaren voorbij-
gekomen, dit is allemaal ten goede gekomen aan de zorg 

en begeleiding binnen Adullam. 

Op dit moment zijn we bezig 
met het afronden van deze 

inzamelingsactiviteit, waarna 
de inzameling stopt. U kunt de 
doppen dus niet meer insturen 

naar / inleveren bij Adullam.

Met bijdragen vanuit de doppenactie is in 2016 
een terreintractor met kiepkar, bladveger en 
opruimer, grondbak en palletvork aangeschaft. 

Psalmzangavond Elspeet
Afgelopen 5 augustus was er massale 
belangstelling voor een psalmzangavond die 
gehouden werd in de kerk van de Hersteld 
Hervormde gemeente in Elspeet. Arthur de Jong 
bespeelde het orgel, ds. A. Verschuure verzorgde 
de opening, de meditatie en de sluiting. De 
dominee liet tevens aan het einde van de avond 
nog de bekende psalmen 81 vers 12 en 116 
vers 1 zingen, zodat de cliënten van Adullam 
en de kleine kinderen mee konden zingen. De 
collecte bracht het mooie bedrag van € 3.200 op.

46



Steun AdullamSteun Adullam

Zie ook www.adullamzorg.nl/comitenieuws voor de 
opbrengsten van het comité in uw regio.

Giftenverantwoording eerste half jaar 2023

Giften van 
bedrijven

Giften uit 
nalatenschappen

Totaal Steun Adullam 

1E HALF JAAR 2022

€ 895.585

BERGROOT JAARDOEL 2023 

€ 1.583.500
1E HALF JAAR 2023

€ 868.598

Giften van 
particulieren

Giften van instellingen 
en fondsen

In het eerste half jaar zijn de volgende giften uit nalatenschappen ontvangen: 
C. O. - B. € 1.512,06,  A. v. W. - d. W. € 12.325,  J. K. € 200.000

Giften van 
kerken

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

1E HALF JAAR 2023

€ 286.052

1E HALF JAAR 2023

€ 42.926
1E HALF JAAR 2023

€ 258.596

1E HALF JAAR 2023

€ 55.642
1E HALF JAAR 2023

€ 193.113

1E HALF JAAR 2023

€ 32.269
1E HALF JAAR 2022

€ 226.324

1E HALF JAAR 2022 

€ 52.486
1E HALF JAAR 2022 

€ 152.125

1E HALF JAAR 2022 

€ 57.632
1E HALF JAAR 2022 

€ 350.500

1E HALF JAAR 2022 

€ 33.505

BEGROOT 2023

€ 100.000

BEGROOT 2023

€ 60.000
BEGROOT 2023

€ 530.100

BEGROOT 2023

€ 165.000
BEGROOT 2023

€ 480.000

BEGROOT 2023

€ 230.100

Overige baten: begroot 2023 €18.300, 1e half jaar 2023 €0.-, 1e half jaar 2022 €23.013

Schone 
ramen op 
Kroonheim
We mochten op Kroonheim een prach-
tig apparaat in ontvangst nemen. Deze 
maakt het ramen lappen zoveel makkelij-
ker, het scheelt een hoop mensen en tijd! 
Dhr. Veijer: "Wij komen als familie regel-
matig bij Geert op bezoek, maar om daar-
naast ook nog te komen ramen lappen, 
dat is best veel, vooral gezien de afstand 
van Staphorst naar Uddel. We wilden het 
als familie de vrijwilligers van Kroonheim 
makkelijker maken, vandaar dit mooie 
apparaat!!" We zijn de familie Veijer uit 
Staphorst zeer dankbaar voor het schen-
ken van dit mooie apparaat. We hopen 
met veel plezier voor schone ramen te 
zorgen voor onze cliënten!
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Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

"Ik heb een warm 
 hart voor Adullam"

Margje Bloemert  teamleider

“Even voorstellen, mijn naam is Margje Bloemert 
en ik werk al 17 jaar bij Adullam. Ik ben begonnen 
als stagiaire, toen werd ik oproepkracht, vervolgens 
begeleider i.o., woonbegeleider en sinds 3 jaar ben ik 
werkzaam als teamleider op Horstheim. 
Wat mij in mijn werk voldoening geeft? Als we als 
team zoveel mogelijk vanuit de Adullam-waarden 
weten aan te sluiten bij wat onze deelnemers nodig 
hebben. Als ik zie dat het met de deelnemers goed 
gaat. Wanneer ze floreren op hun werkplek omdat 
ze werk hebben wat bij hen past en waarbij ze van 
betekenis zijn voor een ander en ze ruimte hebben 
om vaardigheden te ontwikkelen of te behouden. En 
wat ik belangrijk vind voor de deelnemers, vind ik ook 
belangrijk voor mijn team! 
Daarnaast vind ik het belangrijk om er voor de ander 
te zijn als het even niet zo lekker gaat, om de deelne-
mer of de collega ook dan onvoorwaardelijk te onder-
steunen en samen te zoeken naar wat nodig is. 
Omdat ik wel van een beetje afwisseling houd in mijn 
werk, ben ik naast mijn werk als teamleider, lid van de 
ondernemingsraad. Vanuit de OR krijg je de kans om 
locatie-overstijgend mee te denken met ontwikke-
lingen en het beleid binnen de organisatie; wat is er 
nodig op de werkvloer, hoe verhoudt zich het (voor-
genomen) beleid tot de praktijk en de praktijk tot 
het beleid? Wat is goed voor zowel de medewerkers 
als de organisatie? Mooi om hier in mee te mogen 
denken! Adullam is een mooie organisatie om voor te 
mogen werken. 

Ada van de Bruinhorst, bakvrijwilliger, kringloop
vrijwilliger, raamzeemvrijwilliger en gastgezin

“Wij hadden de boerderij verkocht en ik dacht dat ik 
wel tijd over zou hebben. Toen kwam in het Adullam 
Contact van maart 2011 een oproep voor een bakvrij-
willigster en daar heb ik op gereageerd. Sinds 9 juli 
van dat jaar werk ik elke donderdag als bakvrijwilliger 
in de bakkerij. Sinds kort ben ik ook op de dinsdag-
morgen in de bakkerij om samen met één van de mei-
den van de bakkerij een voorraad te bakken.
Het geeft veel voldoening om samen met de groep in 
de bakkerij te werken en een goed resultaat te heb-
ben aan het einde van de dag. Als vrijwilliger ben je 
van betekenis voor de deelnemers, ze betrekken je 
overal bij en vertellen je wat hen bezig houdt. 
Daarnaast werk ik eens in de maand een hele zater-
dag in de kringloopwinkel van Adullam als vrijwilliger 
en ik val regelmatig in. Ik vind het leuk om contact 
met klanten te hebben in de kringloopwinkel. Eens in 
de zes weken zeem ik nog de ramen op Streekheim 
en mijn man en ik zijn ook gastgezin voor één van de 
bewoners van Streekheim. 
Ik heb een warm hart voor Adullam en zet mij er dan 
ook graag voor in zolang het kan. Het is echt waarde-
vol om vrijwilliger te zijn, je wordt gewaardeerd door 
de deelnemers van de Adullam locatie in Staphorst, 
dat voel je gewoon. Ik ben niet iemand die stil kan 
zitten en op deze manier kan ik toch nuttig bezig zijn 
voor mijn gevoel.”   

Aan het woord

“Ik vind het belangrijk 
 er voor de ander te zijn”
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Afdeling HR Welkom bij Adullam

8  Rianne van Riesen  
als begeleider 

9  Jannes van den Brink  
als begeleider i.o. 

10  William van Essen als 
huishoudelijk medewerker 

11  Thirza Westerbroek  
als begeleider i.o. 

12  Lea van Klompenburg  
als begeleider 

13  Benjamin Ploeg  
als begeleider i.o. 

14  Rien van den Brand  
als begeleider i.o. 

Maasheim
15  Geert Arie Bijsterveld  

als begeleider i.o.
16  Henny Oomen als huis-

houdelijk medewerker 

Muiderheim
1  Jacolien Dominé  

als begeleider 
2  Mienke Pleijsier  

als begeleider i.o.

Kroonheim
3  Rieneke van de Kampvan 

den Hoorn als huishoudelijk 
medewerker 

4  Ricco van de Steeg  
als begeleider 

5  André Nieuwenhuis  
als begeleider i.o. 

6  Christine van den Hoek  
als begeleider 

7  Josephine van Vliet  
als zorgassistent i.o.

Beekheim
17  Trudy van WelieFloor  

als begeleider 
18  Myrna Bonestroo  

als begeleider 
19  Thera van Hoef 

de Koning  
als zorgassistent 

20  Lydia Notenboom
Commelin als begeleider 

Molenheim
21  Madeleine Heuvelman  

als begeleider 
22  Martin de Bruin  

als begeleider i.o. 

Polderheim
23  Alinde van der Male  

als begeleider 

Eliëzerhof
24  Elma Schuurkamp  

als begeleider i.o. 

Streekheim
25  Gerda Smienkvan der 

Lingen als huishoudelijk 
medewerker

KDC De Klimop
26  Heline Russchervan 

Veen  
als begeleider

27  Willine Kloosterman
van Dijk als begeleider 

ZO Ambulant Ede
28  Wilmine Blotenburg 

de Boer als zorgonder-
steuner onderwijs 

Regelmatig zijn wij nog op zoek 
naar nieuwe collega’s. Ben jij 
op zoek naar een baan in de 
zorg voor mensen met een 

beperking? Lees dan meer over 
ervaringen van medewerkers en 
houd de vacatures in de gaten 

op werkenbijadullam.nl

Ook werken 
bij Adullam?

Op deze pagina stellen 
wij graag nieuwe collega’s 
aan u voor die bij Adullam 
zijn komen werken of 
binnenkort gaan werken. 
We hopen dat alle nieuwe 
medewerkers veel plezier 
mogen hebben bij het 
uitvoeren van het werk 
en we wensen hen veel 
succes!

Nieuwe 
medewerkers

21

10 12119 14

19

27
23

20

28

7

8

2 51 63 4

13

2215

25
24

16 17 18

26
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Tekst: Ellie de Bruin - Veenvliet

25 mei 2023 
Lisanne van Vulpen (De Klimop) 
en Gert-Jan Wassink

2 juni 2023 
Arianne den Toom en Pieter Jan 
de Graaf (beide Maasheim)

6 juli 2023 
Marije van Gent (De Klimboom) 

en Freddy Dekker

2 juni 2023 
Dianne Bouwheer (De Klimop) 

en Herald de Kruif

9 juni 2023 
Willine van Dijk (De Klimop) 

en Wilbert Kloosterman

Wij zijn getrouwd! 12,5 jaar 
werkzaam 

bij Adullam

Dinie van de Pol – Stam gaat 
met pensioen, daarom neemt 
zij afscheid. Zij heeft altijd 
voor een schoon Polderheim 
gezorgd en de bewoners zul-
len ook de heerlijke maaltijden 
van Dinie missen! 

Pensioen

Trudy Stapper - van den Berg, 
begeleider Molenheim

Cora Bakker - van Herk, 
begeleider Maasheim

Marlies Looij - van der Linden, 
begeleider Polderheim

Eveline van de Waerdt (links), 
begeleider Veldheim

Hennie Ros - Vos, 
begeleider Streekheim
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Even buurten

Tijntje
Al 12,5 jaar woont Tijntje 
van der Steenhoven op 
Molenheim. Het is een 
gezellig jubileumfeest met 
medebewoners, bege-
leiders en familie. Tijntje 
geniet van de gezelligheid, 
haar cadeaus en het frietje uit 
de frietkar.

Groep De Korenmolen van Maasheim 
gaat al vroeg in de zomer naar Blijdorp.

Martie 
Op een mooie zomeravond is 

het feest op het terras van 
de Vorstenhof, want Martie 

van Appeldoorn woont al 
12,5 jaar op Kroonheim! 

Er is ook familie van 
Martie. Hij geniet van zijn 

cadeautjes en de gezellig-
heid met elkaar.

Vierdaagse 
Een aantal Dijkkade-bewoners van 
Maasheim lopen de avondvierdaagse. 
Ook Arentine en begeleider Colina 
zijn zo sportief!

Ardine
Omdat Ardine 12,5 jaar op 
Kroonheim woont, is het 
feest op de Paleishof. Het 
wordt gevierd met groeps-
genoten, begeleiders en 
haar moeder. Ardine geniet 
zichtbaar en vindt het leuk om 
cadeautjes te krijgen!

12,5 jaar bij Adullam

Uitje Elke week is Jos erg blij als zijn papa 
en mama op bezoek komen op de 
Prinsenhof (Kroonheim). Zij gaan 
dan kleuren of puzzels maken.

Enthousiaste Jos

In het juni-nummer zijn abusievelijk de foto’s van Trudy Stapper-
van den Berg, begeleider Molenheim en Tijntje van der Steenhoven, 
bewoner Molenheim met elkaar verwisseld. Onze excuses!
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Instelling Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Woonvoorziening  
Streekheim
Staphorst
T 088 238 57 00

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 088 238 56 50

Dependance 
Kinderboerderij Samenzóo 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance 
Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Kinderdagcentrum
De Klimop
Zwolle
T 088 238 56 55

Dependance 
Dagactiviteiten- 
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Instelling Kroonheim
Uddel
T 088 238 58 30

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel
T 088 238 58 30

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld
T 088 238 59 40

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede
T 088 238 59 00

Instelling Maasheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Dagactiviteitencentrum 
Maasheim 
Puttershoek 
T 088 238 60 50

Kinderdagcentrum 
De Boei
Puttershoek
T 088 238 61 00

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 10

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 00

Locatieoverzicht

Centraal Bureau
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl
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Op zoek 
naar iets 

unieks?

waardenvolle zorg

In de winkel het Kroontje op Kroonheim verkopen we 
allerlei mooie producten gemaakt door onze deelnemers. Er 
worden onder andere kaarsen, fotokaarten, tekstborden en 
slingers verkocht. Ben je op zoek naar iets persoonlijks? Ook 
dat kan! Op bestelling maken de deelnemers speenkoorden 
met naam, slingers met een persoonlijke tekst of vlaggen
prikkertjes met foto. We hopen je snel te zien!

Atelier en 
winkeltje ’t 

Kroontje

0882385805

Deeltijd
 — 

24 uur



www.adullamzorg.nl

Tenslotte

Binnen Stichting Zorg 
Adullam participeert een 
drietal kerkformaties: de Oud 
Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland, de Hersteld 
Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland buiten verband. 

Hoofdredactie:
A. Prins

Redactie(commissie):
Anne Rebel-Lodder (voorzitter), 
Rosanne Baan, Jan van 
Velthuizen, Renske van Laar, 
Manouk Blankespoor. 

Redactieadres:
Postbus 19, 3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26 
communicatie@adullamzorg.nl

Raad van Toezicht: 
drs. R. van Beijnum, Rhenen 
(voorzitter) dhr. K. Kasteleijn, 
Ouddorp, dhr. C.H. Achterberg 
RA, Woudenberg, dhr. M. van 
Woudenbergh, Krimpen aan 
den IJssel en dhr. A. Mourik, 
Gouderak.

Raad van Bestuur:
A. Prins AA, Woudenberg 

Steun Adullam!
Steun Adullam! Vanaf een 
jaarlijkse bijdrage van € 
20,- ontvangt u dit kleurrijke 
contactblad viermaal per jaar 
thuis. Om de kosten te drukken, 
geven we de voorkeur aan een 
doorlopende machtiging. U kunt 

deze afsluiten via www.steun.
adullamzorg.nl/steun. Heeft u 
geen machtiging dan ontvangt 
u in het voorjaar een mailing 
met de vraag om een gift. U 
kunt ook zelf uw gift overmaken 
naar: NL29 INGB 0004 5368 67 
t.n.v. Stichting Zorg Adullam, 
Barneveld. 

Aanmeldingen, 
adreswijzigingen etc.:
Steun Adullam
Antwoordnr. 1272, 3770 WB 
Barneveld of mail naar: 
steun@adullamzorg.nl. Bellen 
mag ook: T 088 238 55 26 

Verspreiding
Heeft u vragen over de 
verspreiding van het  
Adullam Contact? E-mail naar  
steun@adullamzorg.nl. 

CBB
De CBB, Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden, 
geeft ons blad in gesproken 
vorm uit. Aanmelden bij: 
CBB, Postbus 131 
3850 AC Ermelo 
T 0341 56 54 99. 

Contactpersoon Werkgroep 
Fondsenwerving:
Jan van Velthuizen
steun@adullamzorg.nl

Adverteren:
Th. (Theo) van Brenk, 
T 088 238 59 04 
(locatie Veldheim) of mail naar: 
tvanbrenk@adullamzorg.nl

Oplage: 12.000
ISSN: 2213-3224

Verschijning: 
vier keer per jaar

Vormgeving: 
Spankracht Ontwerpers
Lunteren

Drukwerk: 
De Groot Drukkerij bv 
Goudriaan

Contactblad van Stichting Zorg Adullam

Steun het werk van onze Stichting!  

Stichting Zorg Adullam, Barneveld 
NL29 INGB 0004 5368 67 

Incasso-vooraankondiging: Heeft u met ons een 
incassocontract afgesloten, dan zal het bedrag rond  
de eerste dag van de maand van uw rekening 
afgeschreven worden. 

Testamentaire beschikkingen kunnen gemaakt  
worden aan: Stichting Zorg Adullam, statutair  
gevestigd te Barneveld, RSIN: 806 832 320.

Deze stichting is 
geregistreerd als ANBI.

Adullam is HKZ-gecertificeerd

Colofon

Nieuw werkcentrum Eliëzerhof
Op 12 juli jl. is de oplevering geweest 
van het nieuwe werkcentrum De 
Eliëzerhof in Nunspeet. De aannemer 
heeft de sleutels overhandigd aan een 
afvaardiging van de deelnemers. De 
komende maanden worden de ruim-
ten ingericht en alles voorbereid om 
vanaf oktober dit jaar, goed en fijn te kunnen werken. De nieuwe 
Eliëzerhof is ruim en licht opgezet en biedt veel mogelijkheden 
voor deelnemers om zich te specialiseren in bakkerijwerk, hout-
werk, winkelbediening, het maken van producten voor de web-
shop of inpakwerk. Op deze wijze kan nog beter gezocht worden 
naar maatwerk, zodat het werk dat zij doen, aansluit bij ieders 
talenten en interesses. Op De Eliëzerhof zijn ruimschoots mogelijk-
heden voor de ontwikkeling van deelnemers en/of voor doorstro-
ming naar een reguliere werkplek in de maatschappij. 

Wisselingen in de raden

Raad van Toezicht
Per 1 juli hebben we vanwege statutair 
aftreden afscheid genomen van onze 
RvT-leden G.B. (Machiel) van Driel en 
J. (Jacob) Tippe en zijn er twee nieuwe 
leden benoemd M. (Marinus) van 
Woudenbergh uit Krimpen aan den 
IJssel en A. (Arie) Mourik uit Gouderak. 

Centrale Cliëntenraad
Dit jaar hebben we afscheid genomen 
van J. (Jantje) Visscher-Dunnink als 
lid van de CCR. Daarnaast zijn er twee 
nieuwe leden benoemd A. (Arend) 
Veijer uit Staphorst en C.A. (Cora) van 
de Poppe-Den Uijl uit ’t Harde. 

Raad van Advies
Ook binnen de Raad van Advies heb-
ben er wijzigingen plaatsgevonden. 
De Raad van Advies bestaat op dit 
moment uit de volgende leden:

Locatieupdate

•  ds. A. Vlietstra,  
Harskamp (voorzitter)

•  dhr. T. Cazant,  
Balkbrug

•  dhr. E. van Gaalen,  
Rhenen

•  drs. C. van Haaften,  
Odijk

•  mr. J.A. Mulder,  
Woudenberg

•  ds. K. van Olst,  
Doornspijk

•  dhr. D.C. van der  
Ploeg, Urk

•  dhr. W. Rozendaal,  
Barneveld

•  dhr. J. Vuik, Capelle  
aan den IJssel

•  dhr. L.A.  
Wijnmaalen, Urk

•  dhr. A.D. van der  
Wulp, 's Gravendeel 
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Rijk Arends

Het meisje zonder 
naam
Als het geweld tegen de Joden 
in Duitsland steeds meer 
toeneemt, wordt Lotte door 
haar ouders naar Engeland 
gestuurd. 
33132216
128 blz. | € 11,50

Ina van der Beek 

Mees en Tijn en het 
avontuur met de eend
Mees en Tijn bedenken een heel 
leuke grap. De grap lukt goed, 
maar dan gaat het mis… 
33132292
74 blz. | € 10,50

Gisette van Dalen

Het grote boek van 
Lars en Lieke
Een boek vol gezellige 
voorleesverhalen voor kinderen 
vanaf 4 jaar.
33132421
280 blz. | € 13,90

Peter Dirksen

Gered!
Echt gebeurde verhalen waarin 
de zorg van de Heere doorklinkt. 
Ook is te lezen hoe God werkt in 
harten van zondige mensen. 
33132551
ca. 112 blz. | € 11,50

Simone Foekens

Iza en de paarden in 
de storm
Iza en Noor zoeken Niek, die 
is weggelopen in de storm. 
Maar dan komen ze nog een 
probleem op het spoor. 
33132308
69 blz. | € 9,90

B. Hooghwerff

Een bijzondere school
In tien verhalen wil de auteur 
jonge kinderen vertellen over 
Gods werk in het bijzonder 
onderwijs. 
33132605
72 blz. | € 13,50
verschijnt binnenkort

Roland Kalkman

Bedreigd door 
wespen
Er duiken reuzenwespen op in 
de tuin van Seth. Seth en Else 
ondernemen actie. Maar gaan 
ze daarin niet te ver? 
33132346
134 blz. | € 11,90

M.H. Karels-Meeuse

Vrienden op de vlucht
Een mooi verhaal over Victor die 
naar Nederland vlucht voor de 
oorlog in Oekraïne, samen met 
zijn moeder en zijn hond. 
33132575
87 blz. | € 11,50

J. Kranendonk-Gijssen

Wulferts grootste 
wens
Wulfert Floor heeft één grote 
wens: zijn leven stellen in dienst 
van de Heere. En de Heere heeft 
zijn wens vervuld! 
33119187
103 blz. | € 10,50

Hans Mijnders

Dwang
Waarom kan Fieke steeds 
minder van andermans spullen 
afblijven? Ze doet er alles aan 
om dat verborgen te houden. 
33132209
144 blz. | € 12,50

Gea Veldkamp

Annefloor
Annefloor moet mee op 
familiebezoek naar Zweden. Ze 
baalt, want dan is ze veel te ver 
bij haar vrienden vandaan. 
33132414
173 blz. | € 14,90

Herman Wilbrink

Vonkenregen
Het vreugdevuur loopt uit 
de hand en er trekt een 
vonkenregen over Apeldoorn. 
Kan de brandweer alles 
blussen? 
33132445
124 blz. | € 11,90

Joke van Winkel

Het geheim bij mij 
thuis
Rhodé heeft ouders met een 
verstandelijke beperking. Zij 
probeert alles onder controle te 
houden, maar lukt dat wel? 
33132407
142 blz. | € 14,90

Thea Zoeteman

Mirella’s keus
Als Mirella op vakantie is met 
haar vrienden, gebeurt er iets 
onverwachts, en staat ze voor 
een verrassende keus. 
33132391
268 blz. | € 18,50

Laura Zwoferink

Mart is anders
Een leuk voorleesboek over 
een jongen met het syndroom 
van Down in een gewone 
kleuterklas. 
33132353
61 blz. | € 9,90

Nieuw verschenen jeugdboeken
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Lees ook:
Mees en Tijn op de vlucht

Mees en Tijn en de campingdief
Mees en Tijn en de geheime boomhut

Mees en Tijn bij de brandweer
Mees en Tijn op jacht in het ziekenhuis

Mees en Tijn en het avontuur met de 
roeiboot

Mees en Tijn – een spannende nacht
Mees en Tijn en het geheim van het 

kasteel
Mees en Tijn en de schaatswedstrijd

Mees en Tijn redden de dieren

In het halfdonker voelt Mees voorzichtig om zich heen.
‘Hebbes!’ fluistert hij opgewonden. ‘Hier, Tijn, de eend.’

‘Sst...’ sist Tijn. Maar Mees ziet dat hij zijn duim opsteekt.
‘En nu weg!’ fluistert Mees. Hij kruipt iets naar voren, naar de deur.

Maar dan duikt hij weer terug. Hij ziet dat de man vlak voor de 
deur van de bus staat.

‘Pas op, wacht!’

 Mees, Tijn en Seth bedenken een heel goede grap. Daarvoor gebruiken ze de 
lokeend van de vader van Seth. Dat is een nepeend, maar hij lijkt net echt. 
De grap lukt goed, maar dan gaat het mis. Een boze meneer pakt de eend 

en neemt hem mee. Maar de eend moet terug naar de vader van Seth! Wat 
moeten de jongens doen? Als Mees en Tijn proberen de eend terug te krijgen, 

komen ze in grote problemen…
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Even blijft het stil. Dan sluipt Lars naar Liekes kamer.
‘Lieke?’

‘Jahaa?’ zegt Lieke zacht.
‘Heb jij ook zin in morgen?’

‘Echt wel,’ zegt Lieke. ‘Ik kan er niet van slapen.’

Lars en Lieke beleven samen veel avonturen. 
Op school, op vakantie en bij opa en oma. 

Een boek vol gezellige voorleesverhalen voor 
kinderen vanaf 4 jaar, met sprekende illustraties 

van Ingrid ter Koele. 
Om zelf te lezen vanaf 7 jaar.

Het      grote 
boek van

Lars en Lieke
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Echt gebeurde verhalen 
voor kinderen
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Nam rem rempore exerumquidi utemposto 

modios ditatquia qui con earci berate 

pra cori ab is erorio et quatur, inciend 

ipictibus rem sintiostius as aciis 

dolorem fugias magniendis magnimendit 

atin nonsequi non ex exceri reperum est 

iuntium enimil molorro tem re omniatem 

faccatem voluptatendi volecte ium quis 

nonsed moluptaspid que cus am incillant 

volutae pedipsandit quatate modipsa 

voluptatur?

Het pad slingert naar de strandopgang. 

Bovenaan houden ze Muis en Jolly in. Die laten hun hoofden 

hangen, maar Iza en Noor kijken met grote ogen.

De zee golft zo woest als ze nog nooit hebben gezien.

Het is vakantie, maar… iedereen heeft griep. Daarom helpen Iza, 

Job en Noor mee in de manege en op het vakantiepark. 

Stallen uitmesten, huisjes schoonmaken en helpen met ponyrijden.

Iza en Noor maken een buitenrit in de storm. Niek, een jongetje van het 

vakantiepark, wil graag mee, maar dat mag niet. Boos loopt hij weg.

Al snel merken de meisjes dat het gevaarlijk is in de storm. 

Ze gaan vlug terug. Maar waar is Niek gebleven?

Iza en Noor helpen met het zoeken naar Niek. 

Maar dan komen ze een nog veel groter probleem op het spoor...

Lees ook:

Iza krijgt een pony

Iza en de gewonde pony

Iza helpt op de manege

Iza, onrust op de manege

Iza redt een veulen

Iza en het ruiterbewijs

Iza en de verdwenen pony

Iza en De Zandruiters
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Victor woont in Oekraïne. Zijn vader is 
soldaat en moet vechten aan het front. 

Daarom is Victor vaak alleen. Maar voor zijn 
verjaardag krijgt hij een super mooi cadeau: 

een hond! Hij noemt hem Vriend.
Omdat de oorlog steeds dichterbij komt, 

moet Victor vluchten. Helemaal naar 
Nederland. Samen met zijn moeder, andere 
bekenden én zijn klasgenootje Vera. Maar 

mag hij Vriend ook meenemen?

In het verre Nederland krijgen Victor en Vera 
nieuwe, Hollandse vrienden. Bijvoorbeeld 
Thera. Zij heeft ooit haar trui weggegeven 

aan een actie voor Oekraïne. Wat is ze 
verbaasd als ze ziet welke trui Vera nu 
draagt! Dat was haar warm geheim...
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Wulfert Floor groeit als klein 
jongetje op in Driebergen. Al heel 
jong heeft hij één grote wens, 
namelijk om zijn leven in dienst 
van de Heere te mogen stellen. 
Bij zijn afscheid van de lagere 
school schrijft hij: ‘Leer mij, o 
God van zaligheden, mijn leven 

in Uw dienst besteden.’
Wulfert heeft later 
samen met zijn vrouw 
en kinderen een 

veelbewogen leven 
gehad, maar de 
Heere heeft zijn wens 

vervuld!

Voor de leeftijd vanaf ± 11 jaar.

J. KRANENDONK-GIJSSEN
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Hans 
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Wat als een 
stem in je 
hoofd je 

dwingt om 
te stelen?

‘Ik ga…’ Fieke kijkt nog even rond om er zeker van te zijn dat verder 
niemand het kan horen. ‘Ik ga vanmiddag solliciteren.’
‘Echt? Wat leuk! Waar?’
‘Bij hotel-restaurant De Ontspanning.’ Het is een mondvol, maar 
tevreden ziet Fieke dat haar vriendin onder de indruk is.
‘Hoe kom je daar nou bij?’
‘Gewoon.’ Fieke doet haar best om onverschillig te klinken. ‘Er stond 
een advertentie in de krant.’ 

Voor Fieke is het heel duidelijk: ze hoeft voorlopig geen 
vriendje. Als Bernard laat merken dat hij haar leuk vindt, gaat 
Fieke er dan ook niet op in. Ze heeft het veel te druk met an-
dere dingen. Hockeyen, shoppen en werken bij hotel-restau-
rant De Ontspanning bijvoorbeeld. Kamers schoonmaken en 
bestellingen serveren is best leuk, maar grapjes uithalen met 
collega’s nog veel leuker. Lukt het Fieke om Leon vaker voor de 
gek te houden dan hij haar?  

Intussen houdt Fieke zich met een ander probleem bezig. 
Waarom kan ze steeds minder van andermans spullen a� lij-
ven? Fieke doet er alles aan om dat verborgen te houden. Hoe 
kan het ooit opgelost worden? Dan blijkt ze meer aan Bernard 
te hebben dan ze had gedacht.

Sander loopt voorop en slaat de hoek om. Als aan de grond 
genageld blijft hij staan. Aan het einde van de gang grijpen grote 

vuurtongen om zich heen.

Tussen verschillende inzetten door moet brandweer Apeldoorn 
de bouw van een vreugdevuur controleren. Sander vermoedt 
dat er iets niet in orde is. Dat gevoel blijkt te kloppen als een 

vonkenregen richting een woonwijk trekt en het ineens overal 
lijkt te branden.

Brandweer Apeldoorn: 
‘Tussen de meldingen door was het weer leuk om over 

onze belevenissen te lezen.’

Lees ook:
Vuurzee, Alarm!, Vuurvechter, Brandhaard, 

Rookgordijn en Vlammenspel
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Annefloor baalt vreselijk. Haar ouders willen in de kerstvakantie 
op familiebezoek in Zweden, maar daar zit Annefloor echt niet 
op te wachten. Dan is ze veel te ver bij haar vrienden vandaan 

én zit ze opgescheept met haar nichtje Astrid. Maar haar ouders 
zijn onverbiddelijk: het hele gezin moet mee.

Intussen zamelt Annefloor zoveel mogelijk geld in voor het 
schoolproject, samen met Ellen, Max en Christiaan. Al snel 
komt Annefloor erachter dat Max eigenlijk een heel leuke 

jongen is. Maar Ellen is ook al verliefd op hem…

Tijdens haar vakantie probeert Annefloor op de hoogte te 
blijven van de gebeurtenissen in Nederland. Gaat Max nu met 
Ellen leuke dingen doen? En waarom stuurt Ellen geen appjes 

meer? Als de wifiverbinding dagenlang wegvalt, kan Annefloor 
niets anders doen dan tijd doorbrengen met haar familie. 

Dan ontdekt ze dat dingen soms heel anders zijn dan je denkt.

Annefloor
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JOKE VAN WINKEL

 Het 
geheim bij 

    mij thuis

Rhodé heeft lieve, betrokken ouders die altijd voor 
anderen klaar staan. Door hun verstandelijke beperking 
kunnen ze echter niet goed voor hun eigen gezin zorgen. 

Daarom neemt Rhodé steeds meer de zorg voor haar 
zusjes en ouders op zich. Dat haar thuissituatie anders 
is dan bij anderen, weet ze heel goed. Ze houdt veel van 
haar ouders en tegelijkertijd schaamt ze zich voor hen.

Gelukkig heeft Rhodé fijne vriendinnen. Met haar 
vriendin Madelief doet ze veel leuke dingen. Tijdens het 
schoolkamp geniet ze van het kanoën, de puzzeltocht 
en andere activiteiten. Bovendien leert ze hier Romy 

kennen, met wie ze een waardevolle vriendschap sluit.
Maar als Rhodé thuis een stapel ongeopende 

enveloppen vindt, en haar zusje ander gedrag gaat 
vertonen, wordt alles haar te veel.

Wat moet ze nu doen?
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Mirella volgt de opleiding tot onderwijsassistent op het 
Hoornbeeck College. Als ze op een dag naar huis fietst, 
vallen haar boeken ineens uit haar tas. Jeroen, een jongen 
die langsfietst, helpt haar de boeken weer in haar tas te doen. 
Mirella kan zijn mooie blauwe ogen niet meer vergeten. 
Elke dag kijkt ze of hij weer langsfietst, maar hij lijkt van 
de aardbodem verdwenen te zijn. Hoe kan ze hem weer 
terugvinden?

Het is altijd een gezellige boel rond De Kletskeet en bij 
Mirella thuis. Ze geniet van de vriendengroep waar ze 
regelmatig mee afspreekt. Als ze een teleurstelling moet 
verwerken, zijn haar vriendinnen er voor haar.
In de zomervakantie gaat Mirella met Thirza en Jolien 
werken op het vakantiepark van Thirza’s oom en tante. Op 
‘Der Rosenhof ’ heeft ze het erg naar haar zin. Dan komen 
de vrienden van Thirza en Jolien ook op het vakantiepark. 
Mirella voelt zich opeens een beetje alleen.
Bovendien is er iemand die ze niet kan vergeten. Dan gebeurt 
er iets onverwachts, en staat ze voor een verassende keus...

Lees ook:
Thirza’s tweestrijd
Joliens opdracht
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Na het bijbelverhaal is het even stil.
Dan vertelt de juf over Mart.
‘Er komt een nieuwe jongen in onze klas,’ zegt 
ze. ‘Hij heet Mart.
Vanmiddag komt zijn mama hem brengen.
Mart is anders dan wij.’

Eindelijk is de zomervakantie voorbij! De 
kinderen van groep 2 hebben veel zin om weer 
naar school te gaan. Er komt een nieuwe jongen 
bij hen in de klas. Hij heet Mart. 
Mart kan minder goed praten en hij ziet er anders 
uit. Hij is erg lief en soms ondeugend. Naar de 
bijbelverhalen van de juf luistert hij graag. Ook 
speelt hij gezellig met de andere kinderen op het 
schoolplein. 
Mart is anders is een leuk 
voorleesboek voor kleuters. Op 
een toegankelijke manier wordt 
er verteld over de belevenissen 
van een jongen met het 
syndroom van Down in een 
gewone kleuterklas.
Naast elk verhaaltje staat een vrolijke 
illustratie van Melanie Broekhoven.
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