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Afhankelijkheid

Nog meer 
werkplezier 

op vernieuwd 
Veldheim

Andries Gortel, 
Margriet van 
Ravenhorst en 
Rick van de Pol

Op de voorkant: 
Arendje Fuite en Marith Steenstra (rechts) 
met het gebaar bidden.

Adullam is een waarden
gedreven organisatie. Onze 
waarden geven richting aan 
wie we willen zijn naar onze 
cliënten en de manier waarop 
we met elkaar omgaan. Met 
de Bijbel als uitgangspunt 
bezielen ze ons in ons werk. 
Eind vorig jaar is de Adullam 
waardencirkel herijkt. In de 
vernieuwde waardencirkel staat 
de waarde ‘afhankelijkheid’ 
nu ook vermeld. Reden voor 
ons om dit blad te wijden aan 
‘Afhankelijkheid’. We doen ons 
werk in afhankelijkheid van de 
HEERE. Mag dat ons dagelijks 
gebed zijn. 

A. Prins
Raad van 
Bestuur

“Deze cliënten 
weten wat het 
is om volledig 
afhankelijk te 
zijn”
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Vrijwilligerswerk: een verrijking 
voor jezelf én de cliënt!

als vrijwilliger
en zet jouw talenten 
in voor onze cliënten!

Waardenvolle zorg
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OverdenkingDs. A.J. Britstra, Nieuw Lekkerland 

Wij mensen zijn maar heel klein. We zijn ook allemaal 
volledig hulpbehoevend; veel meer dan we beseffen. 
Onze kracht is niets. Onze wijsheid is niets. We geven 
het niet onszelf en we beschikken er niet zelfstan-
dig, eigenmachtig over. Niemand bepaalt zijn eigen 
gezondheid. Niemand beschikt over lichaamskracht. 
Niemand heeft het leven in eigen hand. Alles wordt 
gegeven, ja verleend uit enkel soevereine goedheid. 
Door de grote Schepper, Onderhouder en Regeerder 
van alle dingen. Hebben we er heldere indrukken van 
gekregen hóe afhankelijk wij nietige mensen van Hem 
zijn? De dichter van Psalm 121 had er geheiligde ken-
nis van. Hij wist het door de openbarende en toepas-
sende getuigenis van Gods Geest in zijn hart. Hij leerde 
God kennen in Zijn majesteit en grootheid. Het is een 
wonder als een mens, die enkel nietig en zondig is, 
leert Wie de Almachtige is.

Wat is het een groot verschil om je afhankelijkheid te bele
ven of vooral te leven in de drang naar zelfstandigheid. 
Onze afhankelijkheid is een helder gegeven, maar erken
nen we die werkelijkheid? Wie wil er nu afhankelijk zijn? 
We willen de touwtjes zelf in handen hebben. Om je heen 
zie je dat een mens vooral bezig is om zo min mogelijk op 
anderen te zijn aangewezen. Wetenschap en techniek zijn 
de goden waar het van verwacht wordt. Hulp geven gaat 
wel, hulp vragen is wat anders. We willen op eigen benen 
staan. We willen zelf onze weg bepalen. Als we te hulp
behoevend worden, willen we zelfs beschikken over ons 
sterven. We kijken dan ook liever om ons heen om te zien 
waarmee we onszelf voort kunnen helpen, dan dat we 
hulpbehoevend en smekend omhoog zien tot God in de 
hemel. Je ziet het in het groot en in het klein. Je ziet het bij 
groot en klein. In ons is de drang naar zelfstandigheid ten 
opzichte van mensen, wat op zich nog niet verkeerd hoeft 
te zijn. Maar, ook en vooral ten opzichte van God, wat 
enkel dwaasheid, zonde en opstand is.

De pelgrim belijdt in deze psalm zijn hulp te verwachten 
van de HEERE alleen. Hij is op weg naar de stad Gods. Naar 
de tempel, de woonplaats van de Allerhoogste. Hij ziet 
vele gevaren en kent zijn zwakheden en dwaasheden. Hij 
beseft zijn beperktheid en kleinheid. Hij ziet hoe zeer hij 
bewaard moet worden. Hij heeft leiding en zorg nodig. 
Hij weet zich in de Hand van de HEERE en mag zich door 
genade overgeven in de bewaring van en verzorging door 
de HEERE. Welzalig wie deze afhankelijkheid mag ver
staan en beoefenen. Hij roept de hulp van de HEERE als 
de Almachtige Schepper in. Dat is een wonder. De dichter 
heeft geleerd in de weg der bekering dat hij een over
treder en verbondsbreker is. Hij heeft geleerd te buigen 
voor God in zijn schuld. Christus is aan zijn verbroken hart 
geopenbaard. Immers, dat wordt beleefd door hen die 
God als HEERE, een genadig God in Christus, leren kennen. 
Weten wij, door ontdekkende en eerlijk makende genade, 
dat we geheel op Christus zijn aangewezen om aanneming 
en ontferming te vinden bij God? Hebt u er door verlich
ting zicht op gekregen: ‘Ik heb bij enen Held, voor Isrel 
hulp beschoren’? Voor de verzoening met God volstrekt 
afhankelijk te zijn van een geschonken Jezus. Evenzo voor 
een godzalige wandel naar Zijn geboden. En om een hel
per te zijn voor de naaste.

De dichter mag door het geloof de zoete rust beleven van 
het afhankelijk zijn van de HEERE. Dat is de vrucht van de 
toevertrouwende daad van het geloof. In het verbond 
met Hem zal Hij hem, om het bloed van Christus, heel de 
weg Zijn hulp laten ondervinden. Hoe zalig is het om uit 
genade te leren zo volkomen afhankelijk te zijn van Hem 
Die de zeer overvloedige Fontein van alle goed is! ‘Zij gaan 
van kracht tot kracht steeds voort; elk hunner zal in ’t zalig 
oord van Sion, haast voor God verschijnen’. Weten we ons 
afhankelijk van Gods hulp voor tijd en eeuwigheid, naar 
lichaam en ziel?

“Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft”
Psalm 121:2 

Afhankelijk
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In memoriam

Peter Regterschot
Op dinsdag 14 maart nam de Heere Peter Regterschot 
uit dit leven weg in de leeftijd van 38 jaar.

Peter woonde vanaf 2015 op Muiderheim in 
Genemuiden, waar hij ook de activiteitengroep bezocht. 
We herinneren ons Peter als een lieve, opgewekte, ingetogen, 
vriendelijke en sfeergevoelige man. Zijn leven met veel 
beperkingen gaf veel zorg en moeite, maar hij kon genieten
 van alle kleine dingen om hem heen.

Peter ging graag naar de kerk. Hij toonde eerbied als er 
uit de Bijbel gelezen werd of vreugde als er gezongen werd. 
Psalm 84:2 was zijn lievelingspsalm:  

Zelfs vindt de mus een huis, o Heer’,
De zwaluw legt haar jongskens neer
in ’t kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte Heer’ der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaag U prijst en eerbied toont.

Peter is voor ons onverwachts overleden. Zeer 
liefdevol heeft de familie Peter bijgestaan, tot het 
einde toe hebben ze hem omringd. 

Ds. D.W. Tuinier sprak tijdens de rouwdienst uit Psalm 84:4 
‘Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor 
zich, waar zij haar jongskens legt, bij Uw altaren, HEERE der 
heirscharen, mijn Koning en mijn God.’  De Heere heeft de 
dichter van deze psalm lief en daarom verlangt hij naar de 
Heere. Het is een wonder als de Heere naar ons omziet. 
Is er in u een verlangen naar Hem?

En mus is een onbelangrijke vogel voor de mensen, maar 
niet voor God. De mus mocht altijd in het huis van de Heere 
wonen en de dichter was er jaloers op. Wij mogen nog horen 
dat God naar ons omziet om bij Hem te wonen. Heden als 
gij Zijn stem hoort, verhardt u niet, maar laat u leiden! 
De Heere neemt het op voor Zijn volk. Soli Deo Gloria.

We zullen Peter missen. De Heere sterke zijn familie, 
medebewoners, mededeelnemers en collega’s van Muiderheim, 
in dit smartelijk verlies en heilige deze roepstem aan ons aller hart.

Annie van Werven, locatiemanager

In memoriam

Kees Hogendoorn
Op donderdag 16 maart 2023 nam de Heere Kees Hogendoorn 
uit dit leven weg in de leeftijd van 51 jaar.

Kees is in 2000 gestart met werken bij Adullam op de locatie 
Waardheim (huidige Maasheim). Een aantal jaar later maakte hij 
de overstap naar Wilgenheim in Alblasserdam. Dit kwam de reis 
vanuit Schoonhoven ten goede. Vanaf 2008 tot en met 2022 
logeerde hij op de Mantelienge en op Maasheim.

Kees had een zorgvol leven. Zowel lichamelijk als psychisch 
had hij met veel dingen te worstelen. Als jongeman heeft 
Kees binnen het bedrijfsleven gefunctioneerd. Daarnaast 
kon hij autorijden en bezocht hij diverse verenigingen. Door 
omstandigheden kon hij dit niet volhouden. Deze stappen terug 
zorgden voor een blijvend rouwproces voor hem. Vanwege 
hartproblemen moest hij meerdere keren een complexe 
operatie aan zijn hart ondergaan. Dit waren zorgvolle tijden 
waarin hij maanden niet naar het dagactiviteitencentrum kon.

Wij herinneren Kees als een opgewekte en opgeruimde man. Hij 
haalde voldoening uit het doen van productiewerk. Dit wisselde 
hij af met een rondje wandelen of het schrijven van psalmen 
en Bijbelteksten in een schriftje. Kees was attent, zat vol grapjes 
maar nam de zaken rondom de eeuwigheid zeer serieus. Kees 
werd regelmatig bemoedigd door het zien van de regenboog. 
Hij sprak hier dan over met de groep. Tijdens de rouwdienst 
werd Psalm 4:4 gezongen waar Kees veel waarde aan hechtte:

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven,
Dan and'ren smaken in een tijd,
Als zij, door aards geluk verheven,
Bij koorn en most wellustig leven,
ln hunnen overvloed verblijd.
Ik zal gerust in vrede slapen,
En liggen ongestoord ter neer;
Want Gij alleen, mijn schild en wapen,
Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen,
Zult mij doen zeker wonen, HEER'.
 
Mogen deze woorden voor ons allen een aansporing zijn die 
vrede en vreugde te zoeken, die alleen in Christus Jezus te 
vinden is. De Heere sterke zijn familie, evenals de deelnemers en 
collega’s van Wilgenheim, in dit smartelijk verlies en heilige deze 
roepstem aan ons aller hart.
 
Krijn Kleppe, locatiemanager
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Afhankelijk: wat onderscheidt 
ons in de zorg die wij bieden?

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam Actueel

Het woord afhankelijk doet me denken aan de man die 38 
jaar krank lag in Bethesda. Bethesda, dat betekent: huis van 
barmhartigheid. In dat huis van barmhartigheid moest hij 
zeggen: ‘Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in 
het badwater!’ Afhankelijk was hij van anderen, maar die 
hielpen hem niet om in het badwater te komen. Afhankelijk 
terwijl de Enige Die hem echt kon helpen in al zijn noden 
naast hem stond. Maar voor Hem waren zijn ogen gesloten. 

De kranke tekent ons als men
sen wie we geworden zijn in 
onze val in Adam, als mensen 

die onszelf niet kunnen helpen. Ook 
als het over het meest wezenlijke van 
het leven gaat: hoe word ik met God 
verzoend? Mensen die zichzelf in het 
badwater van genezing willen werken, 
zoals die wetgeleerde het zei: ‘Meester 
wat doende zal ik het eeuwige leven 
beërven?’ Wat moet ik doen en wat 
moet ik laten, maar hij had Christus 
niet nodig! Is het niet zo met ieder 
mens van nature? De Heere Jezus 
stelt hem een vraag: ‘Wat is in de wet 
geschreven? Hoe leest gij?’ Wat is jouw 
kompas? 

De Heere Jezus wijst naar het Woord. 
Hij die de Waarheid en de Onderwijzer 
is, wijst altijd naar de Schrift. Het 
vraagt van ons om Gods Woord te 
onderzoeken en te bidden of Zijn 
Geest ons hart wil verlichten om het 
te verstaan. God lief te hebben boven 
alles en onze naaste als onszelf. Dat 
we daarbij de bede van Augustinus 
in ons hart zouden mogen hebben: 
‘Beveel wat Gij wilt, maar geef wat Gij 
beveelt’. 

We hebben veel vragen in het leven. 
Waarom heb ik deze moeite, deze 

ziekte of beperking? Hoe kom ik 
maandelijks rond terwijl alles duur
der wordt? Moeite in de verhouding 
met andere mensen, hoe ga je ermee 
om? Of andere vragen in het hart van 
mensen: Hoe kom ik in eer en aanzien, 
hoe vergaar ik zoveel mogelijk kennis 
of rijkdom?
Maar zou niet de meest prangende 
vraag voor ons en voor hen die een 
plaats hebben binnen Adullam, 
moeten zijn: hoe zal ik rechtvaardig 
verschijnen voor God? Dat die vraag 
binnen het werk van Adullam zou 
mogen wegen. We kunnen elkaar 
daarin niet helpen, dat kan de Heere 
alleen, maar we mogen elkaar er wel 
op wijzen, Gods Woord laten spre
ken en bidden of de Heere het wil 
zegenen.

Binnen Adullam werken we vanuit 
waarden die zijn verwoord in onze 
waardencirkel. In de vernieuwde 
waardencirkel hebben we de waarde 
afhankelijkheid toegevoegd. Een 
waarde die we hebben toegevoegd 
omdat we juist hiermee tot uitdruk
king willen brengen wie we willen zijn 
en wat ons onderscheidt in de zorg 
die we willen bieden. Met afhanke
lijkheid spreken we uit dat ons leven 
in eeuwigheidsperspectief staat en 

dat we geborgen in Christus moeten 
zijn. We hebben bekering nodig: een 
nieuw hart. Daarnaast zeggen we dat 
we in alles afhankelijk zijn van God. 
Afhankelijkheid is ook het thema van 
dit Adullam Contact.

Afhankelijkheid is nodig bij het wer
ken binnen Adullam, mooi is het om 
te merken binnen de organisatie dat 
dit leeft. In het onlangs gehouden 
medewerkerstevredenheidsonder
zoek werden medewerkers bevraagd 
op de waarden. Er was ook de vraag 
hoe medewerkers de waarde afhan
kelijkheid ervaren op de werkvloer. 
Opvallend was dat juist bij deze 
waarde, medewerkers het meest een 
toelichting gaven zoals: ‘wij hebben 
de hulp en kracht van God nodig’ en 
‘elke dag is gebed nodig, zelf kan ik 
het niet.’ Het werk binnen Adullam 
vraagt gebed:

Opent uwen mond,
Eist van Mij vrijmoedig,
Op Mijn trouw verbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij ’t smeekt,
Mild en overvloedig.
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Meer informatie?     www.svvhed.org 

NL35 ABNA 0548 9879 20

Word vriend en
steun de Stichting!

Help!  
Het gaat niet goed in 
het land van Luther



ToeZicht

(On)afhankelijk toezicht

Mr. G.B. van Driel RB, lid Raad van Toezicht

De overheid vraagt van toezichthouders om vanuit 
hun eigen rol te kijken naar wat er gebeurt binnen 
de organisatie en dat vervolgens (positief)kritisch te 

bevragen. Laat helder zijn: met die vraag is natuurlijk niets 
mis! Onafhankelijk toezicht houden kan de organisatie hel
pen. Met elkaar zorgen we dat de goede dingen gebeuren 
richting onze bewoners en deelnemers.

Hoe je het ook wendt of keert, bij dat toezicht houden 
speelt afhankelijkheid toch wel weer een grote rol. Op een 
goede manier kunnen toezicht houden, is van veel dingen 
afhankelijk: toezichthouders die bereid zijn deze plaats in 
te nemen, de informatievoorziening vanuit de organisa
tie om ergens over te kunnen vergaderen en goedkeuring 
te kunnen geven, de voorbereiding en ontvangst bij het 
bezoeken van de locaties enz. Er zijn veel mensen direct of 
indirect betrokken bij het toezicht houden en daarvan is de 
Raad van Toezicht afhankelijk.  

Het hiermee af te sluiten zou geen recht doen 
aan de betekenis die na veel denkwerk bin
nen Adullam aan deze waarde is gegeven. 
Afhankelijkheid als waarde houdt meer in 
dan rollen en verantwoordelijkheden in 
het toezicht houden en het gestroomlijnd 
regelen van zaken. Voor mij komt dit altijd 
duidelijk naar voren bij het bezoeken van de 
locaties, één van de taken van de Raad 
van Toezicht. Na het bezoeken van 
een locatie heb ik altijd genoeg 
stof tot nadenken. Alle gesprek
ken, momenten met begelei
ders en bewoners, processen 
die plaatsvinden herbeleef je. 
Wat duidelijk waarneembaar is, 

is de afhankelijkheid van de bewoners en deelnemers van 
de begeleiders, maar ook de manier waarop die afhanke
lijkheid wordt beantwoord. ‘Samen 100’ in optima forma. 
Oprecht gemeend: indrukwekkend! Dit noem ik voor dit 
moment maar even de horizontale afhankelijkheid!

Wat echter ook duidelijk hoor en waarneembaar is, is de 
‘verticale afhankelijkheid’! De begeleiders zijn vanuit het 
hart met de bewoners en deelnemers bezig met de ver
houding tussen God en mens. Onze afhankelijkheid van 
de Heere, Die ons dagelijks voorziet van alles wat we nodig 
hebben en ons ook nog Zijn Woord geeft en ons vraagt 
dat wij ons bekeren tot Hem. Zoveel goedheid van Boven 
en onze dagelijkse strijd ‘onafhankelijk’ van Hem te willen 
blijven, omdat wij onszelf wel denken te kunnen redden en 
eigen wegen gekozen hebben. Het komt niet weer goed 
door onze invulling van de horizontale afhankelijkheid, maar 
alleen door het bloed van Jezus Christus Gods Zoon, dat 

wast en reinigt van alle zonden. Daar wordt met onze 
bewoners en deelnemers over gesproken, in alle 

eenvoud, maar dat staat de Heere niet in de weg.

Mag ik ter afsluiting en tegelijk in verband met 
mijn (statutaire) afscheid van Adullam als lid 
van de Raad van Toezicht u allen de wassing 
en reiniging van dat bloed toewensen om 

juist ook in dat opzicht in afhankelijkheid 
van Hem onze weg te vervolgen? Dat 

was en is gelukkig niet afhanke
lijk (geweest) van mijn bijdrage, 

maar ik schrijf u wel eerlijk: ik ga 
de bewoners, deelnemers en 
werknemers allen missen. Wat 
meer uit het oog, maar zeker 
niet uit het hart! 

‘Afhankelijkheid’, het centrale thema van dit Adullam Contact, en toezicht 
houden: dat lijkt geen goede combinatie. Het zijn twee termen die in 
eerste instantie helemaal niet bij elkaar lijken te passen. Nadenkend over 
de betekenis die organisatie-breed aan de waarde ‘afhankelijkheid’ wordt 
gegeven, kwam ik al snel terecht bij de tegenhanger: onafhankelijkheid. 

Adullam Contact   |   7



Tekst: Anne Rebel. Beeld: Comité Rijssen

Comité Rijssen, ijverig en   toegewijd

Ruim 10.000 euro netto was de 
opbrengst van de recente voorjaars
verkoping die comité Rijssen organi
seerde. “We hebben nog nooit zo’n 
hoog bedrag gehad,” vertelt Chantal 
trots. “De mensen waren duidelijk blij, 
dat ze na corona weer naar een verko
ping konden gaan. Het was ook voor 
het eerst weer in de Jacobus Fruytier. 

De sfeer was goed, er waren 
leuke producten, het was lek
ker weer, het was gezellig, 
drukker dan verwacht en de 
mensen waren vrijgevig. Ik kijk 
er goed op terug. Dat we dat 
zo met elkaar konden doen, 
dat is toch mooi,” zegt ze.

Erin komen
Toen Chantal in 2019 gevraagd werd 
om secretaresse te worden van het 
comité, zei ze direct ‘ja’. "Als vrijwilliger 
had ik al bij veel verkopingen gehol
pen, omdat mijn schoonmoeder ook 
in het comité zat. Je merkt dat families 
erg betrokken zijn bij de verkoping. 
Zo is het ook aan ons de schone taak 
om onze kinderen weer enthousiast 
te maken. Daarnaast kom ik zelf niet 
uit Rijssen en door het comité en de 
verkopingen, leer ik steeds meer men
sen kennen. Dat is erg leuk,” vertelt 
Chantal.

Leuk bij Adullam
Chantal: “Ook vind ik het mooi om 
iets voor mensen met een beperking 
te doen. Adullam kende ik zijdelings 
al via het comité. Ik vind dat ieder
een waar mogelijk een deel van zijn/
haar tijd zou mogen vrijmaken voor 
vrijwilligerswerk. Het is supermooi en 
dankbaar om te doen. Bij dit vrijwil
ligerswerk kun je er indirect aan bij
dragen dat cliënten met het Woord in 
aanraking komen. Ook gebeurt het 
geregeld dat je tijdens het vrijwilli
gerswerk zelf goede gesprekken hebt 
over het geloof.” 

Serie over onze gewaardeerde vrijwilligers-comités  
Aflevering 2 - Comité Rijssen

Bijna 40 jaar bestaat comité Rijssen. En al die tijd zetten trouwe vrijwilligers zich 
in om geld in te zamelen voor Adullam, ondanks dat er een locatie ontbreekt in 
de stad. Sinds een paar jaar maakt ook Chantal Luijk deel uit van het comité. De 
30jarige heeft een enerverende baan op de afdeling HR, zorgt voor haar 8jarige 
dochter en ze besteedt nog een deel van haar tijd aan het comité. “Het is mooi om 
iets voor anderen te betekenen. Door het comité heb ik contact met stadsgenoten, 

dat vind ik ook leuk,” vertelt de Rijssense. En 
alle inspanningen zijn niet voor niets. 

M“Mooi om iets voor 

anderen te betekenen"

Chantal Luijk

Dick de Groot, Maaike Pijffers, Marianne 
van Oostenbrugge, Jos Dannenberg 
(voorzitter), Chantal Luijk, Henri Kerkhoff, 
Hermien Harbers, Albert-Jan Altena, 
Anneke de Vreugd van Comité Rijssen.
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Comité Rijssen

Comité Rijssen, ijverig en   toegewijd
Valt mee
“Ja, het kost wel tijd, ja,” vertelt 
Chantal. “Maar niet elke week hoor. Als 
er weer een activiteit is, dan ben je die 
periode drukker. Meestal komen we 
dan als comité van te voren bij elkaar 
en vervolgens zet je met elkaar de 
nodige acties uit. Het valt me wel op 
dat het steeds moeilijker wordt om 
mensen te vinden voor het comité. 
Iedereen is druk en denkt dat het een 
grote belasting is. De laatste jaren 
hebben we best wat wisselingen 
gehad in het comité. Nu zijn we geluk
kig weer op volle kracht.”

Van het eerste uur (bijna)
Comité Rijssen is in 1985 door dhr. A.J. 
Kamphuis sr. opgericht. Het comité 
bestaat uit 9 leden, twee ervan zijn 
oudgedienden: Anneke de Vreugd en 
Hermien Harbers, zij startten 

in 1986 en 1998. Hermien raakt via de 
bevriende familie Kamphuis betrok
ken bij het comitéwerk. “Ik wilde 
graag iets doen voor mensen met een 
beperking, in onze kerk zitten ook een 
aantal mensen die Adullam bezoe
ken. Maar ik ben geen zorgtype. Dus 
ik dacht: Dat is iets wat bij mij past. En 
ik was ook echt druk hoor in die tijd! Ik 
had alle zes kinderen nog thuis en ik 
poetste ook nog ergens.” 

"Aanvankelijk nam ik alle communi
catie van de verkopingen op me, ik 
hing affiches op en plaatste stukjes 

in de kerkbladen van de Ger. Gem. 
in Ned., Oud Ger. Gem. in Ned. en de 
HHK. Later werd het meer. Nu ben ik 
betrokken bij de fietstocht, de verko
ping, de psalmzangavond, ik verkoop 
kaarten, en jaarlijks doen mijn man 
en ik de oliebollenverkoop" (officieel 
geen activiteit van het comité). Dat is 
altijd een groot gebeuren. De oliebol
lenactie is ruim twintig jaar geleden 
op poten gezet door een zoon van 
dhr. A.J. Kamphuis, Dinant, met zijn 
vrouw en enkele vrijwilligers. Hij was 
de motor achter de oliebollenver
koop. Ook is hij jaren voorzitter van 
het comité geweest. Wij hebben hun 
taken enigszins overgenomen. Nu is 
Ruud Plas de leidinggevende van de 
oliebollenverkoop."

"In december gaat mijn man de 
bedrijven langs voor de oliebollen
bestellingen. Voordat we gaan bakken 
zijn er meestal al 8000 soms wel 9000 
verkocht. Die bakken we in vier dagen, 
soms vijf. Samen met een team van 
ongeveer 20 vrijwilligers lukte het, het 
afgelopen jaar om €8.550, netto op te 
halen. Dus ja, we zijn best druk. Maar 

M“Met het Woord 

in aanraking"

Chantal Luijk

Er zijn altijd leuke producten te koop 
op de verkoping.

Voor het eerst sinds corona was de verkoping weer in de Jacobus Fruytier.

Adullam Contact   |   9
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Word jij Deborah’s

NIEUWE
COLLEGA?
(als ZZP’er of in loondienst)

Check curamaterna.nl

Maak vooraf kennis met je kraamverzorgster!

Stationsweg Oost 277 033 - 720 00 72
3931 ER Woudenberg www.velthuizenkeukens.nl

“Deze stijlvolle keuken 
straalt rust en warmte uit”

RALPH INTERIEURDESIGNER

“De charmante jaren ‘30 woning van William en Jannica was toe aan 
een grondige verbouwing van de benedenverdieping. Toen zij bij ons 
in de showroom kwamen, hadden ze al een helder beeld welke stijl de 
woning moest uitstralen. De keuken sluit naadloos aan op de gewenste 
woonstijl. De gekozen keukenmaterialen stralen rust en warmte uit. 
Daarnaast is er in dit keukenontwerp ook gedacht aan duurzaamheid. 
Door gebruik te maken van een kookplaat met recirculatie worden de 
kookluchtjes gefilterd en terug de keukenruimte in geblazen. Zo gaat 
er dus geen warme lucht naar buiten, wat scheelt in de stookkosten!”

MEER ZIEN VAN DEZE KEUKEN?
VELTHUIZENKEUKENS.NL/BARNEVELD
OF SCAN DE QR-CODE

Binnenkijken bij de
familie Van Barneveld

uit Veenendaal

       Op zoek naar meer inspiratie?
Vraag ons magazine aan!



ik ben 67, de kinderen zijn de deur uit, 
dat scheelt wel iets.”
“Wat mij drijft? Nou, het saamhorige, 
dat is zo mooi! Samen met alle kerken 
iets betekenen voor mensen met een 
beperking. Dat heeft iets. En de con
tacten die je hebt zijn ook prachtig.” 

Leuke producten
Traditiegetrouw opent een domi
nee of kerkenraadslid de verkoping. 
Chantal: “Er is altijd een fotograaf. 
Mensen komen hierop af om leuke 
foto’s te laten maken. En automatisch 
nemen ze dan wel wat mee. In het 
midden van de verkoping staat de 
kraam met bloemstukken van droog
bloemen of verse bloemen. Er staat 
een timmerman die houtsnijwerk 
maakt voor Adullam. Deze keer had 
een sponsor speelgoed ontvangen 

dat hij mocht verkopen en de winst 
volledig aan Adullam mocht schen
ken. Heel mooi is dat natuurlijk. En 
verder zijn er nog kramen met kaas, 
worst, oliebollen en broodjes gezond. 
De kinderen kunnen grabbelen en er 
was een eendjesbaan waar ze eendjes 
konden vangen. De koffiehoek is ook 
altijd erg gezellig. Daar blijven men
sen hangen en dan ontstaat er echt 
een gezellige sfeer van ontmoetingen. 
Ik zie ook altijd wel wat Adullam cliën
ten. Zij ogen dan ook blij.”

Psalmzangavond
“Naast de verkoping organiseren 
we ook altijd een psalmzangavond. 
De afgelopen keer hebben we voor 
het eerst sponsors benaderd om te 

adverteren in het programmaboekje. 
Dat leverde een bedrag van €1200, 
op, naast de €650, collecte. Een mooi 
bedrag dus dat we konden schenken 
aan Adullam.”

Fietstocht
De jaarlijkse fietstocht op D.V. zater
dag 8 juli is nu de volgende actie die 
op de agenda staat. Sinds twee jaar 
pakt het comité het grootser aan met 
kraampjes waar je eten, drinken, kaar
ten en speelgoed kunt kopen. Dan 
kun je er echt een lange middag van 
maken. Chantal: “We merken dat men
sen het ook leuk vinden om elkaar te 
ontmoeten tijdens de fietstocht.”

T“Toch iets doen voor 

mensen met een 

beperking”

Hermien Harbers 

De verkoping is leuk voor jong en oud.

Steun Adullam 

Chantal: “Ik zou iedereen 
aanraden om iets te doen 
voor Adullam, al dan niet 
via een comité. Je doet 
eens heel wat anders dan 
normaal en het is waardevol 
om te doen. Ook willen 
we namens het comité 
via deze weg iedereen 
die al betrokken is of was, 
hartelijk bedanken!" 

Voor de fietstocht is altijd interesse.

Comité Rijssen

Adullam Contact   |   11
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Rick van de Pol
Ha allemaal,
Mijn naam is Rick van de Pol. Ik 
ben een heel stoere jongen met 
altijd een lach op mijn gezicht. 
Ik ben al 7 jaar oud! Sinds 2018 
ga ik naar KDC de Klimboom in 
Barneveld. Ik ben begonnen op 
het Bengelbos en nu zit ik op de 
Touwladder. Tussendoor ben ik 
een lange tijd ziek geweest, maar 
gelukkig mag het nu weer heel 
goed met mij gaan. Na de zomer
vakantie D.V. hoop ik afscheid te 
nemen op de 
Klimboom want 
dan mag ik naar 
school! Ik heb er 
al veel zin in.
Het allerlief
ste speel ik 
buiten, ik rijd 
dan meestal 

op de traptrekker want ik vind de 
boerderij super leuk! Ik woon zelf 
ook op de boerderij en weet er 
alles van, in mijn fantasie ben ik 
een grote boer ;). Daarnaast heb 
ik nog een grote hobby, dat is de 
kerk! Ik vind het orgel prachtig en 
ken al veel psalmen. Als het zon
dag is, word ik heel erg blij!

Ik houd ook veel van plezier 
maken, ook speel ik veel in het 
keukentje, daar maak ik de lekker
ste soep en ik vind het super grap
pig om pannenkoeken in de lucht 
te gooien.

Als u mij wilt verassen 
met mooie post dan 
mag dat!

Mijn adres is:
Rick van de Pol
Renswoudsestraatweg 13
6741 ME Lunteren

Dag allemaal,

Wat is Margriet (39 jaar) blij met haar nieuwe 
woonplek op Beekheim! Eind 2022 is ze 
hier komen wonen. Margriet houdt van 
orde. Daarom ziet haar kamer er ook super 
netjes uit! Maar Margriet is ook een harde 
werker. Met veel plezier gaat ze 3 dagen per week naar Veldheim. In 
de bakkerij maakt ze heerlijke taarten; Margriet is een echte bakker! 
Margriet is niet alleen goed in bakken, ze geniet ook van het oppassen 
op kinderen, maakt puzzelboekjes en 
kleurplaten. Wat wordt Margriet blij als er 
een kaart in de brievenbus zit voor haar! 
Ze vertelt dan aan iedereen dat ze een 
kaart heeft gehad. Daarom lijkt het ons 
een goed idee om deze keer Margriet in 
het zonnetje te zetten. Verrast u Margriet 
ook met een kaartje..?

Margriet van Ravenhorst

Haar adres is:

Margriet van 
Ravenhorst
Beekheim 
Ds. E. Fransenlaan 940
3772 TX Barneveld

Dag allemaal,

Ik ben Andries en ik woon op Streekheim. Drie dagen 
per week werk ik in de Kringloopwinkel. Samen met 
de begeleiding heb ik onderstaand stukje geschreven 
over afhankelijkheid. 

We zijn van elkaar afhankelijk maar bovenal van Gods 
zegen. Dat telt zondags en door de week. Als er geen 
klanten zijn, is er altijd wel werk, maar dan komt er 
geen geld binnen. We hebben een tijdje werk gehad 
van het Reformatorisch Dagblad, waardoor ik het 
gevoel had dat we het van God gekregen hadden.
Soms hebben we gesprekken over afhankelijkheid, 
maar sommigen vinden het lastig om het over dit 
onderwerp te hebben. Wel mag ik hierover in gesprek 
gaan met mijn begeleiders. Voor mij betekent afhan
kelijkheid dat je van elkaar afhankelijk bent, maar 
vooral van Gods zegen. Ik heb gemerkt dat er veel 
mensen binnen onze gezindte en kerken niet dur
ven te zeggen waar ze voor staan. Hierdoor voel ik 
mij soms beklemd in mijn doen en laten omdat er 
te weinig aandacht is voor het kerkelijke. In de kerk 
gebeuren er verkeerde dingen die ook in de wereld 
gebeuren.
‘s Morgens voordat ik naar mijn werk ga, vraag ik om 
een zegen over het werk. Ook op mijn werk beginnen 
we de dag met een dagopening, en vragen we of de 
werkdag gezegend mag worden. Door afhankelijk
heid kan je ook iets uitstralen van je christen zijn.
Zonder het gebed is er geen leven. Het is bid en werk, 
waardoor je ziet dat je afhankelijk bent van God, in 
je werk maar ook in je persoonlijk leven, want het 
gebed maakt je geestelijk sterk en God laat ook hierin 
zien dat alles afhankelijk is van Zijn zegen.

Wil je mij een kaartje 
sturen, dan kan dat.

Mijn adres is:
Andries Gortel
Streekheim 
De Haard
Kerklaan 14
7951 CD Staphorst

Andries Gortel

Aandacht voor...Tekst: Jannie de Graaf/Albert van Elp

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?
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Om de spanning van te voren niet te groot te maken werd 
de 35jarige Jenneke pas op de dag zelf ingelicht. ‘Oh, dat 
wil ik wel doen,’ was haar reactie. Kees van der Staaij? Ja, die 
kende ze wel. 

De dag van de heropening startte regenachtig maar het 
nam de blijdschap van het moment niet weg. Om 13.00 
uur was er een lunch. Daarna ging het weer lopend naar 
de nabijgelegen Aeresschool waar locatiemanager Peter 
Verloop iedereen welkom heette en wat vertelde over het 
vernieuwde gebouw. Hij vroeg een applaus voor de inzet 
van alle deelnemers die ook tijdens de renovatie gewoon 
doorwerkten. Bram Prins stond daarna stil bij de genezing 
van de lamme man in Bethesda. Van 
der Staaij speechte, met als thema: 
‘Dienstbaar en zichtbaar zijn in de 
samenleving’. Daarna ging het weer 
lopend terug en vond de openings
handeling plaats bij Veldheim. Samen 
met Kees van der Staaij mocht 

Jenneke het doek wegtrekken. ”Ze glunderde,” blikt Dianne 
terug. Tijdens de openingshandeling was het precies tus
sen de buien door even droog. Alle deelnemers en collega’s 
zongen met elkaar het speciaal gemaakte openingslied.

“Jenneke werkt al 17 jaar op Veldheim, ze doet momenteel 
inpakwerk in de werkplaats. Dat doet ze goed. Zij is vro
lijk, een harde werker die geniet van haar werk. Ze is een 
sfeermaker op de groep. Echt leuk voor haar dat zij op zo’n 
belangrijk moment in het middelpunt mocht staan.” 

Nog meer werkplezier 
op vernieuwd Veldheim
“De inhoud was al goed. Maar toen moest de buitenkant nog. Aan de 
verbouwing van Veldheim ligt een visie ten grondslag,” lacht Dianne Blok-
Leusink, teamleider. Samen met collega’s begeleidde zij de verbouwing. Vrijdag 
31 maart werd Adullams werkcentrum officieel heropend. Het was een feestelijke 
dag die opgeluisterd werd door de aanwezigheid van Tweede Kamerlid Kees van 
der Staaij. Samen met Jenneke Mol verrichtte hij de openingshandeling.

J"Jenneke 

glunderde”

Dianne Blok-Leusink

Kijk Jenneke Mol eens glunderen!

Tekst: Anne Rebel. Beeld: Diversen.
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Inspanning
De deelnemers waren voorafgaand aan de heropening al 
druk. Twee weken van te voren startten de bakkers met het 
maken van 260 lepelgebakjes. “Ze vonden het leuk om te 
doen. Ja, het was een groot project. Maar dit gebeurt vaker 
hoor. Dit kunnen we aan,” zegt Dianne. De deelnemers van 
het Atelier zijn wekenlang druk geweest met het maken 
van handgemaakte schaaltjes die ze vervolgens vulden met 
bonbons. Voor elke gast was er een mooi ingepakt schaaltje 
om mee naar huis te nemen. 

Nieuwe groepsindeling
In 2020 ontstond het idee om de groepen binnen Veldheim 
opnieuw samen te stellen. Dianne: “Op sommige groepen 
was niet altijd even duidelijk welke werkzaamheden er 
gedaan werden. Dit gaf soms loze tijd en minder het label 
‘werk’ aan de betreffende groep. Op de groepen waar wel 
een duidelijke groepsomschrijving was, zoals de Bakkerij, 
speelde dit veel minder. We hebben toen besloten om 
alle groepen opnieuw in te richten met de focus op werk. 
We kijken naar wat de cliënten kunnen en wat aansluit 
bij iemands interesses en talenten. We hebben gezien 
dat verschillende deelnemers hierdoor gegroeid zijn. Nu 
is er onder andere een groep Dienstverlening, een groep 
Werkplaats en een groep Catering. Het is zo makkelijker uit 
te leggen wat we voor de samenleving kunnen betekenen.”

Verouderd
Ook het gebouw werd aangepast. 
“Veldheim was sterk verouderd en 
verdiende een opknapbeurt. Dat 
viel eigenlijk mooi samen met onze 
nieuwe groepen. Met een verbou
wing konden we gelijk de werkom
geving in diezelfde lijn aanpassen. 
Zo ontstond het idee om de winkel 
van de zijkant te verplaatsen naar 
de voorkant. Hierdoor valt de winkel 
meer op. D.V. later dit jaar gaan we 
een lunchroom openen met een 
doorloop naar de winkel. Vanuit 
onze visie willen we de samenleving 
betrekken bij een zinvolle daginvul
ling, door de samenleving in te gaan 
of de samenleving naar ons toe te 

halen. De nieuw te 
openen lunchroom, 
winkel en bakkerij 
sluiten nu helemaal 
aan bij wat we te 
bieden hebben,” 
zegt Dianne.

Uitgiftepunt
Meer veranderin
gen volgden. Om de 
bakkerij verder te 
professionaliseren 
is een nieuw uit
giftepunt gemaakt 
voor het afhalen 
van bestellingen. 
Ook de entree van 
Veldheim werd 
gemoderniseerd. 
Er is een ruime, 
lichte ontvangst 
met een nieuwe, 
gezellige koffie
ruimte met een 
grote tafel, een 
koffiemachine en een stapel tijdschriften. Het is een ont
moetingsplek voor onder andere rijvrijwilligers geworden. 

Het Beleefhuis is ruimer en lichter opgezet. Er 
is nu plek voor allerlei materialen en er is een 
fijne rustruimte gecreëerd. Dianne: “De kleu
ren zijn warmer en rustiger, ze geven meer 
geborgenheid. Er is goed over nagedacht.”

“Ons gebouw is weer eigentijds, nieuw en 
passend bij onze werkzaamheden. Ook de 
buitenzijde is opnieuw in de verf gezet. 
De rode kleur en de felblauwe kleuren bij 
de hoofdingang, zo kenmerkend voor het 
Veldheim van weleer, hebben plaats gemaakt 
voor antraciet grijs. Het staat professioneel, 
rustig en modern. We hopen dat we er weer 
lekker kunnen werken. Veldheim heeft veel 
te bieden aan cliënten,” aldus Dianne. 

G"Groepen zijn 

ingedeeld met de 

focus op werk”

Dianne Blok-Leusink

Op Bakkerij Veldheim 
maken ze gebakjes perfect af.

Van links naar rechts: José van Dam, Gerard 
van de Breevaart, Margriet Haalboom, Annelize 
van de Vendel en Julian Verweij maakten iets 
voor elke gast om mee naar huis te nemen. 

Heropening Veldheim
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Ds. De Groot verzorgt al 9 jaar catechese aan diverse groepen 
op Muiderheim. Hij vult aan: “Ik probeer cliënten dat altijd 
met een eenvoudig voorbeeld duidelijk te maken. Dan zeg 
ik: ‘Zoals jullie hier wonen en met eten en drinken afhanke
lijk zijn van de mensen op Muiderheim, zo zijn we nu in alles 
afhankelijk van Hem. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 123: Zoals 
de knecht en dienstmaagd zien op de hand des Heeren, alzo 
zijn wij in alles afhankelijk van dat de Heere ons zegent.”

Tekst: Anne Rebel. Beeld: Diversen.

“Deze cliënten weten wat  het is om 
      volledig afhankelijk  te zijn”

Arendje is begeleider op de 
EMBgroep op Muiderheim. 

“Afhankelijkheid heeft niet alleen 
betrekking op het Ene Nodige. 
In ons leven en werk zijn we in 

alles afhankelijk van de Heere. Dat 
moeten we leren, want van nature 
wil een mens zelf controle hebben 

over zijn leven. Toch rust op ons 
de verantwoordelijkheid om in 

afhankelijkheid van God te leven, ook 
in ons werk. Dat moeten we uitdragen 

naar onze cliënten. Dat is niet altijd 
makkelijk bij de EMBcliënten.”

Binnen Adullam werken we vanuit waarden. Eén 
van die waarden is ‘afhankelijkheid’. Hoe leven 

we afhankelijkheid voor aan onze cliënten? Een 
interview met Arendje Fuite en ds. A. de Groot over 

hoe dat is bij EMB (Ernstig Meervoudig Beperkte)-
cliënten. En we geven een vraaggesprek weer 

tussen Arjanne Nuland en cliënt Lucette van der 
Zande die zich wel woordelijk kan uiten. 

Arendje Fuite vertelt over werken vanuit afhankelijkheid. 
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Afhankelijk
Arendje: “We zijn afhankelijk van de 
werking van de Heilige Geest in het 
overbrengen van Gods Woord bij deze 
cliënten. Wij mogen het Woord aan 
het hart leggen. En we moeten de 
Heilige Geest bidden of Hij er plaats 
voor wil maken. Wij kunnen niets 
meer doen dan dat. De Heere kan en 
wil het werken.” 

“Soms denk ik wel: ‘Wat zouden ze 
oppikken van een Bijbelvertelling? 
Dan wil je zo graag dat ze het begrij
pen. Dan ben je soms geneigd om 
er van alles bij te halen om het uit te 
leggen, maar je kunt het beter maar 
zo eenvoudig mogelijk houden en het 
Woord laten spreken. En ja, zouden wij 
de Bijbel niet meer openen, van wie 
moeten ze het dan nog verwachten? 
Eén woord is voor Hem genoeg.”  

Besef
Soms merkt Arendje dat cliënten besef
fen dat ze iets verkeerd hebben gedaan 
en het daarna weer goed willen maken. 
“Zo was er een cliënt die soms sloeg. 
De reden van dit slaan kan verschil
lende oorzaken hebben, bijvoorbeeld 
dat een cliënt zich niet begrepen voelt 
of dat het anders gaat dan de cliënt 

denkt. Wij geven dan aan dat een  
cliënt niet mag slaan. Na een tijdje ging 
ze contact zoeken met een begeleider 
door bijvoorbeeld geluidjes te maken, 
want de cliënt kan niet praten en moet 
het duidelijk maken met lichaamstaal 
en gebaren. Ze vouwde haar handen 
en bleef ze maar op en neer bewe
gen. Tot ik zei: ‘Wil je dat wij samen 
bidden om vergeving te vragen, een 
nieuw hart en of het weer goed mag 
komen tussen ons?’ Op dat moment 
nam ik haar apart en gingen we samen 
in gebed. Dit gebed is eenvoudig en 
hoeft niet lang te zijn. Toen het gebed 
klaar was, maakte ze een gebaar van 
‘amen’ en ‘klaar’, een dikke knuffel 
en dan weet ze dat het weer goed 
is. Nadien zag ik dat ze weer blij was, 
doordat ze lachte. Ik vind het fijn dat 
een cliënt dit aangeeft en dat ze beseft 
dat ze niet goed heeft gehandeld.” 

“Soms merk ik ook emoties tijdens 
het zingen van psalmen. Pas zag ik bij 
een cliënt de tranen over de wangen 
lopen. Wat zou er in iemands hart 
omgaan, denk ik dan. Het is op zo’n 
moment duidelijk dat de cliënt aan
sluiting heeft. Maar dat moet je dan 
laten rusten.”

Afhankelijkheid

“Deze cliënten weten wat  het is om 
      volledig afhankelijk  te zijn”

W"Wij mogen het 

Woord aan het 

hart leggen”

ds. A. de Groot

W"Wij moeten 

heenwijzen op 

Christus”

Arendje Fuite
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Arjanne: “Ha Lucette. Heb jij vanmorgen even tijd 
om met mij een praatje te maken? Je hoeft niet 
zenuwachtig te zijn maar ik wil je wel even wat 
vragen.”
“Jawel hoor,” geeft Lucette aan. 
Arjanne: “Het is al weer een paar weken geleden 
hè, dat Peter Regterschot is overleden. Weet jij daar 
nog iets van?” 
“We zaten met z’n allen op Pauwe (groep, red.) 
want we waren afscheid aan het vieren van een 
woonbegeleidster Belinda van der Steege. Toen 
moesten we er even blijven zitten want de ambu
lance kwam voor Peter en de broeders moesten er 
langs.” Lucette geeft aan dat ze dacht dat hij mis
schien voor onderzoek naar het ziekenhuis moest 
en daarna weer terug zou komen. Toen Lucette ’s 
avonds hoorde dat hij gestorven was. Schrok ze 
hier van.
Arjanne: “Lucette, hoe ging dat bij jou toen jij 
schrok?” Lucette geeft aan dat ze stil werd en er 
over na moest denken.

Ze praten over de herdenkingsdienst en de dienst 
van afscheid. Lucette geeft aan dat ze erbij was en 
dat ze het erg vond dat de kist op de begraafplaats 
naar beneden ging. Ze geeft aan dat ze het wel fijn 
vond om erbij te zijn. 
Lucette: “Wij moeten allemaal sterven.” 
Arjanne: “Heb jij wel eens vragen daarover Lucette? 
Dat noem je met een moeilijk woord ‘levensvragen’. 
Lucette: “Wat is dat?” 
Arjanne: “Dat zijn vragen die je soms moeilijk vindt. 
Dingen die in je leven gebeuren.”
Lucette geeft aan dat ze dit aan de Heere vraagt. “Ik 
praat er met mama over of de begeleiding. Ik denk 
er veel over na.” 
 
Moeder voegt onderstaande nog toe.
“Het is wel precies hoe ze dit meegemaakt heeft, en 
dat we er over praten klopt ook.
Ze vertelde me: ‘Ik denk dan als de kist gaat zakken, 
nu is Peter het. Maar wanneer ben ik het?
En ik moet ook een nieuw hart hebben….”

Begeleider Arjanne van Nuland in 
gesprek met Lucette van der Zande:
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Moeilijk
“Ik mag soms vanuit afhankelijkheid 
mijn werk doen. Wanneer ze moeilijk 
verstaanbaar gedrag of zelfs agres
sie laten zien, dan kun je er niet altijd 
direct een vinger achter krijgen waar 
dat door komt. Dat vind ik soms nog 
de grootste uitdaging want je wilt 
graag dat deze cliënten zich comfor
tabel voelen. Daarvoor heb je kracht 
nodig om liefdevol en begripvol te 
kunnen blijven reageren, in plaats 
van geïrriteerd. En ook al is het soms 
zwaar, door de kleine dingen die ik 
terugkrijg, ontvang ik weer energie en 
blijdschap om mijn werk te kunnen 
doen,” vertelt Arendje. 

Voorbeeld 
Arendje: “Wat dat betreft kunnen wij 
van EMBcliënten nog veel leren,” 
voegt ze toe. “Als er iemand is die weet 
hoe het is om totaal afhankelijk te zijn 
van anderen, dan zijn zij het wel. Zij 
weten niet beter. Het is hun leven. 

Wij weten ook niet hoe het is om je 
niet te kunnen uiten.” 

Laagdrempelig
Ds. De Groot: “Ik probeer altijd om, 
ook al is het Gods Woord, eenvoudig 
te zijn. Met het besef dat als de Heere 
ons werk niet zegent, het niets zal 
uitwerken. En soms, bij EMBcliënten, 
ook al kunnen ze niet praten, merk je 
dat ze verblijd zijn dat ze in aanraking 
komen met Gods Woord. Wij hoe
ven er niks van te maken. De Heere 
weet wat het uitwerkt, en laat het ons, 
begeleiders en ouders, tot troost zijn, 
dat wat bij ons onmogelijk is, dat is 

mogelijk bij de HEERE. Het Woord zal 
niet ledig tot Hem wederkeren, dat 
staat ook in Gods Woord.” 

“Wat ik mooi vind is, dat bewoners 
eerbiedig en aandachtig zitten te luis
teren en dat ze dingen herkennen. 
Sommige bewoners kunnen bijvoor
beeld gebaren maken. Wanneer ik 
dan een aantal keer een verhaal heb 
verteld, dan merk ik aan het eind van 
de week dat ze zaken gaan herkennen 
aan hun gebaren. Ik probeer daar dan 
dieper op door te gaan bijvoorbeeld 
dat ik hen aanwijs dat we een nieuw 
hart moeten krijgen.

H"Het hangt 

niet van mijn 

kunnen af”

Arendje Fuite

Afhankelijkheid
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 Een cliënt wees toen met zijn han
den naar boven, alsof alsof hij wilde 
zeggen: dat moeten we vragen. Dan 
zeg ik: ‘Hoe moeten we dat vragen?’ 
Dan vouwt hij zijn handen. In gebaren 
kun je dan kwijt wat de essentie is van 
de Bijbelvertelling. Op zo’n moment 
ervaar ik verbondenheid.” 

Dominee De Groot: De ene groep 
is de andere niet. Waar je ook komt, 
mag en moet je Christus centraal stel
len voor een schuldige zondaar. De 
Heere doet met Zijn Woord wat hem 
behaagt. Ook hier geldt dat het niet 
ledig tot Hem zal terugkeren. Er zijn 
er die niet kunnen praten. Wat werkt 
het uit? De Heere weet het. Er zijn er 
die veel weten. Soms krijg je van hen 

feedback, ja, soms zelfs een aanvul
ling. Hen probeer ik scherp te houden 
omdat zij al veel weten. En dan zeg
gen ze: ‘Ja maar dominee, het is toch 
zo dat?’ Ja, dan sta je te kijken! In dit 
alles beseffend dat alleen de Heere 
het in het hart kan brengen. Dat dit 
ook thuis onze bede moge zijn.” 

Rouwverwerking
“Wanneer iemand sterft, dan heeft 
dat grote invloed op de groep. Er is 
een lege plaats gekomen, net zoals  
in het voorjaar toen één van de  
cliënten overleed. Ik probeer altijd 
het bezinningsmoment te doen in 
de kerk of op Muiderheim zelf. En ik 
breng een extra bezoek aan de groep. 
Heel eenvoudig probeer ik dan iets 
te zeggen, over de noodzaak om een 
nieuw hart te krijgen. En dan citeer 
ik Psalm 81:12. Degenen die oprecht 
vragen, is de Heere ook gewillig om 
te geven. Vanmiddag ga ik juist naar 
Muiderheim voor zo’n extra bezoek. 
Dan hoop ik dit ook te doen,” vertelt 
de dominee. 

H"Hem staat 

niets in 

de weg”

ds. A. de Groot

Afhankelijkheid
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Welkom in 
onze nieuwe 

winkel

waardenvolle zorg

Woonaccessoires, kaarsen, ambachtelijk gemaakte 
advocaat, (wens)kaarten, geboortecadeaus, slabben 
van gerecycelde spijkerbroeken, zeepjes, schaaltjes van 
keramiek, knuffeltjes, bakmixen, thee, cadeaupapier en nog 
veel meer. Elk artikel in onze winkel wordt voor 100% door 
Adullam-cliënten gemaakt of verzorgd. Van harte welkom! 

Winkel 
‘Vergeet-mij-niet’
Bovenbuurtweg 33
6717 XA Ede
T 088 238 59 00

Elke werkdag 
geopend van 9.30 
tot 15.45 uur.

Deeltijd
 — 

24 uur



Ik ben ...
Hallo allemaal, Ik ben Gertina Fieret en ik ben 
33 jaar. Ik woon in Barneveld op Beekheim. Ik 
heb leuke huisgenootjes waar ik goed mee 
kan. En ik ga elk weekend naar mijn moeder. 
Door de week werk ik 4 dagen in Wekerom 
bij de Jachthoeve. Ik heb het daar goed naar 
mijn zin. Er zijn leuke, aardige collega’s en 
begeleiders. Daar maak ik taarten en nog 
veel meer leuke dingen. Ik hoop dat ik 
heel lang in Wekerom mag werken.

Groetjes van 
Gertina Fieret.
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Van Ree. 
Waarde gaat 
over meer 
dan geld.

0343-41 59 40  ■  WWW.VANREEACCOUNTANTS.NL

 ALBL ASSERDAM   ALPHEN A AN DEN RI JN   BARNEVELD   GELDERMALSEN   LEERSUM   NIEUWEGEIN   Z WOLLE

Vernieuwend
dienstverlening gericht op ontwikkeling

Helder
open en directe communicatie

Wij bieden advies op maat voor maatschappelijke organisaties, onderwijs, mkb en medici. Samen kijken we naar het 

verhaal achter de cijfers. Want waarde gaat over meer dan geld. Daar praten wij graag met u over door. Neem gerust 

contact met ons op. Onze 7 kleinschalige vestigingen zijn bereikbaar via 0343-41 59 40 en info@vanreeacc.nl

Bruisend
enthousiast en pro-actief advies
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 Rhenen  |  Barneveld vlkadviseurs.nl

 FAMILIEBEDRIJVEN 

 BELASTINGEN

 FINANCIEEL

 PERSONEEL/HRM

 SALARIS

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend 
Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra 
klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is 
niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. 
Wij weten dat maar al te goed.

“Familiebedrijvigheid is
 ons DNA”



Het is op een grijze ochtend eind maart dat we hartelijk ontvangen 
worden door de familie Dijkgraaf aan de Stakenbergweg in Elspeet. 

Op deze plek, waar destijds de boerderij van de ouders van Van Asselt 
stond, groeit Gerwin als jongste van de 12 kinderen op. Vandaar 

ook misschien zijn voorliefde voor het verzorgen van de dieren op 
kinderboerderij Samenzóo in Staphorst?

Gerwin van Asselt, boerenzoon 
met voorliefde voor dieren

Tekst: Corrie Boogaard. Beeld: Familie Van Asselt, Klaas de Vries. Van het thuisfront… 

Gehandicapt kind, 
gehandicapt gezin?
Gerwin wordt op een zondagmid
dag 23 maart 1975 in het ziekenhuis 
in Harderwijk geboren. Gerrie, de 
oudste zus van Gerwin, vertelt: “Toen 
vader ons vertelde dat ons broertje 
het syndroom van Down had, was dat 
voor ons als broers en zussen best 

schrikken.” Meteen voegt ze eraan toe: 
“We waren al gauw allemaal ‘stapel
gek’ met hem!

De uitspraak ‘Een gehandicapt kind 
betekent ook een gehandicapt gezin’ 
herkent Gerrie niet. “Misschien dat het 
in een groot gezin ook min of meer 
‘vanzelf’ gaat. We namen Gerwin toen 

we allemaal nog thuis 
woonden overal mee naar 
toe, wat hij heerlijk vond.”
Als Gerwin 3 jaar is, gaat 
hij naar kinderdagcen
trum ‘De Schutse’ in 
Harderwijk. Later maakt 
hij de overstap naar de 
Rehobothschool voor 
speciaal onderwijs in Ede. 

Gerwin is puur, eerlijk en 
gevoelig. Na een sterf
geval in de familie of van 
een personeelslid geeft 
hij aan dat hij een condo
leancekaartje wil sturen. 

Nadat moeder is overleden, krijgt 
Gerwin allerlei lichamelijke klachten. 
Hij ‘spreekt’ dan dus met lichaamstaal.

Als Gerwin 17 jaar is, gaat hij naar 
de dagbesteding op Horstheim 
in Staphorst en nu werkt hij op 
Samenzóo. Daar is hij bezig met het 
schilderen van deurposten, het maken 
van vogeldrinkbakjes, het invoeren  
van lijsten op de computer, Zoals van 
de te zingen psalmen. Het hoogte
punt in de week is voor Gerwin wel 
de woensdag, de dag waarop hij op 
Samenzóo de wallaby’s verzorgt! 

Gerwin met zijn zelfgemaakte steen en vogeldrinkbak.

W"We waren al 

gauw stapelgek 

op Gerwin”

Gerrie van Asselt
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Loslaten 
Als Gerwins ouders ouder 
worden, verhuizen zij naar 
een woning in het dorp. Zijn 
ouders zijn nog wel zo vitaal 
dat Gerwin mee verhuist. 
Wanneer bij vader een ernstige 
ziekte wordt waargenomen 
en moeder mentaal achteruit
gaat, beseffen zij dat zij de zorg 
voor Gerwin zullen moeten 
loslaten. In 2009 gaat hij op 
woonvoorziening Lindenheim 
(nu de nieuwe woonvoorzie
ning Streekheim) in Staphorst 
wonen. 

Zijn zus vertelt: “We zijn blij dat 
onze ouders nog samen deze 
moeilijke, maar verstandige stap 
hebben gezet; moeder had er 
wel wat moeite mee. Ik ben, als 
wettelijke vertegenwoordiger 
van Gerwin, nog altijd heel blij 
dat onze ouders zelf hiervoor 
hebben gekozen!”

Als vader overlijdt en moeder niet 
meer voor Gerwin kan zorgen, gaat 
het overnemen van de zorg door 
zijn zus en zwager Gerrie en Ep min 
of meer vanzelf. Zij hadden in 1988 
op de plek waar vroeger de boer
derij stond, samen met hun ouders 
een dubbel woonhuis laten bouwen. 
Voor Gerwin dus een vertrouwde 
omgeving.

Elke dag belt Gerwin met zijn zus: 
“Hij heeft steeds bevestiging nodig 
en hij wordt de laatste jaren ook 
steeds meer afhankelijk.”  

De zus en zwager van Gerwin pro
beren zoveel mogelijk de behoefte 
van Gerwin te volgen. Als ze met 
Gerwin naar het Anthonie van 
Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam 
voor onderzoek of controle moe
ten, haalden zij voorheen Gerwin de 
dag ervoor naar hen toe en gingen 
ze de andere dag naar Amsterdam. 
Ze merken dat dit teveel voor Gerwin 
wordt en halen hem nu op dezelfde 
dag in Staphorst op om vervolgens 
naar het ziekenhuis in Amsterdam 
te rijden. Ongemerkt passen zij zo 
dus in het omgaan met Gerwin een 
belangrijk onderdeel van de Adullam
begeleidingsmethodiek toe!

Een ander voorbeeld 
hiervan: de plaatse
lijke predikant van de 
Hersteld Hervormde 
Gemeente in Elspeet 
geeft aan een pas
toraal bezoek aan 
Gerwin te willen bren
gen. Zijn zus en zwa
ger voorzien daarbij 
dat het qua verstaan
baarheid lastig kan 
worden. Ze stellen 
daarom voor om het 
bezoek bij hen thuis 
te laten plaatsvinden. 
Tijdens het bezoek 
vraagt de predikant 
aan Gerwin wat hij 
uit de Bijbel zal lezen. 
Gerwin geeft Jesaja 
40 op. Als de domi

nee vervolgens vraagt of Gerwin ook 
weet wat er in dat hoofdstuk staat, 
zegt hij zonder aarzelen: ‘Troost, troost 
mijn volk….’!

Meerdere keren geven Gerrie en Ep 
aan: “Het is voor ons geen opgave.” En 
dat is ook duidelijk merkbaar tijdens 
het gesprek! Het is voor hen fijn te 
weten dat hun eigen kinderen er vol
ledig achter staan en er begrip voor 
hebben als de zorg voor Gerwin soms 
voorrang moet krijgen.

T"Troost, troost 

mijn volk"

E"Eerst nog 

bidden”

Gerwin van Asselt

Gerwin van Asselt op jonge leeftijd.
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Van het thuisfront… 

Kinderlijk vertrouwen
Bij Gerwin wordt in 2017 een ern
stige ziekte geconstateerd, waarna 
een operatie volgt in het St. 
Jansdalziekenhuis in Harderwijk. Als 
de anesthesist aan Gerwin vertelt dat 
hij hem ‘in slaap’ gaat brengen, geeft 
Gerwin aan dat hij eerst nog moet 
bidden, zoals altijd voor het slapen 
gaan. Hem wordt hier ook de gele
genheid voor gegeven. Even later, 
op de operatietafel, vraagt hij om te 
zingen. Wat wil hij zingen? Psalm 68 
: 10: ‘Geloofd zij God met diepst ont

zag (…) Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven’. De eenma
lige chemo en de nacontrole vinden 
daarna plaats in het Anthonie van 
Leeuwenhoek in Amsterdam.

Ouder worden 
Ook Gerwin wordt ouder, 
merken zijn zus en zwager. 
Hij wordt in alles, vooral 
met eten, trager. Soms 
weet hij ook even niet wat 
hij moet doen bij dingen 
die hij al jaren op dezelfde 
manier doet. 

Ze vinden hem over het 
algemeen ook emoti
oneler worden: “Zoals 
vorige week op zijn ver
jaardag in de groep op 
Samenzóo, waar wij ook 
bij waren.”

Ook de vakantieweken 
met Helpende Handen 
worden intensief voor 
Gerwin. De familie is 
dan ook heel blij met 
de twee gastgezinnen 

die Gerwin in Staphorst heeft. Die 
bieden hem de nodige structuur 
en regelmaat, waaraan hij behoefte 
heeft. Daarnaast krijgt Gerwin met 
regelmaat bezoek van zijn zussen 
volgens een opgesteld rooster.

Ten slotte
Gerrie en Ep merken op ‘alle lof’ te 
hebben voor Adullam; de verzor
ging en begeleiding op Streekheim 
en Samenzóo, het reilen en zeilen 
op woongroep De Brink en ook de 
‘service’ vanuit het Centraal Bureau in 
Barneveld, zoals laatst met de indica
tieophoging; dat was snel en in goed 
overleg met familie geregeld!

Handje drukken met begeleider Klaas de Vries (links).

In het bos van Staphorst. Gerwin is erg gek op 
dieren en wilde graag op de foto met een paard.

Gerwin is erg dol op een toetje. Hij wilde 
graag het laatste beetje vlaflip uit de kom!
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Het gesprek vindt plaats in het gezellige appartement van Johanna; 
dat hadden Mirjan en Johanna samen zo bekokstoofd. Johanna is 
zestig jaar en woont sinds 2014 op Beekheim. “Leuk plekje hè,” zegt 
ze terwijl ze de gordijnen iets opzij schuift. “Ik kijk precies op de 
kerk. Bijna elke avond is hier wel wat te doen.” In Johanna’s ven
sterbank staat een foto van haar overleden ouders. Onderin zit een 
papiertje met daarop in keurige potloodletters hun geboorte en 
sterfdata geschreven. Op dat moment komt de 27jarige Mirjan bin
nen met koffie. Of ze zenuwachtig zijn? “Ikke niet,” grijnst Johanna 
breed. “En ik dus ook niet,” lach ik.

Hobby’s
We kletsen over van alles en nog wat. Deze twee meiden hebben 
het prima naar hun zin op Beekheim. Johanna: “Ze zeggen dat ik 

Tekst en beeld: Anne Rebel

“Leuk om complimenten 
 in het elektronisch 
 cliëntendossier (ECD) 
 te lezen”

Sinds een paar maanden maakt Adullam gebruik 
van een nieuw elektronisch cliëntendossier 
(ECD). Omdat het oude PlanCare niet meer 
ondersteund werd, moest de stap gezet worden 
naar nieuwe software: Pluriform. “Het was een 
groot project maar uiteindelijk draait het op 
alle locaties naar tevredenheid,” vertelt Gerben 
Roelofs, applicatiebeheerder. Twee bewoners van 
de Beekheim-appartementen, Mirjan van Dam en 
Johanna Wesselink, hebben er al ervaring mee. 
Wat vinden zij ervan? En wat vraagt rapporteren 
van begeleiders? We gaan eens polsen. 

O"Oude kaarten maak 

ik weer nieuw”

Johanna Wesselink 

Mirjan van Dam vindt het fijn om 
mee te lezen in het cliëntportaal.

26



PDDNOS heb. Ik geloof het eigenlijk 
niet, maar ja. Het is fijn wonen hier. 
Er wonen allerlei mensen met een 
beperking.” 

“Elke dag ga ik naar het Centraal 
Bureau van Adullam waar ik schoon
maak. Wat ik in de middag doe? Nou, 
boodschappen, want meestal kook ik 
zelf. En ik maak kaarten! Oude kaarten 
maak ik weer nieuw en die verkoop ik 
op de verkoping.” Ze loopt naar een 
kast en haalt er een paar uit. Het is een 
tijdrovende klus waar je wel geduld 
voor moet hebben, maar Johanna 
weet er wel iets moois van te maken. 
“Ik verkoop ze wel eens op het Van 
Lodenstein College in Barneveld. Eerst 
helemaal achterin, nu mag ik onder 
het orgel staan. Dat vind ik een veel 
betere plek. Stop me niet zo weg, 
denk ik dan.” 

Praten en breien
Mirjan houdt van handwerken, zij 
haakt vlaggetjes. “Pas stond er in het 
ECD dat iedereen gezellig zat te klet
sen maar dat ik ondertussen gewoon 
door ging met handwerken. Dat von
den ze knap. Ik vond dat leuk om te 
lezen,” vertelt ze. 

“Wat er verder in het ECD staat? 
Nou gewoon, van alles. Of ik lekker 
gewerkt had.” Mirjan werkt fulltime 
als interieurverzorgster op het Van 
Lodenstein College. “Dat vind ik leuk, 

zeker het contact met de leerlin
gen. Leuke gesprekken hebben 
we soms, sommigen hebben 
problemen, dan hoor je dat 
ook. Met anderen kun je lachen. 
Soms moet je ze ook wel eens 
aanspreken, dan zeg ik dat ik 
geen brutale mond wil. Boos 
worden kan ik niet op hen.”

Cliënten loggen in een cliënt
portaal in en zien daar een deel 
van de informatie uit het ECD. 
Cliënten kunnen ook terug rap
porteren. Mirjan: “In het ECD 
staat hoe het met mijn leer
doelen gaat. Die bespreek ik 
twee keer per jaar met mijn 
evb’er (eerst verantwoordelijke 

Nieuw ECD

I"Ik vond dat leuk om 

te lezen in het ECD”

Mirjan van Dam

Werken volgens visie
Gerben Roelofs is blij met het nieuwe Pluriform. “Het sluit beter aan bij onze 
zorgvisie, het Adullam Schutse Begeleidings Model (ASBM). We kunnen beter 
invulling geven aan onze waarde ‘verantwoordelijkheid’ richting ouders en 
elkaar. We zijn transparanter.” 
“Het ECD is een middel om onze zorg verder te professionaliseren. 
Het is voor iedereen overzichtelijker. Wat je niet nodig hebt, dat zie je niet.” 
Het nieuwe Pluriform moet lagere administratieve lasten voor begeleiders 
opleveren. Maar nog altijd moet er wel gerapporteerd worden. Gerben: “Soms 
beklagen begeleiders zich daar over. Dan zeg ik altijd: ‘Stel dat jij iemand 
een miljoen geeft om te besteden, dan wil je toch ook weten wat ze ermee 
gedaan hebben? Dan snappen ze het wel. En rapportage draagt positief bij 
aan het welbevinden van cliënten, bijvoorbeeld over hun doelen. Willen we 
hen leren om zelfstandig te zijn? Dan kunnen we hier verslag over doen.” 
“Rapporteren vereist een professionele houding. Kan een cliënt het aan om 
mee te lezen? Of kiezen we ervoor om dat bij ouders te laten liggen? En hoe 
is het voor ouders om de gevolgen van moeilijk verstaanbaar gedrag terug 
te lezen? Dat vereist concreet, specifiek en objectief rapporteren. Heb je het 
over een cliënt die gespannen was? Of zeg je: ‘De cliënt maakte lage gelui
den? We moeten voorkomen dat de cliënt de trap afstormt en roept: “Ik was 
helemaal niet gespannen!”

Inloggen kan vanaf elk apparaat.
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Bekijk onze interieuroplossingen op www.reedoo.nl
of kom naar onze winkel in Opheusden

Hamsestraat 38, 4043 LH  Opheusden  •  www.reedoo.nl

Breng ook kleur
in uw interieur!

Een IT- 
partner 
die begrijpt
dat jouw
continuïteit
cruciaal is

symbis.nl

Onze IT-professionals werken
als een hecht team samen en
leren van elkaar. Zij weten dat
ze daardoor het meeste voor
jou kunnen betekenen. Door
de kracht van deze sociale
cohesie en de gedeelde be-
hoefte om jou zo goed
mogelijk van dienst te zijn,
zitten we altijd op één lijn. Dat
is waarom Symbis zijn mede-
werkers vrijheid geeft. De
vrijheid om écht naar jou te
luisteren, jou te begrijpen en
op zoek te gaan naar de beste
oplossing.

ACCOUNTANTS & ADVISEURS
VEENENDAAL   |   0318 55 95 00
VANHARBERDEN.NL



begeleider) en dan melden ze in het 
ECD hoe het gaat. Bijvoorbeeld pas: 
‘Mirjan heeft goed haar grenzen aan 
andere bewoners aangegeven.’ Ja, ik 
ben te lief soms. Ik doe alles wel voor 
iedereen. Maar ik moet leren om ‘nee’ 
te zeggen.” 
“Elke avond kijk ik in het ECD wat er 
over mij gerapporteerd wordt. Maar, 
er staat niet elke dag iets in hoor. Ik 
vind het wel fijn om mee te lezen. 
Verder leest er, naast de begeleiding, 
niemand mee.” 

Voor- en nadelen
Mirjan: “Aan het nieuwe systeem zitten 
twee kanten. Je kunt de leerdoelen 
er makkelijker uithalen en de plan
nen lezen, in het oude systeem zaten 
die erg verstopt. Je moest veel dingen 
doen om er te komen.” 

“In dit ECD vind ik het inloggen weer 
lastiger. Vroeger kon je er veel vaker 
gewoon zo in. Nu moet je elke keer 
inloggen, een code ontvangen op 
je mobiel en die moet je dan weer 
invullen. Het zijn gewoon heel veel 
handelingen.” 

“Beveiliging hè,” weet Johanna. Ik 
vraag of ik het mag zien. Johanna 
zucht diep. “Dan moet ik dat hele ding 
weer op gaan starten. Nou toe, vooruit 
dan,” geeft ze toe. Ze pakt haar iPad 

en een pennetje en laat me 
het inlogscherm zien. “Kijk, 
dan krijg ik een code op 
mijn mobiel en die moet ik 
invullen. En dan kom ik er 
zo in. Maar alleen nu niet. 
Hè, ik doe het nog een keer.” 
Helaas, het lukt Johanna van
avond niet om in te loggen. 
Misschien is er een type
foutje gemaakt. “Ik kijk toch 
niet dagelijks. Net hoe het 
me uitkomt eigenlijk. Ja, pas 
wel! Ik was naar de diëtiste 
geweest en joh, ik was 2,5 
kilo afgevallen. ‘Goed zeg,’ zei 
de begeleiding! ‘Dat moet je 
rapporteren!’ Dus dat deed 
ik. En ja, toen zei iedereen: 
‘Johanna, ga zo door hè! Wat 
gaat dat goed met jou!” 

Objectief
Johanna: “Soms staan de dingen 
niet goed gerapporteerd vind ik, 
anders verwoord dan de werkelijk
heid. Toen stond er dat ik met iets had 
gegooid. Dat was in coronatijd toen ik 

had gezegd dat ik het niet fijn vond 
dat ik niet naar mijn moeder kon. 
Nou, dat was echt niet zo. Dat heb 
ik toen terug gerapporteerd ook.” 
“Kun je terug rapporteren dan?” vraagt 
Mirjan. “Dat doe ik eigenlijk nooit.” 
“Nou, ik wel. Als dat nodig is,” zegt 
Johanna beslist. 

En of ze wel eens chagrijnig worden 
van wat ze lezen? Ze barsten in lachen 
uit: “Nee hoor, dat nooit!”

T"Toen zei iedereen: 

‘Johanna, ga zo door”

Johanna Wesselink

I"In het ECD staat hoe het 

met mijn leerdoelen gaat”

Mirjan van Dam

Leerlingen reageren positief 
op de ondersteuning.

Johanna logt in in het cliëntportaal waar ze 
een deel van de informatie uit het elektronisch 
cliëntendossier (ECD) ziet.

Nieuw ECD
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Wilt u een oproep plaatsen 
in deze rubriek? E-mail naar 

evenbuurten@adullamzorg.nl.
30

Nijverheidstraat 21 • Leerdam 
(0345) 61 01 55 • www.gbs.nl

Ons rekeningnummer is: NL96 RABO 0129 4451 18
t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting.

Samen met verschillende kerken en hulporganisaties verspreiden 
wij gratis Bijbels in vele landen van de wereld. 

Ook steunen wij diverse vertaal- en revisieprojecten: vertaling van 
de Bijbel in het Chinees, de revisie van de Spaanse Bijbel

(Reina-Valeravertaling) en het Hebreeuwse Nieuwe Testament
(Delitzschvertaling).

gbs.nl/steun-ons-werk/geef-een-gift/

Gods Woord
wereldwijd verspreid

Uw gift
is van harte

welkom!

Hartelijk dank!

JEMIMA.NLJEMIMA.NL

GEEF JIJ ONS EEN

TOEKOMST?

STEUN ONS!

Maak het leven en de 
ontwikkeling van een 
kind met een beperking 
in Jemima mogelijk. 
Er worden bijna 60 
kinderen en bewoners 
in Jemima opgevangen.

Is uw tuin toe aan een frisse inrichting?
Neem dan contact met ons op!

info@debuiteninrichters.nl          06-11688788

Is uw tuin toe aan een frisse inrichting?
Neem dan contact met ons op!

info@debuiteninrichters.nl          06-11688788



Vraag & Aanbod

Regelmatig zijn we op zoek 
naar meubels, speelgoed, 
grondstoffen, ingrediënten en 
knutselmateriaal voor onze 
cliënten. Ook bieden onze cliënten 
zelf producten aan. In deze 
rubriek lichten we er een aantal 
uit. Hebt u iets wat u graag een 
goede bestemming wilt geven? 
Of kunt u iets gebruiken? Onze 
cliënten horen het graag! 

Kijk eens hoe blij Daniël is (Kroonheim) met zijn nieuwe werk! 
Hij schuurt vogelhuisjes, die daarna ook nog geschilderd 
worden. Ze komen dan in HET ATELIER te staan waar ze 
VERKOCHT worden. Komt u ook een keer kijken in Het Atelier?

Tekst: Redactie. Beeld: Diversen

Bedankt
In het Adullam Contact van maart werd door 
de groep de Rietkraag van Beekheim een 
oproep gedaan voor een orgel. Het blad lag 
nog maar net op de mat of er werden al twee 
orgels aangeboden en al snel nog één. We 
danken iedereen hartelijk voor dit aanbod. 
Het orgel op de foto is geschonken door 
FAMILIE RADEMAKER uit Waddinxveen. 
Lia, Maarten, Karin en Jolanda (maar ook 
Gertina, Ingrid en Jan, niet op de foto) 
zijn er heel erg blij mee! Dagelijks is er 
wel iemand achter het orgel te vinden.

Werk gezocht

Papier gezocht 

Vogelhuisjes 
 te koop

Wilt u een oproep plaatsen 
in deze rubriek? E-mail naar 

evenbuurten@adullamzorg.nl.

Voor onze deelnemers van Het Inpakbedrijf (Kroonheim) zijn wij op 

zoek naar INPAKWERK OF STICKERWERK. Denk hierbij aan het 

inpakken van schroeven of het stickeren van zakjes/doosjes waar 

een product in moet. Heeft of kent u een bedrijf waar wij werk voor 

kunnen doen? Neem dan contact op met: jagershut@adullamzorg.nl

Op Het Inpakbedrijf van Kroonheim 

zijn we op zoek naar papier om te 

VERSNIPPEREN. Wie of welk bedrijf 

kan ons hierbij helpen? Als het in de 

buurt van Uddel is, kunnen we het ook bij u ophalen. 

Als het verder weg is, kan er in overleg ook vervoer 

geregeld worden. Uw reactie mag u mailen naar 

cdrebel@adullamzorg.nl. Namens de deelnemers alvast 

hartelijk dank!

Vraag && aanbod
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Een keuken van goede huize

Voltastraat 1, Alblasserdam
078 69 32 541

WWW.HUISMANKEUKENS.NL



In deze rubriek vertelt een zorgvrager van Adullam over zijn of haar hobby. Hobby's

“Ik hou van wandelen en zwemmen”
Ziet u mij? Ik ben Hillie Visscher, 43 jaar, oudste 
dochter in het gezin, en ik woon doordeweeks op 
Streekheim, al sinds de opening. Ik had al goede 
ervaringen door het logeren en ik vond het altijd 
wel gezellig met de variatie in begeleiding op de 
groep, want als enige dochter ben ik opgegroeid 
in een jongensgezin.

Maar op vrijdag ga ik weer naar huis, om daar 
het weekend weer gezellig door te brengen. Ik 
fiets dan graag de buurt in, waar mijn getrouwde 
broers wonen en geniet van de gezelligheid 
van hun gezinnen. Of ze komen in de week bij 
ons (want mijn jongste broertje Lucel is ook op 
Streekheim komen wonen). Dan ga ik eerst naar 

de supermarkt om iets lekkers te 
kopen voor bij de koffie.

Verder wandel of zwem ik veel, 
want bewegen is heel goed voor 
mij. Ook vind ik het fijn om rus
tig op mijn kamer een preek na 
te luisteren of een boek te lezen 
want geloofszaken zijn dingen 
die mij bezig houden.

Maar ook vind ik het leuk om 
kaarten te maken. Ik houd er wel 
van om een ander blij te maken 
met een zelfgemaakte kaart. Ik 
ga nu ook weer een mooie kaart 
maken, misschien eens tot ziens 
op Streekheim.

Groeten, Hillie Visscher
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Totaalinstallateur van de Veluwe

Het moet 
gewoon
werken.

www.speltbv.nl

• Gas- en waterinstallaties
• Elektrotechnische installaties
• Centrale verwarming
• Sanitaire installaties
• Dakbedekkingen
• Zink- en koperwerken
• Ventilatie
• Warmtepompen
• Zonne-energie
• Huishoudelijke apparaten
• Onderhoud

Staverdenseweg 41 Elspeet

Graag de garage erin en vooral het accent op 7zitter.nl

Geeft Goede Garantie 
Zoekt u een betrouwbare gebruikte auto? We hebben keuze 
uit ruim 100 jonge gebruikte auto’s en lichte bestelwagens.
Het ook mogelijk een auto naar wens te importeren.
Wij garanderen kwaliteit en een gunstige prijs.

Auto’s met meerdere zitplaatsen
We hebben onder het label 7zitter.nl een ruime voorraad auto’s met
meer dan 6 zitplaatsen. U bent welkom om te kijken en vergelijken! 
Als alternatief is inbouw van onze UniklapBank mogelijk.

Welkom in onze werkplaats voor: APK-keuringen |  Onderhoud |  Reparatie |  Storingsdiagnose
Gratis vervangend vervoer |  Accessoires |  Uitlijnen |  Lease |  Schadeherstel |  ADAS kalibratie

Klompersteeg 19    |    Veenendaal    |    0318 - 51 5400    |    7 zitter.nl    |    garagegeurtsen.nl

Garage G. Geurtsen en 7 zitter.nl zijn beide onderdeel van Geurtsen Groep
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Tekst: Redactie. Beeld: Adullam

In de Lens

De mannen van Beekheim 

hijsen de vlag.

Koningsdag -
spellen op de 
dagactiviteiten 

van Muiderheim.

Op De Klimop 
was het ook een 
feestelijke dag.

Klaas speelt op zijn 
mondharmonica 
tijdens het zingen 

bij de vlag op 
Streekheim.

De koning is 
jarig, daarom 

is het feest op 
Maasheim.
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In de lens

Deze Muiderheimers genieten van de wagenoptocht in Genemuiden.

Bij Koningsdag hoort 

ook het smullen van 

oranjegebak!

In de groep van de 
dagbesteding op 
Maasheim speelt 
Klaziene het 
Wilhelmus op 
haar blokfluit.

Zingende 
Anne op de 
Eliëzerhof.
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Als je een weekje op logeergroep de Zeekade meedraait, dan 
krijg je een vakantiegevoel. Een bezoekje aan de Intratuin, 
koffie drinken bij de IKEA, toe maar! Maar de logés steken ook 
hun handen uit de mouwen. Van vaatwassers uitruimen tot 
auto’s wassen, ieder doet wat bij zijn mogelijkheden past. 

Logeren op Maasheim 
Leuk voor cliënten èn begeleiders!

De 40 tot 45 logés in de leeftijd van 10 tot 45 jaar logeren 
hier afwisselend. Ze worden voorbereid op wonen of hun 
thuissituatie wordt ontlast. We lichten Aron Kerpel uit, een 
18jarige jongeman uit NieuwBeijerland. Elke maand komt 
hij een weekje bij zijn ‘juffen’ Lydia Keijzer en Lianne Kers.
“In het begin vond Aron het een beetje spannend, maar 
nu hij meer gewend is, geniet hij van de logeerweek. En 
ja, we doen leuke dingen. Hij hoeft niet naar de dagbeste
ding, hij heeft contacten met andere logés, hij is lekker op 
vakantie!” vertelt Lianne, begeleider op de Zeekade. Juist 
vandaag nog waren ze met elkaar naar geitenboerderij de 
Mekkerstee gegaan. “Dat vinden de logés reuzeleuk en ik 
zelf ook.” 

Bijtanken
Moeder Ineke 
Kerpel: “Het is voor 
ons en voor Aron 
zó fijn dat hij in 
dezelfde sfeer als 

thuis verzorgd en 
verpleegd wordt. 
Het geeft zo’n rust, 
omdat je weet 
dat de Bijbel, de 
psalmen en het 
gebed een grote en 
belangrijke plaats 
innemen. Dat is 
echt een zegen. 
Aron zit er op zijn 
plek en hij heeft 
het er ontzettend 
naar zijn zin.” 

Zwaar
“We zijn heel blij dat Aron nog in ons midden 
mag zijn! (Aron is tegen ieders verwachting in 18 jaar 
geworden). Toch is de zorg voor Aron complex en inten
sief. Elke dag moet hij geholpen worden bij alles. Bij eten, 

drinken, aankleden, haren kammen, 
tanden poetsen etc. Elke verplaatsing 
moet gedaan worden met de lift omdat 
Aron niet kan staan, lopen of zelfstandig 
zitten. Iedere dag wordt zijn stoma 3x 
verzorgd. Aron gebruikt 9 soorten medi
catie, supplementen en bijvoeding. Hij is 
een kwetsbaar mannetje met een broze 
gezondheid. De combinatie van de zorg 

Tekst: Anne RebelLodder. Beeld: Diversen

Z“Zelfde sfeer als 

thuis is zo fijn”

Ineke Kerpel

Steven op geitenboerderij de 
Mekkerstee met een geitje.

Lydia met Aline tijdens 
een feestje op de groep.
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voor hem, zijn vele ziek zijn, het 
gezin en het huishouden bij elkaar, 
werd te zwaar. We hebben hem 
dáárom op een gegeven moment 
aangemeld voor logeren. Ik vond het een hele stap om hem 
los te laten. Hoewel we zijn gezelligheid en dappere blij
moedigheid dan thuis missen, is het toch goed zo.” 

Afwisseling
Op de logeergroep is het nooit saai. En de 
logés halen ook wel eens een geintje uit. 
Lydia: “Een tijdje terug was Aron de bus 
aan het wassen met de tuinslang, toen 
kwam er zo’n harde straal uit dat alles nat 
werd, ook zijn pantoffels. Maar dat kon de 
pret niet drukken! Hij had zo’n plezier.” 

“Elke week is weer anders, alleen al door 
de wisselende groepen. We doen leuke dingen en we wer
ken niet aan grote doelen. Het gaat er puur om dat de logés 
kunnen ontspannen en tot rust komen.” 

Vast
De Zeekade heeft een vast weekprogramma. Op zater
dag komen de logés aan. Dan drinken de ouders koffie en 
worden de koffers uitgepakt. ’s Avonds luistert de groep 
met elkaar naar een concert of een psalmencd. Op zondag 
gaan ze met elkaar naar de kerk. Na de morgendienst is er 
een maaltijd, ’s middags lopen ze een rondje of blijven ze 
op de groep, ‘s avonds gaan ze weer naar de kerk. De groen
teboer wordt op maandag bezocht. Op dinsdag maken de 
begeleiders kaarten met de logés die ze naar huis mogen 
versturen. Woensdag is ‘bakdag’. Dan maken ze cake, taart 
of chocola voor de weeksluiting op donderdagavond. 

Donderdag slapen de logés uit en doen 
ze een uitje. Vrijdag is ‘baddag’ en onder
nemen ze kleine activiteiten in de buurt 
zoals de dierenweide, koffie drinken in de 
veranda of een boodschap in het dorp. 
Op zaterdag vertrekken de logés weer. 
Om het programma heen ondernemen 
de begeleiders spontane dingen. 

Lianne: “De rituelen rondom huisgods
dienst zijn vast. ’s Zondags is het hier 
ook echt zondag. Elke ochtend lezen we 

bij het ontbijt uit een dagboek, we zingen de Morgenzang, 
we bidden en er is een Bijbelvertelling uit onze eigen 
methode Bijbels Onderwijs. Ook leren de logés een psalm.”  

Onvoorwaardelijk
“We werken bewust vanuit Adullams 
waarden die zijn samengevat in de 
waardencirkel. Zoveel mogelijk pro
beren we cliënten eigen regie over 
hun leven te geven. Maar wat er ook 
gebeurt, we blijven wel onvoorwaar
delijke steun bieden,” vertelt Lianne.
“Die onvoorwaardelijke steun zie je 
ook terug in de mate waarin we pas

sende zorg bieden. Als je ons soms zaterdag ziet sjouwen 
met spullen voor de nieuwe groep, dan begrijp je wat ik 
bedoel. De een 
sleutelt een bed
box in elkaar, een 
ander haalt een 
zitzak ergens op, 
er kan hier heel 
veel. Welke beper
king iemand dan 
ook heeft, hij of 
zij is van harte 
welkom.” 

Logeren op Maasheim

O“Op de logeergroep 

is het nooit saai”

Lydia Keijzer

W“We missen dan 

zijn gezelligheid”

Ineke Kerpel

Aron bakt een lekkere taart!

Marten met de gebedswijzer. Logés 
kiezen hier waar ze voor willen bidden.
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T
 

0318 - 526641W  www.phvanderleer.nl
E  info@phvanderleer.nl

Peter van der Leer

M

 

06 - 46376232

 

24 uur per dag bereikbaar

Wij verzorgen alleen begrafenissen

Mogelijkheid tot thuis opbaren

Geluidsverzorging bij het graf 
(mogelijkheid tot stream via internet 

Vraag een gratis wilsverklaring 
“Mijn laatste wensen” aan!

•

•

•

•

Voor een stijlvolle begrafenis 

Persoonlijk en betrokken

De Dijk 30
3911 SN Rhenen (Achterberg)

en een geluidsopname) 



Beste jongens 
en meisjes!
Hebben jullie er weer zin in? We heb
ben weer een nieuwe puzzel voor jullie. Ik 
heb de vorige keer héél véél inzendingen 
gekregen via de mail en over de post. Erg 
leuk! Weten jullie wat wel een beetje jam
mer is…  de meeste kinderen vergeten hun 
adres of hun leeftijd op te schrijven. 
En ja, als ik geen adres heb, kan ik ook geen 
prijsje sturen. Zullen jullie daar op letten 
bij het inleveren?? Deze keer hoef je maar 
1 woord in te leveren! Dat woord staat bij 
Adullam centraal bij al het werk wat ze 
doen. Ook in ons eigen leven is het heel 
belangrijk dat we overal de Heere bij nodig 
hebben. Hoe we dat noemen, is tegelijk de 
oplossing van de puzzel! Zoek telkens een 
groen wolkje en een wit wolkje bij elkaar, 
dan weet jij de uitkomst ook.

Succes hoor! Stuur je de oplossing voor 
D.V. 23 juli naar Peulenlaan 93, 3371 
XH HardinxveldGiessendam of naar 
lenieklop75@gmail.com. Vergeet niet je 
naam, adres en leeftijd erbij te zetten!! 

Hartelijke groet, puzzeljuf Klop. 

Tekst: Lenie Klop Voor de jeugd

De prijswinnaars van de vorige keer zijn:
Emma van der Sluijs, 4 jaar Nieuwe Tonge

Wilmar Groeneweg, 11 jaar
Numansdorp

Marijke van de Ree, 38 jaar's Gravenpolder
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15. schrijver 

   9. mensen met 
een beperking 

14. telefoon 

13. zieken 

12. auto 

 1. Adullam 

3. verkopers 

11. hond 

8. pen   

10. natuur 

5. mensen 

4. planten 

J zon

K leden

E leraar

I accu

H benzine 

A water 
K baas 

F ouders

E dokters 

A donateurs 

H klanten 
N eten

D inspiratie

L inkt
I verzorgers 

2. baby 
6. kerk   

7. leerling  
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Buurtlaan West 103, 3905 JN  Veenendaal
T 0318 51 14 14  |  E info@hendriksentegels.nl
I www.hendriksentegels.nl

DÉ SPECIALIST 
IN TEGELS & VLOEREN

KERAMISCH PARKET, WAND- EN VLOERTEGELS 
PVC EN LAMINAAT • UITGEBREIDE SHOWROOM

Met de mogelijkheid tot het plaatsen van vloeren



Vrij verteld naar een verhaal uit De Banier Kalender 2005 door Jenneke van Wijk – van den Heuvel Verhaal

Honderd jaar geleden werd als vervoersmiddel het paard veel gebruikt. Ook dominees maakten 
gebruik van een paard als ze ergens heen moesten. Op een dag wordt er een kerkvergadering 
gehouden. Verschillende dominees rijden op hun paard naar de vergadering. 

Gods bewaring

Eén van hen komt in een flinke 
storm terecht. Terwijl de domi
nee op het paard aan het rijden 

is, wordt de lucht donker. Het begint 
eerst hard te waaien. Bliksemschichten 
schieten langs de lucht. Het gaat 
regenen! Steeds harder en harder 
gaat het... Het paard wordt er onrus
tig van en begint moe te worden. Het 
beest gaat steeds langzamer lopen. 
“Kom, nog even, we zijn er bijna!” 
spoort de dominee het paard aan. 
“Alleen de brug nog over!” Het water 
onder de brug spat hoog op, de rivier 
is erg onrustig met deze harde wind. 
Plotseling... het paard schrikt op en 
begint te steigeren. Hij springt tegen 
de zijkant van de brug op. Het hek
werk valt het wilde water in. Het paard 
neemt nog een sprong en blijft trillend 
op de brug staan. De dominee springt 

van het paard af, zijn hart bonst van 
schrik. Wat een wonder dat hij niet in 
de rivier ligt! Hij dankt God voor zijn 
bewarende Hand. Als het paard rustig 
is geworden, rijden ze verder tot ze bij 
de vergadering gekomen zijn. 

Daar ziet de dominee een bekende 
vriend aankomen die ook naar de 
vergadering komt. Ze groeten elkaar 
hartelijk! Hun paarden worden over
genomen door de stalknechten. “Het 
is een wonder dat ik hier aangekomen 
ben!” zegt de dominee. “Mijn paard 
steigerde en het scheelde weinig of 
ik was in de rivier gevallen!” “Zo, ja dat 
is Gods bewarende hand, broeder” 
antwoordt zijn vriend. “Maar toen ik 
hier net aangekomen was, moest ik 
er juist aan denken dat God ook mij 
weer trouw bewaard heeft.” “Wat is u 

dan overkomen,” vroeg de dominee 
nieuwsgierig. Misschien heeft zijn 
vriend ook wel iets meegemaakt met 
deze storm... “Nou, mijn paard is niet 
gestruikeld. Ik heb rustig gereden en 
toen het begon te waaien en te rege
nen, mocht ik in diepe gedachten over 
mijn God hierheen rijden. Is dat geen 
bewarende Hand van God?” 

De dominee zwijgt stil. Hij leert er zijn 
les uit. Als er bijzondere dingen gebeu
ren waaruit de Heere redden wil, wordt 
dit wel gezien als Gods bewaring. Maar 
in het gewone leven van iedere dag 
merken we niet op dat de Heere ons 
weer elke dag bewaart. Iedere dag 
moet Hij gedankt worden voor al Zijn 
goedheid die Hij ons bewijst. De domi
nee is dit voorval niet vergeten. 
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Steun
   Adullam

Recent las ik een boek waarin met verwijzing 
naar Filippenzen 4 vers 10 een definitie van 
fondsenwerving wordt gegeven. In deze perikoop 
dankt Paulus de Filippenzen voor de ontvangen 
gaven. En hij is ‘grotelijks verblijd geweest in den 
Heere’ dat er voor hem gezorgd is. 

De definitie die hier bedoeld wordt, kan als volgt 
omschreven worden: ‘U dacht altijd al aan mij, maar 
vond niet de gelegenheid het te laten zien.’ Vanuit  
fondsenwerving zijn we voortdurend met deze twee 
zaken bezig: betrokkenheid vergroten (zodat er aan de 
mensen met een beperking gedacht wordt) en gele
genheid bieden om hen te ondersteunen (door het 
bekend maken van acties en het vragen om een  
financiële bijdrage). 

We proberen het evenwicht te bewaren tussen het ver
groten van betrokkenheid en het sturen van giftvragen. 
Zoekend naar de meerwaarde voor de cliënten, zoe
kend naar duurzame relaties, zoekend naar vrienden 
van Adullam!

Jan van Velthuizen
fondsenwerver

P.S. Wij zoeken versterking. Zie ook de vacature 
voor fondsenwerver op pagina 54.

Fondsenwerving 
volgens de Bijbel

Activiteiten
Kijk voor details en de actuele stand van zaken altijd 
op: www.adullamzorg.nl/activiteitenkalender.

D.V. ZATERDAG 1 JULI

Comité JAMfietstocht; fietstocht; start tussen 10.00 
uur en 10.30 uur, Hendrik Ido Ambacht, zie www.
jamfietstocht.nl voor aanmelden en meer informatie. 

D.V. ZATERDAG 8 JULI

Comité Rijssen, fietstocht (25 of 35 km); starten 
tussen 13.00 uur en 13.30 uur; vanaf Kasteellaan 1 in 
Rijssen. Op het eindpunt aan de Maatgravenweg 1 
in Rijssen wordt vanaf 15.00 uur een kleinschalige 
verkoping gehouden. Hier wordt vis, andere 
lekkernijen en kaarten verkocht.

D.V. DINSDAG 25 JULI 

Comité Doornspijk; jaarlijkse fiets- en marktdag; 
start fietstocht tussen 9.00 uur en 11.00 uur, u kunt 
30 of 60 km fietsen. De marktdag is van 10.00 uur 
tot 15.00 uur, op het kerkplein bij de Hervormde 
Dorpskerk te Doornspijk. 

D.V. ZATERDAG 5 AUGUSTUS 

Psalmzangavond met organist Arthur de Jong 
en met medewerking van de bovenstemgroepen 
Barneveld en Elspeet; aanvang 19.00 uur in de 
Hersteld Hervormde Kerk te Elspeet.

D.V. DINSDAG 8 AUGUSTUS

Comité Ouddorp; fietstocht (30 of 50 km); 
inschrijven tussen 10.00 uur en 12.00 uur; in Eben
Haëzer aan de Preekhillaan 3 te Ouddorp. Onderweg 
is er eten en drinken te koop en in EbenHaëzer is 
een kleine verkoping. 

D.V. DINSDAG 15, WOENSDAG 16 EN 
DONDERDAG 17 AUGUSTUS  

Comité Doornspijk; fiets-driedaagse; 
start fietstocht tussen 18.00 uur en 19.00 uur, 
de routes zijn ongeveer 20 km. U kunt ook één avond 
meefietsen. Startpunt bij verenigingsgebouw Pro 
Rege in Doornspijk. 
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Zie ook www.adullamzorg.nl/comitenieuws voor de 
opbrengsten van het comité in uw regio.

Giftenverantwoording eerste kwartaal 2023

Giften van 
bedrijven

Giften uit 
nalatenschappen

Totaal Steun Adullam 

1E KWARTAAL 2022

€ 381.560

BERGROOT JAARDOEL 2023 

€ 1.583.500
1E KWARTAAL 2023

€ 293.734

Giften van 
particulieren

Giften van instellingen 
en fondsen

Overige baten: begroot 2023 €18.300, 1e kwartaal 2023 €0., 1e kwartaal 2022 €23.013

In het eerste kwartaal zijn de volgende giften uit nalatenschappen ontvangen: 
J.H.P. € 61.312,69, E.P. € 3.204,03 en C.O.B. € 7.698,07.

Giften van 
kerken

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

1E KWARTAAL 2023

€ 72.215

1E KWARTAAL 2023

€ 25.650
1E KWARTAAL 2023

€ 62.894

1E KWARTAAL 2023

€ 26.647
1E KWARTAAL 2023

€ 87.740

1E KWARTAAL 2023

€ 18.588
1E KWARTAAL 2022 

€ 111.896

1E KWARTAAL 2022 

€ 42.800
1E KWARTAAL 2022 

€ 69.823

1E KWARTAAL 2022 

€ 20.749
1E KWARTAAL 2022 

€ 111.896

1E KWARTAAL 2022 

€ 15.416

BEGROOT 2023

€ 100.000

BEGROOT 2023

€ 60.000
BEGROOT 2023

€ 530.100

BEGROOT 2023

€ 165.000
BEGROOT 2023

€ 480.000

BEGROOT 2023

€ 230.100

Steun Adullam

D.V. ZATERDAG 26 AUGUSTUS

Vrouwenvereniging Helpende Handen; verkoping; 
van 10.00 tot 15.00 uur; Koningin Wilhelminaweg 
30 in Loenen aan de Vecht. 

Comité Waarder: verkoping; van 10.00 uur tot 
16.00 uur; Oosteinde 38 in Waarder.

D.V. DONDERDAG 7 SEPTEMBER

Comité Doornspijk; kerkdienst; aanvang 19.30 uur, 
Hervormde Dorpskerk in Doornspijk, ds. H.J. van 
Marle hoopt voor te gaan.

D.V. ZATERDAG 9 SEPTEMBER

Comité Betuwe, Streekfair; van 10.00 uur tot 
15.00 uur; Zorgboerderij de Ganzenhoeve, 
Ganzenweg 9 te Kesteren.

Comité Maartensdijk, nazomermarkt, van 
10.00 uur tot 15.30 uur; aan de Dorpsweg 40 in 
Maartensdijk.

Comité Barneveld, jaarlijkse verkoping van 
9.30 uur tot 14.30 uur; Van Lodenstein College, 
Lunterseweg 94 in Barneveld.

D.V. ZATERDAG 23 SEPTEMBER

Comité Ouddorp; najaarsfair; van 9.30 uur tot 
15.00 uur; bij familie Hoek, Oudelandseweg 4 in 
Ouddorp. 

Comité Werkendam; jaarlijkse verkoping; 
van 10.00 uur tot 15.30 uur; bij de Ds. Joh. 
Groenewegenschool aan de Sportlaan 4 te 
Werkendam.

D.V. ZATERDAG 30 SEPTEMBER

Psalmzangavond met organist Arthur de Jong en 
de Betuwse Bovenstemgroep; aanvang 19.00 uur in 
de Cunerakerk te Rhenen.

D.V. ZATERDAG 7 OKTOBER

Zangavond met mannenkoren Con Amore uit 
Elspeet en Salvatori uit Nunspeet met samenzang; 
algehele leiding: Ds. R. van de Kamp; aanvang 19.00 
uur in de Hersteld Hervormde Kerk te Elspeet.
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“Altijd weer fijn om te lezen”

Een mooie reactie op de digitale nieuwsbrief, hier nog een: 
“Fijn om op deze wijze op de hoogte gehouden te worden. 
Ben helaas te oud (70+) voor het werk, maar het heeft wel 
mijn hart!” 

Maandelijks verstuurt Adullam een nieuwsbrief met nieuw
tjes, aansprekende verhalen en de komende activiteiten. Met 
de nieuwsbrief informeren en betrekken we u nog meer bij de 
mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Ook 
gaan we de komende maanden kortingsacties en aanbiedingen 
vermelden van de webshops van Adullam. Dan levert het u ook 
nog voordeel op! 

Als u nog niet geabonneerd bent, kunt u zich aanmelden via 
onderstaande link. U wordt dan op een eenvoudige, aanspre
kende en laagdrempelige wijze op de hoogte gesteld van alle 
ontwikkelingen en activiteiten van en rondom Adullam. Van 
harte aanbevolen!

Meld u aan via 
www.adullamzorg.nl/nieuwsbrief
Of scan de QR code

Handgemaakt 
pijporgel voor 
Wilgenheim

Op locatie Wilgenheim heb
ben wij een prachtig handge
maakt pijporgel ontvangen. 
Door het overlijden van 
de moeder van Janneke 
Smits (Janneke werkt op het 
Centraal Bureau) kwam de 
vraag waar dit orgel geplaatst 

kon worden. In overleg werd 
besloten om het orgel te 
schenken aan Wilgenheim. 
Wij als Wilgenheimteam en 
de deelnemers zijn hier erg 
dankbaar voor. De deelnemers 
maken hier elke dag dankbaar 
gebruik van tijdens de dag
opening, groepsmomenten en 
dagsluiting. 

Namens deelnemers en team 
Wilgenheim: hartelijk dank!

Het sparen van waarde-
punten en postzegels 
is gratis en leuk om 
wat extra's te kunnen 
aanschaffen. Lees hiernaast 
hoe u kunt meesparen.

Verzamelen 
en sparen
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Steun Adullam

Douwe Egbert 
waardepunten 
De Douwe Egbertswaardepunten zijn te 
vinden op de verpakkingen van Douwe 
Egberts, Pickwick en SENSEO. Douwe Egberts
waardepunten zijn onbeperkt geldig. 
Gaat u ze ook inzamelen voor Adullam?

Inleverpunten
• Streekheim, Kerklaan 14, Staphorst
• Beekheim, Ds. E. Fransenlaan 9, Barneveld
• Maasheim, Groeneweg 10, Puttershoek
• Comité Gouda
• Comité Tholen
• Raadhuisstraat 62, 4245 KG Leerbroek. 
 Langsbrengen alleen na telefonisch overleg, 
 T 0345 61 22 02

Postzegels 
Wilt u postzegels verzamelen voor het 
goede doel? Of bent u op zoek naar die 
ene speciale postzegel? De heer Van 
Dam verzamelt postzegels: gebruikt of 
ongebruikt, oudere of nieuwere, veel of 
weinig, u kunt ze naar hem opsturen:

Dhr. Van Dam
Koningin Wilhelminaweg 403
3737 BD Groenekan

Air Miles 
Air Miles sparen is gratis. Adullam heeft een Air Milespas, 
die gebruikt wordt voor de diverse Adullam locaties. Air 
Miles gespaard vanaf februari 2023 vervallen na twee jaar, 
die van daarvoor na 5 jaar. Zorg ervoor dat uw gespaarde 
Air Miles niet vervallen, maar boek deze over naar Adullam.

Het overboeken van Air Miles gaat als volgt:

•  Als u beschikt over een Air Milesaccount, gaat u naar 
www.airmiles.nl en logt u in. Aan de rechterbovenzijde 
van de pagina ziet u een menu ‘Mijn Miles’, u kiest 
daar voor ‘Zelf regelen’. Op de pagina die opent kunt u 
kiezen voor Air Miles overboeken, klik deze aan. Voer 
bij het overboeken dit nummer in: 172861519, t.n.v. J. 
van Velthuizen. U kunt zelf kiezen hoeveel Air Miles u 
overboekt naar Adullam. 

•  Als u geen Air Milesaccount hebt, kunt u de Air Miles ook 
telefonisch overboeken. 

  U belt dan met de klantenservice 
van Air Miles, T 085 002 22 
09 en vraagt daar de Air 
Miles over te boeken naar 
kaartnummer 172861519, 
t.n.v. J. van Velthuizen. U 
heeft hiervoor uw eigen 
kaartnummer nodig.

Steun Adullam
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dbkeukengroep.nl/beloftes

Ruim 2130 beoordelingen
Qasa.nl | november 2022

9,6

GOES

RIJSSEN

NUNSPEET
HAARLEM

KESTEREN

SINT-ANNALAND

UTRECHT

BERKEL EN RODENRIJS

DIRECT DE 
BESTE PRIJS
Afdingen is niet nodig

De stuntprijzen vliegen u om de oren, als u op zoek gaat 

naar een nieuwe keuken. Maar wilt u echt de goedkoopste 

keuken? U heeft er tenslotte niets aan als de kwaliteit van 

uw keuken en de service na een paar jaar tegenvalt. Wij 

bieden topkwaliteit tegen een eerlijke prijs. Als landelijke 

aanbieder kopen wij groot en scherp in. Wij geven u 

direct de beste prijs, waardoor afdingen niet nodig is. U 

krijgt de prijs waarvan we zeker weten: meer hoeft niet, 

minder kan niet.



Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

"Trots op de deel- 
 nemers uit Krimpen"

Wilma Lingen - vrijwilliger

“Via een advertentie in de kerkbode waarin 
vrijwilligers werden gevraagd, kwam ik bij 
Wilgenheim terecht. Ik help elke woensdag en 
vrijdagochtend met inpakwerkzaamheden op de 
groep Het Kompas. En dat vind ik superleuk.

De groep bestaat uit vijf mannen. De eerste keer 
toen ik kwam, gingen we het laatste kwartier 
voetballen. Toen was het contact snel gelegd! 
Leuk dat ze dat vonden! Nu is het een vaste 
gewoonte geworden om het laatste kwartier 
van de ochtend een balspel met elkaar te doen. 
Dan komt iedereen in beweging. Ik merk dat de 
jongens er naar uit kijken als je komt. Je wordt 
gemist als je er niet bent.

Werken met deze deelnemers vind ik fijn. Hun 
onverwachte acties en hun spontaniteit geven 
me veel voldoening. Ze zijn blij als je er bent. De 
glimlach en blijdschap die ze tonen als je ze helpt 
met hun inpakwerk of ontspannende activitei
ten, doen mij goed. Persoonlijke aandacht is zo 
belangrijk voor ze. 

Per keer help ik vaak één van de jongens bij het 
inpakwerk.  De liefde die je ervoor terug krijgt is 
enorm. Hun vrolijkheid, ondeugd en soms onver
wachte spontaniteit maakt het werk ontzettend 
waardevol en interessant. Daarnaast maken vele 
handen licht werk. En ondertussen heb ik veel 
van hun eenvoudigheid geleerd.”

Renske van der Werf, 
eerst verantwoordelijk begeleider

“Nadat ik twee keer een half jaar stage liep bij Adullam, 
ben ik nu ruim anderhalf jaar in dienst als eerst verant
woordelijk begeleider (evb’er). Ik werk op de nevenloca
tie van DAC Wilgenheim in Krimpen aan den IJssel. Op 
deze locatie is het logistieke centrum van de webshop 
‘Speciaal van mij’ gestart. Het is mooi om te zien hoe 
iedere deelnemer zijn steentje kan bijdragen in het 
verzendproces van de producten. Laatst zei een van de 
deelnemers: “Het lijkt wel alsof iedereen weet dat ik op 
vrijdag de verzendetiketten moet maken. Ik heb het 
iedere vrijdag zó druk!”

“Het geeft mij veel voldoening wanneer ik deelnemers 
zie genieten en opbloeien. Het samen aangaan van 
(nieuwe) uitdagingen zet de deelnemers in hun kracht 
en zorgt ervoor dat ze zich dienstbaar kunnen maken. 
Daarbij vind ik het heel waardevol om iedere dag 
samen te beginnen met een Bijbelvertelling. Er wordt 
aandachtig meegedaan en vanuit alle eenvoud komen 
er soms opmerkingen of vragen waar je dan samen 
over door kunt praten.”

“In februari zijn we vanuit het schippersinternaat ver
huisd naar twee grote lokalen in een schoolgebouw. 
Dit biedt tegelijkertijd ook kansen voor onze deelne
mers om iets te kunnen betekenen in de maatschappij. 
Bijvoorbeeld, de schoonmaker helpen, koffie en thee 
rondbrengen, kortom: het gewone leven ervaren!” 

Aan het woord

“Ik heb veel van hun 
 eenvoudigheid geleerd”
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Domotica

Het wonen en
werken van morgen 
 
Panden verrijken met zonnepanelen,  

in de techniek van systemen duiken  

en programma’s voor slimmere  

woningen schrijven. 

Zonnepanelen

Ontdek het zelf!
085 0712080  |  doman-comfort.nl  |  info@doman-comfort.nl
Ferrarilaan 6a, 3261NC Oud-Beijerland  |  De Spil 16, 3774 SE Kootwijkerbroek

Energie, domotica en comfort.  

Dat is Doman: slimme oplossingen 

voor de wereld van morgen!



Afdeling HR Welkom bij Adullam

Kroonheim
7  Mariska Bredeweg-

Hendrikse  
als begeleider i.o. 

8  Gonnie Meinema-Bart 
als begeleider

9  Petra van ’t Hul-de 
Ruiter als begeleider 

10  Sophia Bloed als 
zorgassistent i.o. 

11  Elina de Vree als 
zorgassistent i.o. 

12  Janneke van Ee als 
begeleider i.o. 

13  Gijsbert Boot als 
begeleider i.o. 

14  Lisette van den Brink  
als huishoudelijk 
medewerker 

Maasheim
15  Matthijs van Gelder  

als begeleider 

Centraal Bureau 
1  Christine van Spanje- 

Breas als administratief 
medewerkster 

2  Arwin Lubbersen  
als applicatiebeheerder

Orthopedagogiek
3  Annelies Sabajo- 

Groothuis als medewerker 
orthopedagogiek

4  Hilline van de Zandschulp 
als medewerker 
orthopedagogiek i.o.

Muiderheim
5  Alien den Otter-Kolk  

als teamleider 
6  Rianne van Dalfsen  

als begeleider i.o. 

16  Marjoke Grootenboer  
als begeleider 

17  Willemarie Roest als 
teamleider 

18  Ria Euser-van den 
Dool als huishoudelijk 
medewerker (zonder foto)

Beekheim
19  Dirieke van Elst als 

huishoudelijk medewerker 
20  Roelanda Groothedde-

Bos als begeleider 
21  Woudianne van Winkoop-

Weerheim als begeleider
22  Anita van Poortvliet-ter 

Maaten als begeleider

Molenheim
23  Marjolein Verheij  

als begeleider 
24  Anita Fontijn-Schot  

als begeleider 

Polderheim
25  Johanna van Maren  

als begeleider i.o. 
26  Plonie Dammers-de 

Rooij als huishoudelijk 
medewerker 

Wilgenheim
27  Willeke den Ouden-

Verwoerd als 
administratief medewerker

Veldheim
28  Robert van Ginkel  

als begeleider i.o. 

ZO Ambulant Ede
29  Reiny Kevelam-

van Maanen als 
zorgondersteuner 

30  Anneloes Averesch-
Tieleman als 
zorgondersteuner 

Regelmatig zijn wij nog op zoek 
naar nieuwe collega’s. Ben jij 
op zoek naar een baan in de 
zorg voor mensen met een 

beperking? Lees dan meer over 
ervaringen van medewerkers en 
houd de vacatures in de gaten 

op werkenbijadullam.nl

Ook werken 
bij Adullam?

Op deze pagina stellen 
wij graag nieuwe collega’s 
aan u voor die bij Adullam 
zijn komen werken of 
binnenkort gaan werken. 
We hopen dat alle nieuwe 
medewerkers veel plezier 
mogen hebben bij het 
uitvoeren van het werk 
en we wensen hen veel 
succes!

Nieuwe 
medewerkers
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Tekst: Ellie de Bruin  Veenvliet

13 april 2023 
Marijke Stigter (Maasheim) 
en Sjaak Wols

14 april 2023 
Kristien van der Elst 

(Kroonheim) en Antonie Bogers

Wij zijn getrouwd!
 

Jintie Roo, begeleider Horstheim

25 jaar 
werkzaam 
bij Adullam

12,5 jaar 
werkzaam 

bij Adullam

Bart van Kleef (links), 
medewerker Kwaliteit en 
Beleid Centraal Bureau

Trudy Stapper – van den Berg, 
begeleider Molenheim

Janine Kievit, teamleider 
Maasheim

Jannie Spaans – de Vree, 
begeleider Maasheim

In actie
Madelien (Maasheim) 
sorteert kleding voor 
vluchtelingenhulp.

Post
Wie verrast Gerrit met een kaartje? Er 
zijn veel zorgen om zijn gezondheid. 

Hij is recent geopereerd en er volgen 
nog onderzoeken en een operatie. 

Post mag naar: Gerrit Kleijer, 
’t Hof 12, 3888MH Uddel
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Even buurten

Op de Eliëzerhof was het dub
bel feest, de verjaardag en 
het jubileum van Jorien van 
Toor. Er hing een slinger 
met foto’s. Jorien kreeg 
o.a. een boek uit de serie 
‘uit het Vaderhuis’ en een 
muismat met haar lieve
lingsdier, de cavia. Haar 
ouders waren er en als  
verrassing haar nichtje.

Andrea Schumacher mocht 
dit jubileum vieren met 
de andere deelnemers van de 
Watermolen (Maasheim) en met haar 
vader en moeder. Er was taart met een 
foto van Andrea. Zij kreeg o.a. een keu
kenschort en een map met wensen en 
foto’s. Met z’n allen keken ze foto’s op 
een scherm en zongen ze psalmen.

Ook Amerik van Duijn vierde zijn jubi
leum op de Eliëzerhof. Amerik houdt 

van bloemen, hij kreeg daarom een 
mooie corsage. Groep de Roos was 

versierd met fotoslingers en er werd 
gesjoeld en geknutseld. Amerik is 

verwend met een rozijnenbrood dat 
hij graag wilde, en nog veel meer.

Martine van de Belt vierde 
haar 12,5 jarig jubileum op 

Kroonheim, samen met 
medebewoners, begelei
ders van wonen en werk, 
ouders en vrienden. Er 
werd gesmuld van taart 
en een Chinese maaltijd. 
Martine kreeg persoon

lijke kaartjes en 
cadeaus. 

Ook Tijntje van der 
Steenhoven en Aart
Jan van Middelkoop 

waren jubilaris nu zij bei
den al 12,5 jaar op Molenheim 

wonen. Het was een gezellige mid
dag met medebewoners, begelei
ders en familie. Er waren cadeaus 
en bloemen voor de jubilarissen 

en…de frietkar kwam! AartJan en 
Tijntje hebben genoten!

12,5 jaar bij Adullam

25 jaar bij Adullam

Adullam Contact   |   53



Instelling Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Woonvoorziening  
Streekheim
Staphorst
T 088 238 57 00

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 088 238 56 50

Dependance 
Kinderboerderij Samenzóo 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance 
Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Kinderdagcentrum
De Klimop
Zwolle
T 088 238 56 55

Dependance 
Dagactiviteiten- 
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Instelling Kroonheim
Uddel
T 088 238 58 30

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel
T 088 238 58 30

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld
T 088 238 59 40

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede
T 088 238 59 00

Instelling Maasheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Dagactiviteitencentrum 
Maasheim 
Puttershoek 
T 088 238 60 50

Kinderdagcentrum 
De Boei
Puttershoek
T 088 238 61 00

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 10

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 00

Locatie-overzicht

Centraal Bureau
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl
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www.adullamzorg.nl

Tenslotte

Binnen Stichting Zorg 
Adullam participeert een 
drietal kerkformaties: de Oud 
Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland, de Hersteld 
Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland buiten verband. 

Hoofdredactie:
A. Prins

Redactie(commissie):
Anne Rebel-Lodder (voorzitter), 
Rosanne Baan, Jan van 
Velthuizen, Renske van Laar, 
Manouk Blankespoor. 

Redactieadres:
Postbus 19
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26 
communicatie@adullamzorg.nl

Raad van Toezicht:
drs. R. van Beijnum, Rhenen 
(voorzitter) dhr. K. Kasteleijn, 
Ouddorp (secretaris) 
dhr. C.H. Achterberg RA, 
Woudenberg (lid), 
mr. G.B. van Driel RB, 
Dordrecht (vicevoorzitter), 
dhr. J. Tippe AA, Staphorst (lid) 

Raad van Bestuur:
A. Prins AA, Woudenberg 

Steun Adullam!
Steun Adullam! Vanaf een 
jaarlijkse bijdrage van € 20,-  
ontvangt u dit kleurrijke 
contactblad viermaal per jaar 
thuis. Om de kosten te drukken, 

geven we de voorkeur aan een 
doorlopende machtiging. Als 
deze niet is afgesloten, ontvangt 
u jaarlijks een acceptgiro ter 
voldoening van het donatiegeld. 
IBAN: NL29 INGB 0004 5368 67 
t.n.v. Stichting Zorg Adullam, 
Barneveld 

Aanmeldingen, 
adreswijzigingen etc.:
Donateursadministratie 
Adullam, Antwoordnr. 1272, 
3770 WB Barneveld 
of mail naar: 
steun@adullamzorg.nl. Bellen 
mag ook: T 088 238 55 26 

Verspreiding
Heeft u vragen over de 
verspreiding van het  
Adullam Contact? E-mail naar  
steun@adullamzorg.nl. 

CBB
De CBB, Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden, 
geeft ons blad in gesproken 
vorm uit. Aanmelden bij: 
CBB, Postbus 131 
3850 AC Ermelo 
T 0341 56 54 99. 

Contactpersoon Werkgroep 
Fondsenwerving:
Jan van Velthuizen
steun@adullamzorg.nl

Adverteren:
Th. (Theo) van Brenk, 
T 088 238 59 04 
(locatie Veldheim) of mail naar: 
tvanbrenk@adullamzorg.nl

Oplage: 12.000
ISSN: 2213-3224

Verschijning: 
vier keer per jaar

Vormgeving: 
Spankracht Ontwerpers
Lunteren

Drukwerk: 
De Groot Drukkerij bv 
Goudriaan

Contactblad van Stichting Zorg Adullam

Steun het werk van onze Stichting!  

Stichting Zorg Adullam, Barneveld 
NL29 INGB 0004 5368 67 

Incasso-vooraankondiging: Heeft u met ons een 
incassocontract afgesloten, dan zal het bedrag rond  
de eerste dag van de maand van uw rekening 
afgeschreven worden. 

Testamentaire beschikkingen kunnen gemaakt  
worden aan: Stichting Zorg Adullam, statutair  
gevestigd te Barneveld, RSIN: 806 832 320.

Deze stichting is 
geregistreerd als ANBI.

Adullam is HKZ-gecertificeerd

Colofon

Zonnepanelen
Duurzaamheid is voor Adullam een thema dat zeker meeweegt. 
Op de verschillende nieuwere locaties is er uiteraard al ener
giezuinig gebouwd en zijn er zonnepanelen geplaatst. In 2023 
plaatsen we ook op de meeste overige locaties zonnepanelen. In 
totaal komen er dit jaar meer dan 1100 panelen bij! We hebben 
berekend dat het bij dit aantal panelen gaat om bijna 400.000 
kWh; een behoorlijk deel van ons elektriciteitsverbruik wekken 
we dan ‘zelf’ op.  

Nieuwbouw Eliëzerhof volgens planning
Inmiddels wordt er al acht maanden gewerkt aan de nieuwbouw 
van de Eliëzerhof. Nog twee maanden te gaan en dan is de ople
vering gepland. Inmiddels hebben de deelnemers en begelei
ders al een keer in het gebouw gekeken. Wat ’n ruimte en wat 
veel daglicht is er straks! De komende periode wordt zichtbaar 
welke kleuren, vloerbedekking en tegels door de deelnemers 
en begeleiders gekozen zijn. Verder wordt rondom het gebouw 
geleidelijk het terrein aangelegd en zijn de voorbereidingen met 
de hovenier begon
nen. Het plan is om 
begin oktober de 
nieuwe Eliëzerhof in 
gebruik te nemen. 
Leuke duurzaam
heidsfeitjes zijn, dat 
er 64 zonnepanelen 
geplaatst worden en 
dat er vier autolaad
punten komen.
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ONBEGRENSD
IN LOGISTIEK

Al ruim 100 jaar realiseren wij logistieke oplossingen. Degelijk, hardwerkend en veelzijdig.
Van verhuizingen op de Veluwe en daarbuiten tot transport in heel Europa. 

En ons zeer moderne distributiecentrum voorziet in elke opslagvraag. Welke oplossing zoekt u? 

VerhuizingenTransport Warehouse


