Tekst: redactie

Ik werk inmiddels 5 jaar bij Adullam, eerst als bege-
leider in Staphorst. Nadat we in 2019 te horen kregen
dat de logeergroep naar Kroonheim zou gaan, stond
ik voor een lastige keuze, want de logés lagen me
dicht aan het hart. Even daarvoor attendeerden colle-
ga’'s mij op de functie meewerkend teamleider. In de
eerste instantie hield ik de boot een beetje af en gaf
ik als reden ‘als ik het ooit doe, dan voor de logeer-
groep: Uiteindelijk heb ik de sprong in het diepe
gewaagd. Het was en is een hele klus om de logeer-
groep op te zetten, maar met fijne collega’s om me
heen mogen we heel dankbaar zijn voor waar we nu
staan. Daarom zijn we extra blij met (vervoers)vrijwil-
ligers die onze logés naar school brengen.

Het mooie van deze functie is dat je met logés werkt
en een team aanstuurt. Doordat je op een groep
werkt weet je wat er speelt en geeft mij het gevoel
van ‘samen doen’ met je team. Daarbij is het ook fijn
dat ik een team van teamleiders en een manager

om me heen
hebt. Dat geeft
vooral voor
een begin-
nend team-
leider meer
draagkracht.
Twijfel je om
een de stap te
zetten? Spring
eens in het
diepe!
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Aan het woord

Sinds de zomer ben ik vervoersvrijwilliger gewor-

den bij logeergroep de Keizershof in Uddel. Ik ben
Nienke, 20 jaar oud en woon in Uddel. Ik heb me wel
afgevraagd of vrijwilligerswerk wel iets is voor mij als
jonge meid. Maar juist dan is het leuk en waardevol
om te doen! Je kan genieten van de mooie momen-
ten en hebt gemakkelijk een klik met de logés. Het
leek me erg leuk om naast mijn werk in de ouderen-
zorg iets extra’s te kunnen doen wat niet veel tijd kost,
maar waar ik iemand toch mee kan helpen en ik mijn
voldoening uit kan halen. Mijn eigen broer maakt ook -~
gebruik van vrijwilligers, hierdoor weet ik hoe waarde-
vol vrijwilligers zijn.

De mooie momenten zijn toch wel de kleine dingen
die de logés zeggen of doen. Zo moest ik eens een
logé ophalen in Barneveld, die mij totaal niet kende,
maar me wel duidelijk kon maken om de muziek har-
der te zetten. Met als gevolg dat hij mee begon te zin-
gen met de psalmen. Dit gebeurt ook regelmatig in de
Adullam bus die ik rij vanuit Zwolle. Wilt u deze mooie
momenten ook niet missen en kunt u 1 of 2 uurtjes per
week missen om onze lieve logés te vervoeren? Laat
het dan weten!
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